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Emek 

Görünmez  Kılınan  Kadındır 


ÖRGÜTLÜ  KADIN 

emeğinin  gücünü 

YARATACAĞIZ 
Kadın  emeğinin  görünür kılınmaya  çalışıldığı sahalardan  biri  olan sendikal  hareket, toplumsal  cinsiyetçi sendikal  yapının  da karakterini  sorgulayarak mücadelesini derinleştirmeye  çalışıyor. 
Bu  paralelde  yönelttiğimiz soruları  KESK  MYK  Üyesi 
Sayın  Dilek  Adsan cevapladı. 

sayfa  3 

‘SESLER  BİRBİRİNE 
ULAŞSIN  DÎYE’ 

Hülya  Toraman  şiddeti nasıl  tanımlıyor? 
iktidara  bakış  açısı  ne? 
Lezbiyen  ve  feminist olmak  bu  toplumda  kabul görüyor  mu?  Bu  sorulara kısa  cevaplar  aradık. 

sayfa  4 


Dünyanın  bütün görünmeyen  yükünü  kaldıran  kadınlar...  Bin  yılların  gizlenmiş  tarihini  sırtlayan  kadınlar..  Susturulan,  önce  çocuk,  bakire,  sonra  kadın, evli,  ana  yaşlı  olan  kadınlar... 
Kimliği  parçalanan,  kendisine yabancılaştırılıp,  bilinçleri yok  sayılan  kadınlar.  Bin  yılların  bilincini  sessizce  yüklenen  kadınlar...  Adı  emek olup  da  görülmeyen  kadınlar...  Sayfa  3 
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Erkekler  Kadınların 
Ev  işini  Artırıyor 


İlk  insanın  Sesi 
Canlandırıldı 


ichigan  Üniversitesi  Sosyal  Araştırmalar  Enstitüsü’nün  araştırmasına göre,  erkekler,  eşlerinin ev  işinin  her  hafta  7  saat 


artmasına  neden  oluyor. 

Araştırmayı  yapan  grup  üyelerinden ekonomist  Frank  Stafford,  bunun  gayet iyi  bilinen  bir  durum  olduğunu  belirterek, erkeklerin  daha  çok  ev  dışında  çalışmaya meyilli  olduklarını,  kadınların  ise  evdeki işleri  daha  fazla  üstlendiğini  ifade  etti. 

Aile  içinde  bireysel  farklılıkların  bulunduğuna  dikkati  çeken  Stafford,  umumiyetle  evliliğin,  ‘’kadınlar  için  daha  fazla,  erkekler  için  daha  az  ev  işi”  anlamına geldiğini  kaydetti. 

Stafford,  ancak  Amerika’da  yaptığı araştırmanın  sonucunda  1976  yılına  nazaran  2005’te  erkeklerin  ev  işine  katkılarının  arttığını  bildirdi. 

Araştırmada,  çocukların  da  kadınların ev  işinin  artmasının  diğer  nedenlerinden birini  oluşturduğu  belirtildi.  Buna,  üçten fazla  çocuğu  olan  bir  kadının  haftada  toplam  28  saat,  kocanın  ise  10  saat  çalışması örnek  olarak  verildi. 

gencbilim.com 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ondra  (AA)- 
Bilim  adamları, 

30  bin  yıl  önce 
Isoyu  tükenen lilk  insanlar  olarak  bilinen  “Neanderthaf’lerin  sesini,  fosiller  ve bilgisayar  kullanarak  ilk kez  canlandırmayı  başardı. 

Florida  Atlantik  Üniversitesinden  antropolog  Robert McCarthy,  bu  insanların  nasıl  ses çıkardığını  bulmak  için  ses  yollarını yeniden  yapılandırdı.  Bu  çalışmanın sonunda,  ilk  insanların  konuştuğu, ancak  bizden  farklı  ses  çıkarttıkları saptandı. 

Bilim  adamları,  özellikle  bu  insanların,  modern  insanların  birbirlerini  daha  rahat  anlamalarına  imkan tanıyan  sesli  harfleri  kullanmadığını keşfetti.  Buna  örnek  olarak  da  ilk  insanların,  dinleyicinin  bir  kelimedeki ses  vurgusunu  ayırt  etmesine  yar- 


\ 


dımcı  olacak  “e”  gibi  sesli  harflerden  yoksun  oldukları  gösterildi. 

Fransa’dan  bulduğu  fosillerle  bu çalışmasını  yapan  McCarthy’nin, şimdi  “tam  bir  ilk  insan  cümlesi” canlandırmayı  hedeflediği  belirtildi. 

ozgurhaber.com 


Diş  Çürümesine 
Kök  Hücreli  Çözüm 


Süt  dişi,  20  yaş  dişi  ile  çürük  bir  dişin  sinirinin  de içinde  bulunduğu  pulpa adı  verilen  bağ  dokusu,  ayrıca periodontal  dokusu  olmak üzere  2  ayrı  bölgeden  izole edilerek  üretilen  hücreler, gelecekte  çürük  bir  dişin  tedavisinde,  hatta  yeni  bir  dişin oluşumunda  kullanılabilecek. 


Buna  göre  dişin  iki farklı  bölgesinden kök  hücreleri  izole ederek  üretiliyor.  Bu çalışmayla  insanın kordon  kanı,  amniyon sıvısı  gibi  kaynakların yanı  sıra  dişten  de  yeterli  kök  hücre  elde edebilebiliyor. 

Süt  dişi  denilen  7 
yaş  dişi,  20  yaş  dişi, hatta  çürük  bir  dişten de  kök  hücre  izolasyonu  gerçekleştirilebiliyor.  Çürük  dişten kök  hücre  elde  edebilindiği  gibi  gelecekte çürük  bir  dişin  onarılması  açısından  da  bu  buluş ayrı  bir  öneme  sahip. 

Deney  hayvanlarında  diş üretme  planlanıyor 

Diş  hekimlerinin  çürük tedavisi  için  dişi  oyuyor,  sonra  da  çeşitli  dolgu  malzemeleriyle  dolduruyor.  Gelecekte çürük  dişlerin  tedavisinde, 


uzaklaştırılması  için  oyulan bölgenin  bir  dolgu  maddesiy¬ le  değil,  kök  hücrelerden  yararlanarak  tamir  edilmesi mümkün  olabilecek.  O  doku hiç  oyulmamış  gibi  eski  haline  dönüşebilecek. 

Kocaeli  Üniversitesinde, bununla  ilgili  projeler  geliştirilecek  ve  bu  hücreler  deney hayvanlarında  denenecek. 
Hayvanların  dişlerinde  hasar oluşturup  oraya  kök  hücre ekilecek,  bu  kök  hücrelerin hasarlı  bölgede  yeni  diş  dokusu  yapıp  yapmadığ  test edilecek.  Yaparsa  ikinci  aşamada  da  doku  mühendisliği teknolojileri  kullanıp  laboratuvarda  üç  boyutlu  diş  üretilmeye  çalışılacak.  Orta  vade¬ de,  kök  hücrelerden  deney hayvanlarında  diş  üretimi  de TÜBİTAK  projesi  çerçevesinde  planlanacak. 

Çalışmanın  başarıya  ulaşması  halinde  bu  kök  hücrelerinin  insanlarda  da  kullanılacağını  belirten  uzmanlar,  gelecekte  diş  çürümeleri  sonucu  tedavi  sonrası  hasarlanmış diş  dokusunun  biyolojik  olarak  hastanın  kendi  hücreleriyle  tamir  edilebileceğini kaydediyorlar. 

ANF  News  Agency 


iki  Bacaklı  Yılan  Fosili  Bulundu 


Fransız  bilim  adamları, Lübnan’da  kireçtaşı içinde  bulunan  92  milyon  yaşındaki  bir  hayvan  fosili üzerinde  yaptıkları  inceleme¬ de,  bunun  iki  bacaklı  bir  yılan olduğunu  tespit  ettiler.  Eski 


kertenkeleden  modern  kolsuz bacaksız  yılana  giden  evrimleşme  konusunda  bundan  önce  ellerinde  pek  fazla  tür  bulunmayan  bilim  adamları,  röntgen  tekniğiyle  yaptıkları  incelemede,  kireçtaşına  hapsolmuş hayvanın  biri  açıkça  görünen, diğeri  taş  katmanı  altında  katlanmış  bacaklarını  gördüler. 
Araştırmaya  katılan  Paris’teki Ulusal  Doğal  Tarih  Müzesi’- nden  Alexandra  Houssaye, “Hayvanın  iki  bacağı  olduğundan  eminiz,  birinde  görmediğimiz  karakteristik  özellikleri diğerinde  görmeyi  umuyoruz” 


diyerek,  fosil  üzerindeki  araştırmaların  süreceğini  söyledi. 

“Eupodophis  descouensi” 
olarak  bilinen  85  cm  uzunluğundaki  Geç  Cretaceous  dönemine  ait  hayvanın  fosilinin 
92  milyon  yaşında  olduğunu 
belirten  Fransız  araştırmacılar, bacakların,  hayvanın  vücudunun  iyice  gerisinde  bulunduğunu  kaydettiler. 

Bu  keşfe  dek,  yılanların 
1 50  milyon  yıl  önce  ortaya  çıktıkları  düşünülüyordu.  Fosil, 
2000  yılında  Lübnan’ın  El  Namura  Köyü’nde  bulunmuştu. 


genbilim.com 


Vitamin  Takviyesinin 
Sağlığa  Yararı  Y)kmuş! 

Bilim  adamlarınca  yapılan  kapsamlı  bir araştırmada,  A,  C  ve  E  vitaminleri  takviyesinin sağlığa  yarar  sağlamadığı  gibi  erken  ölüme  yol 

açabileceği  saptandı. 


Ingiliz  Daily  Mail  gazetesi¬ nin  internet  sitesindeki  habere  göre,  uluslararası  alanda  saygın  bir  grup  bilim  adamı, 
230  bin  kişiyi  kapsayan  67 
araştırmayı  inceleyerek  antioksidan  A,  G  ve  E  vitaminlerini almanın”  sağlığa  katkıda  bulunduğu  yönünde  ikna  edici hiçbir  delil  bulunmadığı”  sonucuna  vardılar. 

Beta  karoten,  A,  C  ve  E  vitaminleri  ile  selenyum  kullanımı  üzerinde  yapılan  derinlemesine  analizde,  vitaminlerin  ömrü  uzatmadığı  gibi  ölüm  oranını artırabileceği  belirlendi. 

Ölüm  oranını  A  vitamininin yüzde  16,  havuç,  domates  ve brokolide  bulunan  bir  pigment olan  ve  vücudun  A  vitaminine dönüştürdüğü  beta  karotenin yüzde  7  ve  E  vitamininin  yüzde 
4  artırabileceği  belirtilirken,  C 
vitamininin  önemli  zararlı  etkisinin  saptanmadığı  kaydedildi. 

Araştırmadan,  “antioksidanları  kullanan  sağlıklı  insanlarda bazı  hastalıkların  önlendiği  veya  hasta  insanların  bunları  kullanarak  daha  iyi  oldukları  yönünde  kanıt  olmadığı”  sonucu çıktı. 

Selenyum  ve  C  vitaminiyle ilgili  daha  fazla  araştırmaya  ihtiyaç  olduğu  ifade  edildi.  Antioksidanlar,  metabolizmanın  normal  çalışması  sırasında  vücut  tarafından  üretilen  moleküller olan  serbest  radikallere  karşı koruma  unsuru  oluşturuyor. 

Serbest  radikaller  hastalık, yaşlılık  veya  zehirli  maddelere 


maruz  kalma  sonucunda  kontrolsüz  bir  şekilde  artarsa  vücu¬ da  zarar  verebiliyor. 

C  vitamini  gibi  antioksidanların,  serbest  radikalleri  etkisiz hale  getirerek  sağlığa  yarar  sağlayacağı  düşünüldüğü  için  birçok  insan  bunları  “sağlık  sigortası”  gibi  görüyordu. 

Daha  önce  yapılan  araştırmalardan,  vücutta  antioksidan seviyesinin  artmasının  hayatı uzatabileceği  sonucu  alınmıştı. 


Bazı  araştırmalarsa  bunların yararı  veya  zararı  bulunmadığını,  hatta  zararlı  etkisinin  olabileceğini  göstermişti. 

Bununla  birlikte,  bu  son araştırmada  antioksidanların neden  sağlığa  zararlı  olabildiği yönünde  biyolojik  bir  açıklama getirilmezken,  örneğin  beta karotenin  vücudun  yağları  kullanımına  müdahale  edebildiği belirlendi. 

Araştırma,  sağlık  alanında yapılan  çalışmaları  değerlendiren  uluslararası  bir  kuruluş olan  Cochrane  Collaboration tarafından  yayınlandı. 

webforumu.com 
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Emeğin  sessiz  taşıyıcıları,  tüm  inkara rağmen  anlamın  kendisi  olan  kadınlar...  Medeniyet  denen  bu  sistemde tüm  şiddet  yüklü  zulümlere  karşı  insanlığı yapmakta  umudunu  yitirmeyen  kadınlar. . . 
Adı  konulmamış  en  kutsal  değer  olan  analık emeğinin  sahibi  olan  kadınlar. . .  Bütün  dünya  kendisine  ihanet  etse  de  yaratmaktan, yapmaktan,  üretmekten  vazgeçmeyen  kadınlar...  Her  türlü  tecavüze  uğrayan,  itilip  kakılan,  kişiliği,  iradesi  ezilip  parçalanan  kadınlar...  Onlar  toplumsal  eşitsizliğin  bütün  zorbalığına  karşı  haykırıyor,  seslerini  yükseltiyor. 
İsyan  eden,  yaratan  kadına  karşı  sistem  “önce  kadını  vurun”  dese  de,  bedelleri  ağır  olsa da  beslendikleri  kendi  ana  kaynaklarına  dayanarak  yürümeye  devam  ediyor. 

Bu  bedel,  bazen  İtalyan  barış  aktivisti Pippa  Bacca’nın  tecavüz  edilerek  vahşice katledilmesi  olarak,  bazen  İran’da  idam  edilen,  bazen  Afrika’da  sünnet  edilen,  bazen dünya  çapında  her  6  dakikada  bir  tecavüze uğrayan  herhangi  bir  kadın  olarak,  bazen  de barış  ve  demokrasi  adına  kahramanca  savaşarak  şehit  düşen  binlerce  Kürt  kadını  olarak  karşımıza  çıkıyor.  Egemen  erkek  ideolojisi,  beslenerek  büyüdüğü  ama  ihanet  ettiği ana-kadın  emeğine  karşı  tüm  sistem  imkanlarını  kullansa  da  onlar  insanlığa  vermeye devam  ediyor.  Özgürlüğe  olan  inançlarıyla, savaşsız  sömürüşüz  bir  dünya  için  kendinden  bir  şey  esirgemeden  emeklerini  sarf  etmeye,  ama  görünür  kılmak  için  de  mücadelelerini  haykırmaya  devam  ediyor.  Çünkü onlar  insanlaştırdı,  toplumsallaştırdı  ve  yeniden  kaybedilen  insanlığın  var  edilmesi  savaşımını  veriyor.  Önce  emek  yaratan  eller  vardı,  sonra  kafa  oluştu.  Ama  kafa  ellere  tepeden  bakmaya  başladı.  İnsanlık  tarihinin  ellere  tepeden  bakan  kafalardan  ibaret  olmadığını  göstermeye  çalışıyor.  Ana-kadınlar  bilinçsizleştirilen  insanlığa  bu  bilinci  yeniden kazandırma  mücadelesi  verdiklerinin  farkındalar,  bedelleri  ağır  olsa  bile... 

Sevgili  okuyucular,  1  Mayıs  Dünya Emekçiler  Günü’nü  karşılamaya  hazırlanırken,  kadınlar  olarak  görülmeyen  emeğimizin  görünür  kılınması,  bizler  açısından  kadın  kimliğinin  yapılandırılmasında  temel bir  halkayı  oluşturuyor.  Bu  sayımızda  emek olgusunun  kadın  açısından  neyi  ifade  ettiği ve  Türkiye’de  güncel  sendikal  hareketin mücadele  ve  emek  gündemine  ilişkin  yapılan  röportajı  okuyacaksınız. 

Kadına  dönük  şiddet  katlanarak  devam ediyor.  4.  sayfamızda  şiddet  olgusunu  sorgulayan,  Kürdistan’da  bu  anlamda  yaptığı çalışmalarla  ve  feminist  kimliğiyle  tanınan Sayın  Hülya  Toraman  ile  yapılan  röportajı bulacaksınız. 

Önümüzdeki  yıl  Mart  Ayında  yapılması planlanan  yerel  yönetimler  seçimine  ilişkin hazırladığımız  dosyanın  üçüncü  bölümünü yoğunlaşan  siyasal  gündem  bilinciyle  okuyacağınızı  umuyoruz.  Hakeza  Yeni  Kuşak  sayfamızda  erken  yaşta  evliliğin  yarattığı  sorunları  irdeleyen  dosyayı  ilgiyle  okuyacaksınız. 

Kürtçe  sayfamızda  NÇM’den  tiyatro  sanatçısı  Gülistan  Otunç  ile  kendisinin  tiyatro yaşamı  ve  çalışmaları,  sanatı  icra  etmede  karşılaştıkları  zorluklar  ve  geleceğe  yönelik  planları  üzerine  yapılan  röportajın  yanısıra,  Kültür-Sanat  sayfamızda  Kürtçe  söylenen  ‘Heseniko’  kılanımın  gelişim  öyküsünü  etkileyici bir  içerlemeyle  okuyacağınızı  umuyoruz. 

Kırçiçeği  Kadın  Derneğinin  deneyimleri üzerine  yapılan  röportajı  Yaşam  sayfamızda bulacaksınız.  Batman’dan  başlayıp  Danimarka’da  devam  eden  Kürt  kızı  Mizgin’in oldukça  öğretici  yaşam  sevincini  ve  sanata olan  tutkusunu  Portre  sayfamızda  okuyacak ve  kendi  yaşamınızı  bir  kez  daha  gözden geçirmek  zorunda  kalacaksınız. 

Sevgili  kadınlar;  bahar  ayında  yeniden kendi  köklerinden  çiçeklenen  Kürt  halkı  ve kadınları  olarak,  yaratmaya,  üretmeye  ve  değer  katmaya  dayanan  kimliğimizi  sevgi  temelinde  çoğaltacağımıza  olan  inançla  yeni  bir  sayıda  buluşmak  dileğiyle,  sevgiyle  kalın... 


‘Örgütlü  Kadın  Emeğinin 

Gücünü  Yaratacağız’ 


Küresel  emperyalizm, çok  uluslu  şirketler, sömürünün  küreselleşmesi,  ucuz  iş  gücü, eşitsizliklerin  derinleşmesi,  adı  konulmamış  dünya  savaşları,  ulus  ötesi  güçlerin  hegemonya mücadeleleri  gibi  daha  da  çoğaltacağımız  sorunlar  derinleşerek  devam  ediyor  dünyamızda.  Bütün  bu eşitsizliklerin  kaynağını  oluşturan cins  çelişkisi  ise  üstü  kapatılıp  inkar  edilemeyecek  kadar  ayyuka çıkmış  durumda.  Küresel  emparyalizm  karşısında  görünmeyen  en  büyük  emek  gücünü  temsil  eden  kadınlar,  emeklerinin  görünür  kılınması  için  dün  olduğu  gibi  bugün de  büyük  bedeller  vermeye  devam ediyorlar.  Erkek  egemenlikli  sistemin  tarih  boyunca  gasp  edip  inkarını  gerçekleştirerek  üzerinde  geliştiği  ana  emeği,  halen  adı  konulmamış  en  büyük  ve  en  değerli  emek olarak  varlığını  koruyor.  Kadın emeğinin  görünür  kılınmaya  çalışıldığı  sahalardan  biri  olan  sendikal hareket,  toplumsal  cinsiyetçi  sendikal  yapının  da  karakterini  sorgulayarak  mücadelesini  derinleştirmeye çalışıyor.  Emek,  toplumsal  cinsiyetçilik,  sendikal  alanda  kadın  örgütlenmesi  gibi  konularda  KESK MYK  Üyesi  Sayın  Dilek  Adsan  ile görüştük. 

•  Herkesin  emek  olgusuna kendince  bir  muhteva kazandırdığını  görüyoruz.  Bu anlamda  emeği  en  çok  inkar edilen  kadınlar  olarak  sizce emeği  nasıl  tanımlamalıyız? 

Ben,  doğayı  anlama  ve  yaşamı üretme  olarak  algılıyorum.  Kapitalistlerin  buna  bağlı  olarak  kar  elde etmek,  artı  değer  yaratmak  için  sömürdükleri  olgudur,  diyebilirim. 
Zihinsel  ve  bedensel  eforun  ürettiği  kavram  olarak  da  bakılabilir.  Klasik  anlamda  en  yüce  değer,  karşılığı  maddi  olarak  ölçülmemesi  gereken  alınteri  diyebilirim.  Doğayı  ilk algılayan,  üreten,  değiştiren  kadın olmasına  rağmen  ironik  olarak emeği  görülmeyen,  özellikle  görünmez  kılınan  kadın! 

•  Toplumsal  olarak  kadın  ve erkeğe  dayalı  cinsiyetçiliğin geliştirilmesiyle  emek  olgusunun özünden  boşaltıldığını söyleyebilir  miyiz? 

Erkek  egemenlikli  tarih  kadın ve  ana  emeğinin  inkarı  üzerinden gelişti  zaten.  Kadın  emeği  değersizleştirildi.  Neo-liberal  ekonomik politikalar,  kadın-erkek  arasındaki cinsiyet  ayrımcılığını  da  derinleştiriyor.  Esnek,  güvencesiz  ve  parçalı çalışma  ile  kadın  emeği  üzerindeki sömürüyü  daha  da  arttırıyor.  Emeğiniz  olacak  ve  bu  görülmeyecek, eşit  işe  eşit  ücretle  değerlendirilmeyecek,  kayıt  dışı  ekonomi  olarak sömürülecek! 

•  Sendikal  alanda  kadın örgütlenmesinin  ulaştığı düzeyi  nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Türkiye’de  var  olan  sendikaların,  özellikle  yönetim  kademeleri kadınlara  kapalı  oluşumlardır.  Kadın  sorununa  yaklaşımları  biçimsel¬ 


din  üye  sayımız 

95.280  dir.  Bu  sayı  harekete  geçirildiğinde  anlam  kazanacaktır.  Konfederasyon  düzeyinde  %28  yönetim kademelerinde  varız.  KESK’li  kadınlar  olarak  2005’ten  beri  “Eşitlik Haklarımızı  İstiyoruz” kampanyamız  sürüyor.  Kampanyanın  hedefi kadın  üye  sayısını  artırmak,  özel  ve kamusal  alanda  ekonomik,  sosyal, siyasal  düzenlemelerdeki  eşitsizlik ve  cinsiyet  ayırımcı  politikaları  açığa  çıkarmak  ve  bilinç  oluşturmakdır. 

•  Kadınların  kadın  emeğinin görünür  kılınmasında  nasıl  bir mücadele  yürütüyorsunuz? 

Hayatı  değiştirmek  için  örgütlenmek  gerekiyor.  Emek  alanında örgütlü  olan  kadınların, özgünlüğü¬ ne  uygun,  kadın  eksenli  çalışmalarımızı  yürüterek,  kadın  örgütlülükleri  ile  çalışmalarımızı  ortaklaştırarak  mücadele  yürütmeye  çalışıyoruz.  Kendi  alanımızla  sınırlı  tutmuyoruz.  Yerellerde  kadın  bilinci  yaratarak  müdahil  olmak  istiyoruz. 
Kadın  komisyonları  ve  kadın  sekreterlikleri,  üyelerde  bilinç  oluşturacak  eğitim  çalışmaları  gerçekleştiriyoruz.  Yönetim  kademelerine  ve karar  alma  süreçlerine  kadını  katarak,  örgütlü  kadın  emeğinin  gücünü  ve  görünürlüğünü  yaratacağımızı  biliyoruz. 

•  Türkiye’deki  genel  sendikal hareketin  kendini  egemen  sınıf ve  iktidara  dayalı  siyasetten  ne kadar  uzak  tuttuğunu düşünüyorsunuz? 

Sendikalar  da  iktidar  alanları 

olarak  algılanmakta.  Bürokratikleşerek,  konformist  yaşam  tarzıyla emekçiden  uzaklaşmakta,  halka  yabancılaşmaktadır.  Egemen  sınıf kendine  göre  sendikalar  oluşturmakta.  Sarı  sendika  kavramı,  işverenin,  yani  patronun  fabrikasında kurduğu  binanın  sarı  olmasındandır.  İktidar  partileri  kendi  yandaşları  olan  sendikalar  oluşturmaktadır. 
İktidar  emekçilerin  gücünü  bölerek,  sokaktaki  sesi  boğmak  istemektedir.  Türkiye’de  birçok  sendika  bu  konumdadır.  Sendikal  alanı demokrasi  mücadelelerini  saptırmak  kadar  ekonomik  rant  alanları olarak  da  kullanmaktadırlar.  KESK, bu  sendikaların  dışındadır. 

•  Türkiye’de  gelişen  milliyetçi dalga  karşısında  karma  olan sendikal  yapılanmanın  buna  karşı bir  tampon  oluşturduğunu düşünüyor  musunuz? 

KESK,  siyasal  parti  değildir,  fa¬ 


kat  siyasal  ve  ideolojik  olduğunu ifade  edebilirim.  Emeğin  en  yüce değer  olduğu  gerçeğinden  hareket¬ le  sendikal  mücadeleyi  demokrasi ve  özgürlük  mücadelesinin  bir  parçası  olarak  görür.  Ülkenin  demokratikleşmesinde  sendikalara  görev düşer.  3  Kasım’da  gerçekleştirdiğimiz  ‘Özgür,  Demokratik,  Eşitlikçi Türkiye’  mitingimiz  tam  da  dediğiniz  amaca  hizmet  etmiştir.  Milliyetçiliğin  önüne  geçmek  gerekiyor. 
KESK  dışındaki  sendikalar  genel olarak  sisteme  entegre  olmuş,  sarı sendika  dediğimiz  devlet  tarafından  kurdurulmuş  yapılanmalardır. 
KESK,  DİSK,  TMMOB,  TTB  gibi örgütler,  Türkiye  nin  demokratikleşmesi,  halkların  eşit,  özgür  ve  barış  içinde  yaşaması  için  mücadele eder.  Amacımız  Türkiyeli  güçlerle ortak  demokrasi  platformları  oluşturmaktır. 

•  Ücretli  kadın  emeği,  ev  içi ücretsiz  emek,  kadının  adı konulmamış  emeği  gibi tanımlamalarla  sendikal  kadın hareketi  tam  olarak  neyi kastediyor? 

Kapitalizm  ve  cinsiyetçi  yaklaşım  iç  içe  geliştirilen  iki  olgudur. 
Toplumsal  cinsiyetçi  rollerimizden kaynaklı,  kadının  değer  teşkil  etmeyen  emeğini  nasıl  görünür  kılabiliriz?  Ev  içi  emek,  kadın  emeği kadının  adının  ve  emeğinin  geçtiği her  alanı  tartışarak  sorgulatmak,  bilinç  yaratmak,  çözüm  üretmek  ve değiştirmek  için  bu  kavramları  görünür  kılmaya  çalışır.  Kamusal  ya da  özel  alanda  çalışınca  emekçi olunmuyor.  Tarlada,  evde  çalışan, çocuk  ve  yaşlı  bakan,  evde  iş  gören,  bakım  ve  temizlik  işinde  çalışan,  küçük  atölyelerde  çalışan  kadınların  görünmeyen  emeklerini görünür  kılarak,  emeğine  sahip  çıkması  ve  örgütlü  güce  dönüşmesi için  mücadele  yürütmek  için  esas örgütlenmesi  gereken  kesim  olarak bakıyoruz. 

•  Kadın  hareketi  olarak önümüzdeki  döneme  ilişkin mücadele  takviminiz  nedir? 

Bütün  bu  taleplerimizi  karşılayacak  mücadele  takvimimizin  olduğunu  ifade  edebilirim.  Sürekliliği  olan,  belirli  günlerle  daraltılmayan,  yaşamın  bütününe  yansıyan, kadını  ve  emeğini  görünür  kılacak bir  mücadele  yürüteceğiz.  Konferanslar,  sempozyumlar,  paneller  ve eğitimlerle  devam  ederek  bilinç anlamında  güçleneceğiz. 


Fadile  Yıldırım 


dir.  KESK’te  örgütlü  kadınlar,  yürütülen  kadın  mücadelesini  kamusal  alanla sınırlı  tutmamaktadır.  İşçi,  ev  eksenli çalışan,  tarımda  ücretsiz  aile  işçisi  olarak  çalışan,  emek  ve değer  üreten  kadınların  talebini  destekliyor,  kendi  mücadelemiz  olarak  görüyoruz.  2007  verilerine  göre  üye  sayımız  230.798  dir.  Ka- 
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Kadına  dair 


Yurtseverlik  Kadına 
Şiddete  Karşı  Durmaktır 

Son  birkaç  aydır  Kürtler  hep  ayaktaydı.  Kürt  kadınları  ise  en  öndeydi.  Mermilere,  coplara  karşı adeta  kadınlarımız  kendilerini  siper  ettiler.  Yıllardır  özgürlük  mücadelesinde  ortaya  koydukları performanstan  kadınlarımız  yine  geri  kalmadı.  Hatta hepimizin  kadın  özgürlük  duygularına,  özlemlerine daha  fazla  cesaret  oldular.  Mücadele  değerlerimiz toplumun  her  alanına  nüfuz  etti,  aslında  toplumsallaştı.  Bunu  önemli  bir  kazanımdır.  Ama  kadın  özgürlük  mücadelesinde  iş  bununla  bitmemektedir. 
Dışa  vuran  bu  yansıyışlar  her  açıdan  cinsiyet  ayrımcılığına  karşı  başarı  elde  edilmiş  anlamını  içermiyor. 
Ne  yazık  ki  hala  böyle  bir  yanılgıyı  toplum  olarak yaşıyoruz.  Binlerce  kadın  meydanlarda  ise,  bundan gurur  duyan  binlerce  Kürt  erkeği  var  ise  o  zaman kadın  özgürlük  sorunu  çözüm  bulmuş  gibi  bir  algılayış  var.  Bu  algılayış  çözümün  zihniyette  çözüm bulmasında,  zihniyet  mücadelesinin  yürütülmesin¬ de  en  büyük  yanılgıyı  ve  engeli  oluşturmaktadır. 

Toplumumuzun  hala  çok  önemli  bir  kesiminde kadınlarımız  berdel  karşılığında  evlendirilmektedir. 
Çok  evlilik  hala  meşru  görülmekte,  başlık  parası genç  kızların  ne  kadar  değerli  olup  olmadığın  ölçüsü  olmaktadır.  Küçük  yaşta  zorla  evlendirmeler, kızların  okula  gitmemesi,  kendisiyle  ilgili  kararları verme  hakkı  gibi  birçok  sorun  çözüm  bulmuş  değildir.  Aile  içi  şiddet  kadın  karşısında  devam  ettirilmektedir.  Kürt  toplumunda  yazılı  olmayan  ve  kadın  aleyhine  yasa  haline  getirilen  tüm  bu  yaşam  yasaları,  toplumumuzun  önemli  bir  kesimi  içerisinde geçerliliğini  korumaktadır.  Ne  yazık  ki  en  yurtsever  ailelerimiz  içerisinde  dahi  bu  yasalar  hala  yürürlüktedir.  Özgürlük  mücadelemiz  bir  yandan  kadının  kendisine  güvenini  geliştirdi,  mücadelenin  gelişim  seyri  içinde  kadın  iradesi  açığa  çıktı.  Özgürlük iddiası  ve  örgütlenme  ihtiyacı  gelişti.  Yurtseverlik; mitinglere,  yürüyüşlere  katılmak,  aidat,  kampanya vermek  değildir  sadece.  Bu  önemli  görevler  ile  birlikte  bilinçlenen  her  kadının,  erkeğin  ve  her  ailemizin,  kadın  aleyhine  olan,  kök  salmış  yasalara karşı  mücadeleyi  geliştirme  görevi  vardır.  İşte  bu görevi  yerine  getirmede  liberal,  ikiyüzlü  yer  yer  de oportünizm  işlerlik  kazanmaktadır. 

Yurtsever  ailelerimizin  büyük  bir  kesiminde hala  geçerli  olan  mezhep,  kan  bağı  ve  aşiretsel  değer  yargıları  olandır.  Aşireti,  aile  çevresi  ve  mezhe¬ bi  içerisinde  bu  tür  anlayışlara  karşı  mücadele  etmede  büyük  bir  zaafiyet  yaşanmaktadır.  Örneğin başlık  parası  uygulaması  karşısında  aşiretini,  aile çevresini  bilinçlendirmeye  çaba  göstermemektedir. 
Oysa  yeri  gelince  en  yurtsever  kesilmekte,  ne  kadar  kampanya  verdiği  ile  övünmektedir.  Böyle  bir duruş  oportünizmdir.  Özgürlük  mücadelesine  özde katılım  ne  kadar  para  verdiği,  ne  kadar  mitinge  katılımla  ölçülemez.  Bu  tür  anlayışlara  karşı  ne  kadar mücadele  yürüttüğü  ile  ölçülmelidir.  Hatta  en  yakın  bazı  yurtseverlerimiz  eşlerine  karşı  dayak  uygulamaktadırlar.  Eşlerini  küçümsemekte,  beğenmemekte,  irade  kazanmasına  engel  olmaktadırlar. 
Aynı  erkek  yeri  gelince  eşini  alıp  mitinge  yürüyüşe  gelmektedir.  Bu  da  ikiyüzlülüktür.  Kadını  hem döveceksin  hem  de  ‘ne  kadar  yurtseverim’  gösterisi  ile  kadını  alıp  her  yerde  boy  göstereceksin. 

Bu  çelişik  durumu  aşmak  için,  en  başta  yurtsever  ailelerimizde,  kitlemizde  yeniden  bir  mücadele sürecinin  başlatılmasına  ihtiyaç  vardır.  Her  aile, köyünde,  mahallesinde,  kasabasında,  aşireti  ve  ailesi  içerisinde  bu  tür  sorunların  giderilmesi  için tartışma  platformları  oluşturmalıdır.  Özgürlük  ve mücadele  değerlerimize  tezat  olan  bu  yasaların kaldırılması  için  kadınlar  kadar,  erkeklerimiz  ve  ailelerimiz  sorumluluk  üstlenmelidir.  Çünkü  kadın özgürlük  sorunu  kadının  sorunu  olduğu  kadar,  erkeğin,  tüm  toplumun  temel  bir  sorunu  olmaktadır. 
Kadının  bilinçlenmesi,  örgütlenmesi  nasıl  ki  toplumsal  gelişimimize  büyük  bir  ivme  kazandırıyor, bu  tür  geri  anlayışların  giderilmesi  için  yürütülecek  aktif  mücadele  Kürt  halkının  zihniyet  değişimindeki  örnek  duruşunu  daha  fazla  ortaya  çıkartacaktır.  Meydanlara  dökülen  kadınlarımızdan  güç, moral  ve  mücadele  ruhu  kazanıyorsak,  kadın  özgürlük  mücadelesine  en  büyük  desteği,  katkıyı böyle  bir  çalışmayı  başlatmak  ile  cevap  olabiliriz. 


4  Sesler 


£  u  kitap  katledilen,  ka- 

W  fası,  kolu,  kalbi  kırılan 

M  Kürt  çocuklarının  adı- 

■  na,  tüm  dünya  çocuk- 

^  ^  larına  ithaf  edilecek... 

Sesleri  birilerine  ulaşsın  diye...’ 

Böyle  başlamış  Hülya  Toraman kitabının  ilk  sayfasını  yazmaya. 
Şiddet;  ama  özellikle  kadın  ve  çocuklar  üzerindeki  acımasız  şiddet onun  çalışma  alanı.  Çocuklar,  “çocuk  ölümleri  karşısında  sesini  yükseltmeye”  duyurabileceği  kadar duyurmaya  çalışıyor.  İstemediği sesi  boğan  sistemin  içinde,  kendi deyimi  ile  “tek  tabanca”  inandığını  yapma  çabası  veriyor. 

Onlarca  Kürt  çocuğu  ile  yaptığı röportajdan  sadece  bir  soru  ve  iki yanıt: 

Soru:  Uzak  diyarlarda  iki  köy var.  Birinci  köyde  kısa  ve  şişmanlar,  ikinci  köyde  uzun  ve  zayıflar yaşıyor.  Aralarında  sürekli  savaş var.  Sorun  ne  olabilir?  Nasıl  çözülür  sence? 

Çocuk:  Biz  hep  kavga  ediyoruz. 
Hiç  barış  olamıyoruz.  Ve  kavga  etmemeliyiz.  Ve  barışmalıyız.  Ve  topraklarımızı  almışlar  bizden,  hep kavga  ederiz.  Ve  hiç  barışmalıyız, en  sonda  barışmalıyız  ve  hiç  kavga etmemeliyiz,  birbirimizi  öpmeliyiz. 
Topraklarımız  ortak  olmalı. 

Çocuk:  Allah  bizi  şişman  etti ve  kısa;  sizi  uzun  ve  zayıf  yapmış bizim  ne  suçumuz  var?  Onun  için kavga  etmemeliyiz. 

Çocukların  dileği  Hülya  Toraman’ın  kendi  başına  yürüttüğü  çalışmasının  amacı  olmuş.  Şiddetin, savaşın  ve  sömürünün  uzağında bir  yaşamı  hepimiz,  dünyadaki  bütün  çocuklar  hak  ediyor.  Peki  Hülya  Toraman  şiddeti  nasıl  tanımlıyor?  İktidara  bakış  açısı  ne?  Lezbiyen  ve  feminist  olmak  bu  toplumda  kabul  görüyor  mu?  Bu  sorulara kısa  cevaplar  aradık. 

•  Şiddeti  tanımlayabilir  misiniz? 

Bu  soruya  çok  steril  bir  dünyada  yaşamadığımızın  bilincinde  olduğumu  belirterek  yanıt  vermek istiyorum.  Yani  şiddet  her  an,  her yerde  ve  herkesin  karşısına  çıkabilir  ne  yazık  ki. 

BM’in  Kadınlara  Yönelik  Şiddetin  Önleme  Bildirgesi’nde  tanım  şöyle  yapılıyor:  İster  kamusal, ister  özel  yaşamda  meydana  gelsin, kadınlara  fiziksel,  cinsel,  psikolojik  acı,  ızdırap  veren  veya  verebilecek  olan  cinsiyete  dayanan  bir eylem  ya  da  bu  tip  eylemlerle  tehdit  etme,  zorlama,  keyfi  olarak  özgürlükten  yoksun  bırakma  şeklinde  yapar.  Bu  tanıma  en  son  “kurbanı”  ekonomik  ihtiyaçlardan  yoksun  bırakmak  da  dahil  edilmiştir. 

•  Sizi  şiddete  karşı  olan tutumunuz  ve  çalışmalarınızla tanıyoruz.  Fakat  daha  çok kadın  ve  çocuklara  uygulanan şiddetin  boyutlarını  ortaya koymaya  çalışıyorsunuz. 

Neden  kadın  ve  çocuk? 

Evet,  yaklaşık  20  yıldır  şiddetsizlik  için  mücadele  ediyorum.  Kadınlar  ve  çocuklar  en  dezavantajlı grup  çünkü.  Dünya  gerçeği  bu  ne yazık  ki! 

•  Kürt  illerinde  çalışma 


Birbirine 


Ulaşsın 


yürüttüğünüzü  biliyoruz.  Bize bu  çalışmalarınızı  biraz aktarabilir  misiniz? 

Kürt  illerinde  çalışmak  benim özel  tercihim  oldu.  Hayata  dokunmadan,  tanıklığımı  bizzat  yaşama¬ dan,  olduğum  yerden  söz  üretmek bana  “üsttenci“  gelir.  Kişisel  bir durum  yani.  Sonuçta  o  illerde  de bir  hayat  var...  Ve  açıkçası  şu  ki, hayat  orada  uzun  zamandır  gün  yüzünü  insanlardan  esirgiyor.  Giden çalışmacılar,  hani  diyelim  daha  çok batıdan  gidenler  sanki  bir  laboratuar  ortamına  girmişler  gibi  davranabiliyorlar.  Bilimsel  olarak  istatiksel verileri  değerli  bulmamak  gibi  değil,  ama  hani  artık  hep  sayılara  endekslenmiş  bir  ezberimiz  de  olmadı  değil...  İşte  ben  herhangi  bir  fonun  sınırlandırdığı  ve  bedelini  ödediği  şekli  içinde  oralarda  olmak  istemedim.  Gidip,  kalıp  sokaklarında yürüyüp,  bakkalından  alışveriş edip,  toplu  taşıma  araçlarına  binip, lokantalarında  yemek  yiyip,  kahvelerinde  çay  içip  “merhaba”  demeyi, paylaşmayı  çok  değerli  ve  önemli gördüm.  Kurumlar  arası bilgi  alışverişi de  dahil  olmak  üzere  sokağın,  günlük yaşamın  içinde  olmak  daha  sahici  geldi.  Zaten  insanlar  alışmışlar,  onlar  soruyor;  “niye geldin  diye?” 

Ben  de  o  zaman  anlatıyordum.  Zaten  hemen herkes  kendi derdini  anlatmaya  başlıyordu.  Kısaca  dertleri paylaştık  da  diyebiliriz.  Ama  benim yaptığım  çalışma  şiddet  algısına  yönelikti.  Bu  çalışma  soru  cevap  şeklinde  oldu.  Bazen  tanıklıklar  dinlenirken  ses  kayıt  cihazı  kabuller doğrultusunda  açıldı,  bazen  notlar alındı,  bezen  de  sadece  bende  kalacak  şekilde  anlatıldı.  Çocuklarla  bir de  resim  çalışması  yapıldı.  Kısa  bir zaman  sonra,  sanırım  dileyen  herkes  kitaplaşmış  haline  ulaşabilecek bu  çalışmanın. 

•  Kamuoyunda  feminist  ve lezbiyen  kimliğinizle tanınıyorsunuz.  İnsanların kafasında  şöyle  bir  soru  ya  da yargı  vardır  hep;  “feministler genellikle  lezbiyen  olur”.  Bu söylemi  ters  yüz  edersek, “lezbiyenler  feminist  olur” tanımı  doğru  mudur? 

Bu  söylediğin  hani  Türkiye 
için  konuşursak,  feminizmin  80 
sonrası  ilk  dönemleri  için  yaygın bir  söylenti  olarak  dolaştı  diyebiliriz.  Bundan  çekinen  feministler  de oldu  kuşkusuz.  Ama  yok,  yani  bunun  bir  gerçeklilik  yanı  yok.  Hani her  şeyin  “ünlü“sünü  yaratıyoruz ya,  heteroseksüelliği  tescillenmiş çok  fazla  feministimiz  var.  Şüphesiz  lezbiyen  feministlerde  var. 

Ama  benim  bildiğim  bir  avuç  kişi olduğumuz.  Yani  kişi  kendini  tanımlamadığı  sürece  zaten  direk heteroseksüeldir. 


•  Kürdistan’da  çalışma yürütürken  Türk,  lezbiyen  ve feminist  kimliğiniz  yüzünden sorunlarla  karşılaşıyor  musunuz? 

Kürt  illerinde  dolaşırken  bu  sefer  sorun  yaşadım,  evet.  Daha  önce çok  evimde  gibiydim,  çok  rahattım. 
Kendimi  açıkçası  hiç  bir  zaman Türk  olarak  hissetmedim.  Yani  bu nereye  gittiysem  böyle  oldu.  Bu  his çocukluktan  beri  yabancı  gelir  bana.  Cinsel  yönelim  dışardan  bakınca  çok  anlaşılır  bir  şey  değil;  yani eğer  travesti  ve  transseksüel  değilsen  bu  yüzden  politik  çevreler  diyebileceğimiz  yerdeki  insanlar  benim  yönelimimden  politik  bir  duruş  saydığımdan  ve  kamuya  açık yaşadığımdan  dolayı  haberdarlardı. 
Ama  sokaktaki  insana  bunu  ifade etme  gereği  hiç  duymadım.  Duyacağımı  da  sanmıyorum.  Ama,  bu  sefer  Diyarbakır’da  büyük  bir  sitenin içinde  genç  bir  adam  tarafından tehdit  edildim,  tacize  uğradım.  Çok büyük  bir  komployu  orta  yerinden kırma  şansım  oldu.  Ama  onun  dışında  çok  rahat  çalıştım. 


•  Şiddet  karşıtı  tutumunuzun yanısıra  her  tür  iktidara  karşı olmanız  da  özellikleriniz arasında.  Neden  iktidara karşısınız?  Kadın  eksenli bakacak  olursak,  kadın  iktidar ve  rekabete  bulaştığında  barışçıl yanından  bir  şeyler  yitiriyor  mu? 
Kadın  iktidar  için  çaba  vermeli  mi? 
Evet,  benim  baktığım,  gördüğüm  ve  açıkçası  hoşnut  olmadığım bir  durum  bu.  Kadınlar  da  iktidarlı olmayı  sevmeye  başladılar.  Hani  bu birazda  karşıtına  benzeme  durumu, ki  çok  tehlikeli  bir  şey. 

Ben  kendimizi  tanımladığımız her  alanın  bir  öteki  yarattığını  söylüyorum.  Bu  kaçınılmaz  bir  şey.  Yani  iktidar  hep  var  olan  bir  şey,  her birimiz  kendi  minik  iktidar  adacıklarımızla  dolanıyoruz.  Ama  iktidarlı olma  durumu  ve  bunu  karşındaki- ne  nasıl  kullandığı  asıl  soru  bence! 
Kadınlar  erkek  iktidarı  karşısında yıllarca,  yüzyıllarca  ezildiler.  Buna karşı  mücadele  alanları  açmak  için canlar,  bedel  verildi,  hala  veriliyor. 
İyi  bir  şey  olsaydı  mücadele  etmezdik.  İktidarı  hedeflemek,  iktidarlı olmak  ezmeyi  yok  saymayı  içinde taşır.  Bu  da  özlemimiz  olan  dünya ile  örtüşmez.  Demek  ki  kadınların mücadelesi  iktidarlı  olmaya  karşı çıkmakla  mümkün.  Aksi  hiç  birimizi  mutlu,  eşit  ve  özgür  kılmaz. 


Hasret  Birsel 
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Festival  Enternasyonal  Bir 

Argümanla  Yapılıyor 


‘Bizler  sevgiyle  birbirimizin  yüzüne  bakmak,  dostça kucaklaşmak,  yanımızda  olan  veya  olamayan kadınlarımızın  yaralarına  merhem  olmak  için  bir  araya elmeliyiz.  Bizler  kadın  özgürlüğü  için  atılan  her  bir  adımı, 

kutsal  bir  görev  bilerek  katılım  sağlamalıyız.’ 


Kürt  Kadın  Barış  Bürosu  organizesi  altında 
14  Haziran’da  Almanya’nın  Gelsenkirchen şehrinde  4.  Zilan  Kadın  Festivali  gerçekleştirilecek. 
Festival  Hazırlık  Tertip  Komitesi Sözcüsü  Sayın  Sevim  Şahin’in  gazetemize  yaptığı  açıklamaya  göre festival  ‘’Jin  Jiyan  e  Jiyane  Nekuje!”  (Kadın  Yaşamdır  Yaşamı  Katletmeyin!)  kampanyasının  devamı olarak  ele  alınacak. 

Festival,  önceki  festivallerin bir  devamı  olacak 

Avrupa’da  yaşayan  örgütlü  Kürt Kadınları,  her  yıl  30  Haziran  1996’- da  Kürt  Halk  Önderi  Abdullah Ocalan’a  yönelik  saldırıları  protesto amacıyla  intihar  eylemi  gerçekleştiren  Zilan  kod  adlı  Zeynep  Kınacı isimli  Kürt  Özgürlük  Hareketi  gerillasının  anısına  her  yıl  kadın  festivali  düzenliyor.  Bu  yıl  dördüncüsü yapılacak  etkinlik  için  Festival  Hazırlık  Komitesi  Sözcüsü  Sevim  Şahin,  geçen  yıl  yapılamayan  festivale ilişkin  şunları  belirtti:  “Bu  yıl  dördüncüsünü  gerçekleştireceğimiz kadın  festivali,  önceki  festivallerin bir  devamı  niteliğinde  olacak.  Geçen  yıl  bazı  sebeplerden  dolayı  yapamadığımız  festivale  ilişkin  kadınlara  bir  özür  borcumuzun  olduğunu biliyoruz.  Umuyoruz  ki  geçen  yıl yapamadığımız  festivalin  de  bir  cevabı  niteliğinde  olacak  bu  yılki  festival’,  dedi.  Festivalin  organize  kararı  ve  pratikleşmesinde  sadece  tertip  komitesinin  değil,  binlerce  kadının  karar  ve  emeklerinin  bir  so¬ 


nucu  olarak  geliştiğini  belirten  Tertip  Komitesi  Sözcüsü 
Şahin,  yüzlerce kadının  katılımıyla  böyle  bir etkinliği  gerçekleştirebildiklerini  kaydetti. 

Sevim  Şahin,  bu  yılki festival  için  ‘’- 
Jin  Jiyane  Jiyane  Nekuje” 
sloganını  belirlediklerini  söyledi.  “Kadının katledilmesi başta  olmak üzere,  alınıp satılma,  tecavüze  uğrama, taciz  edilme, iradesizleştiril- me,  sınırlandırılma  gibi  kadının  günlük olarak  karşı karşıya  kaldığı  pek  çok  sorun  mevcut.  Örneğin  bu  baskı  ve  katliamlar  bazen  din  olgusu,  bazen  yasalar,  bazen  de  gelenekler  olarak  biçim  kazanmış  ve  meşrulaşmıştır. 
Toplumsal  cinsiyetçilik  olarak  tanımladığımız  sorun,  özünde  siyasi ve  sosyal  bir  sorundur.  Kadına karşı  gerçekleştirilen  tüm  haksızlıklara  karşı  kadının  iradi  duruşunun  küçük  bir  adımı  olarak  görüyoruz  festivalimizi”  diyen  Şahin, yapılan  bu  çalışma  ile  kadınların, yaşanan  vahşete  karşı  tepkilerini ortaya  koyacaklarını  ifade  etti. 

Şahin,  Avrupa’da  yaşayan  kadınların,  toprağından,  kültüründen,  bir anlamda  köklerinden  koparak  buraya  geldiğini,  aynı  zamanda  kangre¬ ne  dönüşmüş  siyasal,  sosyal  ve  ekonomik  sorunlardan  dolayı  burada bulunduklarını  belirterek,  yapılacak  festivalin  amaçlarından  bir  diğerini  de  şu  sözlerle  dile  getirdi: “Topraklarımızda  yaşanan  kirli  savaşın  tanıklarıyız  bir  çoğumuz. 
Bundan  dolayı  eşitsiz,  haksız  bir  biçimde  dayatılan  savaşa  karşı  durmak  ve  onurlu  barış  taleplerimizi dile  getirmek  önemlidir”. 

Festival  gelirleri  kadına  yönelik 

geliştirilen  projelere  aktarılacak 

Bu  yıl  yapılacak  olan  Zilan  Kadın  Festivalini  diğer  festivallerden ayıran  önemli  bir  farklılığı  olduğunu,  festivalin  tüm  gelirlerinin  kadına  yönelik  geliştirilen  projelere  aktarılacağını  söyleyen  Şahin,  bunu komite  olarak  çok  önemsediklerini ve  bir  katkı  olması  durumunda bundan  mutlu  olacaklarını  belirtti 


ve  kadınlara  yönelik  daha  başka projeler  yapmanın  ve  destekleme¬ nin  önemine  değindi. 

Kadın  Festivalinin  çok  enternasyonal  bir  argümanla  yapıldığını  kaydeden  Festival  Hazırlık  Komitesi Sözcüsü  Şahin,  bu  konuda  sahip  oldukları  anlayışı  şöyle  ifade  etti:  °- Duyarlılık  gösterecek  tüm  kurumlara  şahsiyetlere  ve  dostlara  kapımız açık  ve  aslında  amacımız  bu  tür  etkinlikleri  çeşitli  kadın  örgütleriyle ortaklaştırmak  ve  evrensel  bir  boyut kazandırmaktır.  Bir  çok  kurum  ve şahsiyete  davetiyemizi  gönderiyoruz  ve  kendilerini  bekliyoruz.” 

Rengarek  giysiler,  zılgıtlarla 

festivale  davet 

Kadınların  bu  tür  etkinliklerde bir  araya  gelmelerinin  önemini vurgulayan  Sevim  Şahin,  “Bizler sevgiyle  birbirimizin  yüzüne  bakmak,  dostça  kucaklaşmak,  yanımızda  olan  veya  olamayan  kadınlarımızın  yaralarına  merhem  olmak için  bir  araya  gelmeliyiz.  Bizler  kadın  özgürlüğü  için  atılan  her  adımı kutsal  bir  görev  olarak  bilerek  katılım  sağlamalıyız.  Bir  çok  kadın ve  dostlarımızın  duyarlılık  göstereceğinden  eminiz.  Bu  bir  gelenek ve  bu  gelenek  güçlenerek  sürmeli, herkes  sahiplenmelidir”  diyerek festivale  ilgi  gösteren  herkesi  hazırlık  komitesi  adına  selamladı, rengarek  giysiler  ve  zılgıtlarla  festivalde  buluşmaya  davet  etti. 

Oldukça  zengin  olan  festival programında  panel  çadırı,  kadın edebiyat  çadırı,  kadın  dengbej  çadırı,  kadın  resimlerinden  sergi  çadırı,  foto  ve  el  becerileri  sergilenecek.  Kadın  sorunlarını  ve  çözüm yollarını  tartışmaya  yönelik  ‘’Milliyetçilik,  Dincilik  ve  Cinsiyetçilik Üçgeninde  Kadın”  başlıklı  panele katılım  sağlayacak  panelistler  şunlar:  Dr.  Işık  İşcanlı,  Dr.  Şebnem Korur  Fincancı,  Demokratik  Kadın  Hareketinden  bir  temsilci.  Hiva  Resulu,  Cihan  İbrahim,  Aliye Cenan  ve  Cengimen  Omar  adlı  kadın  ressamların  tabloları  da  festivalde  sergilenecek. 

Sahne  programında  Batman  Bahar  Kültür  Merkezi’nden  Koma  Girava  Roje,  Sakine,  Hani,  Nilüfer Akbal  ve  Aheng  kadın  grubundan her  iki  Meral  ve  Nurcan  yer  alacak. 

Ayrıca  Basel  MED  Kültür  Merkezi’nden  bir  kadın  dans  grubu  da festivalde  sahne  alacak. 

Almanya  dışında  Belçika,  Hollanda,  Fransa,  İsviçre  ve  Avusturya gibi  ülkelerin  yanısıra  İngiltere  ve diğer  bazı  uzak  ülkelerden  de  katılımın  beklendiği  festivale  yaklaşık on  bin  kişi  civarında  kalabalık  bir kitlenin  katılımı  bekleniyor. 


Haber  Merkezi 


Kadına  dair 


Unutmayın! 

Onu  haberlerdeki  görüntülerinden  tanıdınız.  Kimimiz  gözyaşı  dökerek,  kimimiz yutkunmakta  zorlanarak  kimimiz  ise  öfkemizi  hakaretlere,  sözlere  dökerek  onu  izledik. 
Bir  insan  kolunun  diğer  bir  insan  görünümlü  tarafından  nasıl  kırılabileceğini  öğrendik  hep  birlikte.  Aynı  anda  bir  insanın  kolunu  kırarken  gayet  rahat  ve  soğukkanlı  olunabileceğini  de  gördük.  Kırılan  kolun  kırılma  sesi  günlerce  gitmedi kulaklarımızdan  ve  o  güzel  çocuğun  yüzündeki acıyı  ta  yüreklerimizin  derinliklerinde  hissettik. 
Ama  en  çok  da  gözleri  yaktı  kavurdu  içimizi.  O gözlerden  tüm  dünyaya  yayılan  korku  hiçbir  sözün  anlatamayacağı  kadar  derin,  hiçbir  dilin  anlatamayacağı  kadar  yoğundu.  Elbette  korkunun yoğun  ve  derinliği  sebepsiz  değildi.  O  daha  çocuk  yaşında,  gün  ortasında,  gözler  önünde,  tüm insanlığı  umarsamadan  kol  kırabilenlerin  kapalı mekanlarda  neler  yapabileceğini  çok  iyi  biliyordu.  Kimbilir  bizim  bilmediğimiz,  görmediğimiz nelere  tanıklık  etti,  o  kısacık  yaşamı.  Ne  deneyimleri  vardır  onun,  kendi  yaşamasa  da.  Gözlerindeki  korku  bu  yüzdendi  işte. 

Evet  sevgili  arkadaşlar,  bizler  koltuklarımızda oturup  gözyaşları  içinde  de  olsak,  güven  içinde haberleri  izlerken  o  gözleri  belleğimize  kazımalıydık.  O  korku  dolu  ifade  gitmemeli  gözlerimizin  önünden.  Çocuklarımıza  reva  görülen  bu  insanlık  dışı  saldırıları  kınamak  yetmiyor  artık. 
Üzülmek,  gözyaşı  dökmek  bir  şeyi  değiştirmiyor. 
Bu  saldırıları  teşhir  etmek,  bunlarla  demokratik ve  hukuksal  yöntemlerle  mücadele  etmek  boynumuzun  borcu  olmalı.  Bulunduğumuz  tüm  ülkelerde  bu  tür  insan  haklarına  aykırı  tutum  ve saldırıları  teşhir  etmenin,  bunu  mahkum  etmenin  bir  yolu  bulunmalı.  Bu  güzel  ve  cesur  yürekli çocuklarımıza  sahip  çıkmanın  tek  yolu,  onların haklarını  savunmaktan  geçiyor. 

Bir  de,  o  kolu  kıran  insanımsı  adamın  yüzünü unutmayın,  ama  sakın  unutmayın.  O  kırdığı  kolun  bir  çocuk  kolu  olduğunun  umarsız  vahşiliği içinde  olan,  yaptığı  işin  bilincinde  ve  bunu  hiç bir  duygu  barındırmayan  bir  yüz  ifadesiyle  gerçekleştiren  o  yüzü  ve  bu  yüzün  ardında  yatan mantığı,  anlayışı  hiç  aklınızdan  çıkarmayın. 
Çünkü  bu  mantık,  bu  anlayış  bir  ulusu  ‘kadın  ve çocuk  dinlemeden’  ortadan  kaldırmayı,  ezmeyi hedefleyen  bir  anlayıştır  ve  öyle  kolay  ortadan kalkacağa  da  benzemiyor.  Kısacası  daha  çok  canımızı  yakacak,  daha  çok  kolumuzu  kıracak.  İşte bunların  ömrünü  kısaltmanın  tek  yolu,  bunları teşhirden  geçiyor,  bunlarla  mücadeleden  geçiyor. 

Yaşam  akışımız  içinde  bizler  unutsak  da,  onlar bize  hatırlatmayı  iyi  beceriyorlar.  Dün  Uğur  Kaymaz,  bugün  başka  çocuklar,  yarın  bizim  çocuklar. 
Tümü  bizim  çocuklar  ve  onlara  sahip  çıkacak olanda  bizleriz,  yani  onların  anaları. 

Çocuk  gözlerinin  korkuyu  tanımadığı  bir  dünya  dileğiyle. 
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Model,  sınıflaşmayla  birlikte  ortaya  çıkan  kentkır  ilişkisi,  çelişkisi  ve kimlik  tanımlamasını  da yapmak  durumundadır. 
Kent  kimliği,  siyaset  kadar  toplum sosyolojisinin  ve  kent  biliminin  netleştirmeye,  tanımlamaya  çalıştığı  ve  güncelliğini  yüzyıllardır  yitirmeyen  bir  konu  olmaktadır. 

Kendilerinde  merkezileştirdikleri devasa  ve  dengesiz  güç  birikimi  altında ezilerek  nefessiz  kalıp  boğulan  kentler, uygar  toplumun  soluksuz  kaldığının canlı  ve  yaşayan  büyük  fotoğraflarıdırlar.  Günümüzde  kent,  devasa  beton  binalar,  uzun  asfalt  yollar,  durmadan  karbonmonoksit  gazı  üreten  arabalar,  fabrikalar  formunda  bir  krize  dönüşmüş  durumdadır.  Uygarlık  erildir.  Dolayısıyla uygar  kentin  kimliği  erildir. 

Devletçi  uygar  toplumun  gelişimi, neolitik  uygarlığın  aşıldığı  ve  ortadan kalktığı  anlamına  gelmez.  Devlet,  olanca  azametiyle  kentlere  çöküp  kendi  uygarlığını  geliştirirken,  neolitik  uygarlık  da  dağ-orman-çöl  dediğimiz kırsal  alana  çekilmiştir.  Uygar  insanın  ara  sıra,  boğucu  kentlerden uzaklaşıp  kırsala  gidişi,  neolitiğe gidiştir  aslında  Burada  kır’ın  kimliği  de  ortaya  çıkmaktadır.  Kır’ın kimliği  dişildir. 

Kent-kır  çelişkisi,  o  açıdan devletçi  uygarlık  ile  neolitik  uygarlık  arasındaki  çelişkidir  ve  bu çelişkinin  toplumdaki  karşılığı, devletçi  sistem  olarak  erkek-kadın  çelişkisidir.  O  bakımdan  21. 
yüzyıl,  devletçi  uygarlık-devletsiz uygarlık,  kent-kır,  erkek-kadın arasındaki  ilişkilerin  yeniden  düzenleneceği  bir  çağ  olacaktır.  Bu  düzenleme¬ nin  ağırlıklı  olarak  yerel  yönetimler  ve özellikle  de  belediyeler  üzerinden  gerçekleşeceği  kesindir. 

İnsanlık  kendisini  komünalleştirdiği oranda  toplumsallaşıyor  ve  bunu  komün dediğimiz  mekân  içinde  gerçekleştiriyorsa,  belediye  de  bu  süreçte  hem  komünalitedir  ve  hem  de  komündür.  Bugünkü  belediye,  aslında  devletin  sızıp ele  geçirerek  kendisine  benzeştirdiği komünal  halk  meclisleridir.  Demokratik halk  komününe  devleti  ekleyin,  günümüz  belediyeleri  ortaya  çıkar.  Devleti belediyeden  çıkartın,  demokratik  komünal  halk  meclislerini  elde  edersiniz. 
Fransızca’da  belediye,  üretim  ve  tüketi¬ min  ortak  olduğu  komün,  halk  meclisi olarak  isimlendiriliyor  ve  komün,  sosyalizme  temel  oluyor.  Demokratik  sosyalizm  zaten  demokratik  komün  sistemidir.  İnsanlık  tarihimizle  birlikte  başlayan  bir  yapı  ve  süreçle  karşı  karşıyayız yani.  Dolayısıyla  belediye  hem  komünal  bir  mekanizmadır,  yapıdır,  hem  de komünalleşmenin  gerçekleştiği  bir  süreçtir.  Tanımın  bu  temelde  neolitik topluma  dayandırılması  ve  demokratik sosyalizme  götürülmesi,  belediyenin ideolojik  kimliği  kadar  misyonunu  da netleştirmektedir. 

Model,  belediyeyi  neolitikle  başlatıp  demokratik  sosyalist  çağa  uzatırken, bir  geçiş  çağında  yaşandığını  ve  mekanizmaların  da  bu  ara  aşamaya  uygun oluşturulması  gerektiğini  bilir.  Özünü korur  ancak,  biçimini  de  bu  öze  göre şekillendirmeyi  hedefler  ve  dönüşümü şimdiden  başlatır.  Bu  temelde  model, devletten  arındırılmış  özgür  belediyeyi, demokratik  komünal  halk  meclisi;  devletçilikten  arındırılmış  özgür  belediyeciliği  de,  demokratik  sosyalizm  olarak tanımlar. 


Modelin  Misyonu 

Belediye,  toplum  ile  devlet  arası  dediğimiz  bölgenin  koordinatları  geometrik  referanslar  bağlamında  her  ikisinin ortasıdır  ve  orta  nokta  merkezdir.  Model,  bütün  alanlarda  olduğu  gibi  yerel yönetimlerde  de  güç  merkezileşmesini reddeder,  her  türlü  merkezileşmenin, ucu  devlete  açılan  hiyerarşik  bir  kanal olduğunu  vurgular;  devleti,  tedrici  olarak  yerel  yönetimler  bünyesinden  uzaklaştırmayı  ve  yerel  yönetimleri,  toplumsal  sorunların  çözüldüğü,  ihtiyaçlarının karşılandığı  yönetişim  mekanizması  ve felsefesi  olarak  kurgular  ve  asıl  özüne kavuşturmayı  esas  alır.  Bütün  bunlarla birlikte,  çağın  karakteristiğini  de  belirleyen  ana  toplumsal  sorun  ve  ihtiyaç  tespitine  gider  ve  fakat  tespitlerini  de  çelişki  tahliline  dayandırır. 

Bu  temelde  model; 

I-  Çağın  çelişkisinin,  bütün  insanlık  ile  bir  avuç  devletçi  küresel sermayedar  arasında  olduğunu  ve bunun  spesifik  sınıfsal  çelişkileri  de kapsadığını, 


Bu  yazı,  3.  Ekolojik  ve  Yerel  Yönetimler  Konferansına  sunulan  Demokratik  Ekolojik ve  Cinsiyet  Özgürlükçü  Yerel  Yönetimler  Taslağından  derlenmiştir . 


Doğada  devlet  olmadığına  göre  doğa,  demokratiktir  ve  devlet,  doğa-dışıdır.  Doğa  dışı  olduğu  için,  aynı  biçimde toplum  dışıdır  da.  Tüm  bu  belirlemeler ışığında  model,  demokrasiyi,  “devlete ve  ondan  kaynaklı  tahakküme  bulaşmamış,  devlet  dışı  kalmış  toplulukların kendi  kendilerini  yönetme  rejimi”  biçiminde  tanımlar  ve  komünal  halk  meclislerinin,  toplumsallığın,  özgürlükçü belediyenin  farklı  bir  görüngüsü  olarak değerlendirir. 

Siyaset,  toplumsal  sorunların  en  uygun  yol  ve  yöntemlerle  çözümlenip  aşılmasıyla  ilgili  bir  kavramlaştırmadır. 


II-  Temel  ve  antagonist  çelişkinin,  ifade  ettiği  eşitlikçi  komünal değerlerlerle  birlikte  kadın  ve  beş bin  yıllık  devletçi  uygarlık  arasında olduğunu, 

III-  Her  iki  çelişkinin  birbirini  tamamladığını  ve  yol  açtığı  sayısız  sorunun, 

*  Demokrasinin  bunalımı 

*  Ekolojik  kriz 

*  Cinsiyet  eşitsizliği  ve  köleliği 

*  Yoksulluk 

biçiminde  kendisini  dışa  vurduğunu belirtip,  yerel  yönetimleri  bu  sorunların aşılması  konusunda  sorumlu  kılar.  Aynı nedenlerle  toplumun,  maddi  hayatla  ilgili  gereksinimlerin  yanında,  belki  de ondan  daha  fazla  demokrasiye,  ekoloji¬ ye  ve  cinsiyet  özgürlüğüne  ihtiyaç  duyduğunu  tespit  edip  hizmet  alanlarını  ve anlayışını, 

1.  Demokratik  Hizmet 

2.  Ekolojik  Hizmet 

3.  Cinsiyet  Özgürlüğüne  Yönelik Hizmet 

4.  Komünal  Üretici  Maddi  Hizmet 

başlıklarıyla  formüle  eder  ve  bağlayıcı  hale  getirir. 

1.  Demokratik  Hizmet  Alanı  Olarak 

Yerel  Yönetimler 

Demokrasinin  gücü,  doğal  düzene uygunluğuyla  da  ilgilidir.  Doğal  düzen, kaotik  yapısıyla  demokratiktir.  Bilinen iki  yüze  yakın  atom-altı  parçacığın  kendi  arasında  kurduğu  çok  yönlü  zengin ilişkide,  ne  parçacıklar  arası  önem  hiyerarşisi  vardır,  ne  de  merkezileşme. 
Olanca  renk  ve  çeşitliliğiyle  görünür  doğa  formunda  vücut  bulan  bu  ilişki  saf bir  kolektivizmdir/komünalitedir. 

Doğada  gerçekleşenler,  toplumsallaşmada  gerçekleşmektedir.  İnsan  toplumunun  oluşumu,  doğaya  göredir.  Doğal  düzen  ve  kaos,  insan  türü  üzerinden bir  toplumsallaşmaya  dönüşür. 


üzerindeki  terör  salt  toplumsal  bir  kriz/ sorun  olarak  görülemez.  İnsan  eliyle  bitki  ve  hayvan  türlerinin  yok  edilmesi, yaşam  ve  üretim  alanlarının  bozulması nasıl  ki  ekolojik  bir  tahribatsa,  insan toplumundaki  tahribatlar  da  ekolojiktir. 
Özetle;  uygarlıkla  birlikte  doğadan  koparak  yapaylaştığı  için  hiyerarşik  toplum  düzeninin  yapısal  bir  hastalığıdır ekolojik  kriz. 

Ekolojik  krizin  yüzde  onu  teknikle, gerisi  zihniyetle  ilgilidir.  Kriz  zihniyeti, en  ekolojist  ve  demokratik  aracı  dahi kriz  tekniği  haline  getirir.  Bu  temelde ekolojik  kriz,  insan  türünün  hesaplanmamış,  hiç  farkında  olmadan  geliştirdiği bir  toplu  intihar  sürecidir. 

Model,  tüm  bu  belirlemeler  ışığında, toplum  kadar,  onun  yönetişim  organı yerel  yönetimleri  de  bir  ekolojik  birim olarak  tanımlar  ve  ekosistemi  bozan, tahrip  eden  bütün  uygulamaların  yerel yönetimleri  tahrip  anlamına  geldiğini belirtip  karşı  duruşunu  ilkesel  düzeyde örgütler.  Bu  amaçla  geliştirilecek  şiddet içermeyen  önleyici  bütün  tedbirleri/et¬ kinlikleri,  sivil  itaatsizlikleri  meşru  kabul  eder  ve  destekler. 


Model,  yerel  yönetimleri,  siyaset  ve toplumun  demokratikleştirilmesine, devletin  demokrasiye  duyarlı  kılınmasına  dönük  her  türlü  yaratıcı  hizmetleri geliştirmeleri  konusunda  güncel  olduğu kadar  tarihsel,  ahlaki  olduğu  kadar  pratik  bir  yükümlülük  altına  sokar.  Yine bunu,  yerel  yönetimlerin  başarılarının değerlendirilmesinde  ana  ölçütlerden biri  olarak  belirler.  Ne  kadar  park açıldığı,  kaldırım  döşendiği,  alt  yapı  sorunlarının  ne  düzeyde  çözüldüğünden ziyade,  bunlarla  birlikte,  belki  de  bunlardan  daha  önce  siyaset  ve  toplumun demokratikleştirilmesine  dönük  ne  kadar  hizmet  gerçekleştirildiğini  ve  ne  kadar  başarılı  olunduğunu  ilkesel  bir  soru olarak  yöneltir  ve  yanıt  bekler. 

2.  Ekolojik  Hizmet  Alanı  Olarak 

Yerel  Yönetimler 

Model,  ekolojinin  tanımını,  toplumu da  kapsayacak  tarzda  genişletir.  İnsanın özü  toplumsalsa,  toplumun  özü  de  ekolojiktir.  Doğal  toplumsal  insan,  kendi üzerine  düşünen  doğa;  doğa  da,  kendi üzerine  düşünen  doğal  toplumsal  insandır.  Uygarlık,  doğa  ve  doğallıktan  kopuş olduğundan,  insan  toplumunun  ekolojik özünü  tahrip  etmenin  sistemidir.  O  açıdan  ilk  ekolojik  kriz,  bu  özde  başlar. 

Beş  bin  yıldan  bu  yana  aralıksız  devam eden  ve  milyarlarca  insanın  ölümüne, milyarlarcasının  yaralanmasına  /  sakatlanmasına  yol  açan  açık-  örtülü  savaşlar, kölelik,  işkencenin  bin  bir  biçimi,  yoksulluk  ve  sefalet,  kıranlar-katliamlar, bunlardan  kaynaklı  fiziksel  ve  ruhsal acılar,  özel  mülkiyet,  bireycilik,  zihinsel yozlaşmalar,  anormal  bedensel-psikolojik  hastalıklar  ve  en  önemlisi  de  kadın 


Model  kendisini,  insana  olduğu  kadar,  tarihsel  varlıklara,  bir  taşa,  bir  bitki¬ ye,  bir  hayvana,  suya,  toprağa,  havaya karşı  sorumlu  görür.  Tüm  bunların  canlı doğayı  meydana  getirdiğinin  bilinciyle hareket  eder.  Hizmet  ve  politikalarını can’ı  koruma  ve  geliştirme  temelinde kurgular.  Bir  ağaca  hizmeti,  insana  hizmet  gibi  değerli  ve  anlamlı  bulur. 

Ticari  kaygı  ve  kar  hırsıyla  genetiği değiştirilmiş  besin  ürünleri  karşısında ekolojik  tarımı  destekler.  Ekolojik  bir yerel  gıda  kodeksi  oluşturur  ve  kodekse uymayan  besin  ürünlerinin  satışını  yasaklar  ve  engeller. 

Model,  fosil  yakıtların  yarattığı olumsuz  etkiyi  kırmak  için  tedbirler  geliştirir  ve  bu  konuda  yasalarca  belirlenen  kıstasların  hayata  geçirilmesini  sağlar.  Aynı  biçimde  nükleer  santrallere karşı  engelleyici  tutum  geliştirir  ve  doğayla  uyumlu  alternatif  enerji  biçimleri¬ nin  geliştirilmesi  ve  hayata  geçirilmesi konusunda  yerel  yönetimleri  sorumlu kılar. 

Model,  kentsel  dönüşümün  merkezine  ekolojik  dönüşümü  oturtur.  İnsan, bina  ve  araba  yığınının  karışımından meydana  gelmiş  kaotik  mekanlar  karşısında,  doğa  ve  diğer  canlılarla  barışık, uyumlu,  haklarına  saygılı  kentler  kurgular. 

Model,  farklılıkların  aynılığı-aymhkların  farklılığı’na  dayanan  ekolojinin  bulunmadığı  her  ilişkiyi  çatışma  ilişkisi  ve ekolojiyi,  toplumsal  çatışmaların  çözümünde  barışçıl  bir  zemin  olarak  değerlendirir. 


Derleme:  Asmin  Derya 


Emek  ve  Bedenleri 
Sömürülen  Çocuklar! 


Günümüz  küresel  dünya  gerçekliği  içerisinde  uluslararası  sermayenin  çocuk  emeği  ve bedeni  üzerinde  nasıl bir  sömürü  yaşattığının  istatistiki bilgilerine  göz  atmak  1  Mayıs  Dünya  İşçi  ve  Emekçiler  Günü  dolayısıyla  daha  da  önem  kazanıyor. 
Özellikle  çocuk  emeği  ve  bedeni üzerinde  yürütülen  vahşet  tablosu, ‘nasıl  bir  dünyada  yaşıyoruz’  sorusuna  iyi  bir  cevaptır. 

Özellikle  kız  çocuklarının  karşı karşıya  bırakıldığı  işkencelerden biri  olan  çocuk  yaşta  evlendirilmelere  göz  atmak,  uygarlığın  hangi durumda  olduğunu  tekrardan  gözden  geçirmek  açısından  önemlidir. 

Dünya  genelinde  kabul  gören bir  olgu  0-18  yaş  grubunun  çocukluk  evresi  olarak  tanımlanmasıdır. 

Ülkemizde,  Afrika’da  ya  da dünyanın  herhangi  bir  coğrafyasın¬ da,  biyolojik  olarak  çocuk  tanımını yapacağımız  kesimin,  yaşadığı  ülkenin  sosyo-ekonomik  koşulları  ve toplumsal  özelliklerden  kaynaklı karşı  karşıya  kaldığı  sorumluluklar, yetişkin  insanların  içinde  bulunduğu  durumdan  daha  az  değildir.  Bunun,  yaş  itibariyle  bir  çocuğun  yaşamaması  gereken  durumlardan ibaret  olduğunu  genel  istatistiksel bilgilere  baktığımızda  daha  iyi  anlayabilmekteyiz.  Şu  anda  çalıştırılan  çocukların  çalışma  yaşı  Türkiye’de  %6’ya  düşmüş  durumda.  Bu konuda  fazla  değerlendirme  yapmadan  genel  istatistiklere  bakmak yeterli  olacaktır. 

İLO’nun  verilerine  göre  çocuk haklarının  yoğun  biçimde  çiğnendiği  Asya’da  350  milyon  çocuk  çalışıyor.  Asya’daki  bu  rakam  dünyada çalışan  çocukların  %61’ini  oluşturuyor.  Çalışmaya  zorlanan  çocukların %32’si  Afrika  ülkelerinde  çalışıyor. 

UNİCEF  verilerine  göre  dünyada  210  milyon  çocuk  ağır  işlerde çalışıyor. 

Tüm  bunlar  elbette  çocuk  olma durumunu  değiştirmiyor.  Dünya insanlığının  çocuklar  karşısında  işlemiş  olduğu  suç  oranını  ifade  ediyor. 

Tarih  gelişimi  boyunca,  özellikle  kapitalizmin  gelişmesiyle  insanlığa  en  büyük  kötülüğün  yapıldığı söylemek  mümkün.  Çünkü  çocuk emeğinin  sömürülmesi  ve  günümüze  kadar  gelmesinde  bu  dönemin  önemli  bir  sorumluluğu  var. 
Yaş  grubu  itibariyle  sosyal,  eko¬ 


nomik  ve  toplumsal  olarak  çocuk olarak  kabul  edilecek  toplumsal kategorinin  karşı  karşıya  kaldığı durumlardan  bir  diğer  sorun  da,  çocuk  yaşta  gerçekleştirilen  evlilik olaylarıdır.  Yine  Türkiye  ve  dünya genelinde  bu  konudaki  istatistiksel bilgilere  bakacak  olursak; 

Türkiye’de  12-14  yaş  arası  evli kız  çocukların  sayısı  10  bin  484,  15- 
19  yaş  arasında  463  bin  481.  Dünyada  ise  her  yıl  15-19  yaşlarındaki 
1 5  milyondan  fazla  kız  çocuğu  doğum  yapıyor. 

1999-2006  tarihleri  arasında  evlendirilen  çocukların  yüzdelik oranı,  %18  dir.  Bu  evliliklerin  nedenleri  çeşitli  olmakla  birlikte,  her ne  olursa  olsun  bu  konunun  değerlendirmesinde  şu  gerçeklik  değiştirilemez:  Yapılan  bu  evlilikler,  zorla evlilik,  tecavüz,  ve  en  büyük  insanlık  katliamı  kapsamına  girmektedir. 


İlk  evlenme  yaşının  küçük  olduğu  toplumlar,  erken  çocuk  sahibi olan  ve  doğurganlığı  yüksek  toplumlardır.  Bangladeş’te  15-19  yaşlarındaki  kadınların  %72’si,  Güney Asya’da  %54’ü,  Afrika’da  %44’ü  ve Latin  Amerika’da  %16’sı  evli  bulunmaktadır. 

Dünyada  ise  her  yıl  15-19  yaşları  arasında  1 5  milyondan  fazla  kız çocuğun  doğum  yaptığı  düşünülmektedir.  Bu  kadar  erken  yaşta  annelik,  gebelik  ve  doğum  sırasında çeşitli  komplikasyonlara  yol  açabilmekte  ve  böyle  durumlarda  anne ölümleri  ortalamanın  üzerine  çıkabilmektedir. 

Ayrıca,  çok  genç  annelerin  çocuklarının  hastalığa  yakalanma  ve ölme  oranları  diğerlerine  göre  daha yüksektir.  Erken  gebelik  ve  do- 


Dünyada  2 1 0  milyon çocuk  ağır  işlerde çalıştırılıyor.  Her  yıl 
15-19  yaşlarındaki  15 
milyondan  fazla  kız çocuğu  doğum yapıyor.  2  milyondan fazla  çocuk  seks kölesi  olarak çalıştırılıyor.  ABD’de porno  kasetler  ve 
CD’ler  için  yılda  4,2 milyar  Dolar harcandığı  tespit edilmiş. 

ğum,  dünyanın  her  yerinde  kadınların  eğitimlerinde,  sosyal  ve  ekonomik  statülerinde  iyileşmeleri  önleyen  bir  etmendir.  Ek  olarak,  kız çocuklar  cinsel  şiddet  ve  HIV  / AIDS  gibi  cinsel  yolla  geçen  hastalıklara  karşı  korunmasız  olup,  erken  yaştaki  cinsel  ilişkiden  erkeklere  göre  daha  fazla  zarar  görmektedirler  . 

Çocuk  yaştakilerin  çocuk  doğurması  sıklıkla  hem  anne  hem  de çocuk  sağlığı  açısından  önemli  riskler  oluşturmaktadır.  Çocuk  annelerin  çocuklarının  ise  daha  az sağlıklı,  istismara  uğrama  olasılıklarının  artmış olduğu  ve  beslenme  sorunu yaşadıkları  görülmektedir. 
Büyüdükçe  bu çocukların  kriminal  davranışlar  içine  girdiği, ekonomik  ve sosyal  açıdan daha  düşük  bir düzeyde  yaşadıkları  ortaya 

çıkmaktadır. 

Tüm  bunların  yanısıra  istatistiksel  olarak  bakmamız  gereken  diğer bir  vahşet  konusu  da,  yine  çocuk hak  ihlalleri  kapsamında  gelişen çocuk  pornosudur. 

Uluslar  arası  örgütlerin  verilerine  göre  dünyada  2  milyondan  fazla çocuk  seks  kölesi  olarak  çalıştırılıyor.  Bu  ülkelerin  başında  ise  ABD ve  Ön  Asya  ülkeleri  geliyor. 

ABD’de  porno  kasetler  ve  CD’¬ ler  için  yılda  4,2  milyar  dolar  harcandığı  tespit  edilmiş. 

Bu  konuda  en  aktif  olan  ülkelerden  birinin  Amerika  olması  daha çarpıcı  ve  aslında  uluslararası  sermaye  gücünün  öncüsü  kapsamında anlaşılır  hususlardan  biridir. 
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Pippa,  Tecavüz  ve 
Erkeklik 

Italyan  barış  aktivisti  Pippa  Bacca  tecavüz  edildikten  sonra  vahşice  katledildi.  Her  gün  kendi ülkesinde  yaşanan  onca  tecavüzü  görmeyip “ele  güne  karşı  ayıp  olur”  mantığıyla  Türk  hükümeti  ve  medyası  bilcümle  herkes  bu  olay  üzerine birçok  şey  söyledi.  “Bir  sapığın  yaptığının  Türkiye’ye  mal  edilemeyeceği”  üzerine  yoğunca  bir  enformasyona  tabi  tutulduk.  Olay  tamamıyla  Türk halkının  ve  devletinin  “namusunu”  korumaya  dönüşürken,  “sapık”  etrafında  da  kriminalize  edildi. 
Başta  hükümet  ve  medya  olmak  üzere  herkes  eli¬ ne  aldığı  ilk  taşı  “günahlıya”  fırlattı. 

Nihayetinde  yaşanan  bir  realiteyi  çarpıtıp  toplumu  yanlış  enforme  etmek  de  insan  haklarına  bir tecavüzdür.  Tecavüzü  tamamıyle  kişiselleştirip sistem  dışına  atmak  da  bu  anlama  gelir.  Tecavüz salt  fiziksel  değil,  kültürel,  toplumsal  ve  nihayetinde  politik  ve  ideolojik  bir  olgudur.  Tarihin  bütün  savaşları  başka  halkların,  toplulukların  haklarının,  topraklarının  tecavüzü  üzerinden  gerçekleşmiştir.  Ancak  erkek  egemen  şiddetin  en  uç  edimi olan  tecavüzün  en  büyük  mağduru  dün  olduğu  gibi  bugün  de  yine  kadınlardır. 

Toplumsal  cinsiyetçiliğin  her  gün  kadınlık  ve erkeklik  üzerinden  kendisini  yeniden  üretmesi  aynı zamanda  tecavüzü  de  yeniden  üretmesi  anlamına geliyor.  Çünkü  sistem  bu  rollerle  erkeklik  olgusuna kadının  fiziki  yapısından  tutalım,  ruhsal  ve  düşünsel  yapısına  kadar  tecavüz  etmeyi  öngörüyor.  Sistem  kendisini  bu  roller  üzerinden  yapılandırmışken Picca  için  diyebilir  miyiz  “bu  bir  sapığın  işiydi”? 
Sorunu  bir  erkeğe  yükleyerek  bütün  bir  sistemi  korumaya  alıp  kurtarmaya  çalışma  kurnazlığı  sistemin sadece  bin  bir  suratından  biridir. 

Daha  dün  Diyanet  İşleri’nin  “feminizm  ahlaksızlıktır”  biçiminde  yaptığı  açıklama,  özgürlük  arayışı  içinde  olan  kadınlara  dönük  tecavüz  davetiye niteliğindeydi.  “Bu  tür  kadınlar  toplumun  düzenini,  geleneklerimizi  bozuyor”  diyerek  her  türlü  şeyi mubah  gören  zihniyet,  bütün  kadınları  tecavüzcü kültürün  hedef  tahtasına  oturttu. 

Hafızalarımızda  canlıdır;  birkaç  ay  önce  “TV  dizilerinde  izleyiciler  en  çok  tecavüz  sahnesi  görmek istiyor”  diye  istatistikler  yapıp,  dizilerde  bu  tür sahnelere  daha  çok  yer  verip  reyting  yapılmalı  diye yazmadı  mı  Türk  basını  ve  medyası?  İçselleşmiş tecavüz  halleri,  toplumsal  cinnet  durumları,  şiddeti sıradanlaştırıp  medya  aracılığıyla  toplumsal  tatmine dönüştüren  zihniyet  her  gün  yaşanan  tecavüzlerin de  üreteni  konumundadır. 

Yaşanan  tecavüz  olaylarını  bir  kaç  “sapığın”  işi olarak  görürsek,  devletlerin,  dolayısıyla  erkek  egemen  ideolojinin  her  gün  halkları  yeniden  kadınlık ve  erkeklik  rolleri  üzerinden  üretip  ruhlarına,  düşüncelerine,  bedenlerine  tecavüzü  nereye  oturtacağız?  Bu  koşullamanm  sonucu  “sapık  devlet,  sapık erkek  egemen  ideoloji”  olmuyor  mu?  Halen  301. 
madde  tartışılırken  insanların  neyi  söyleyip  neyi söylemeyeceği  konuşulurken  bunu  düşünce  özürlüğüne  bir  tecavüz  olarak  ele  almayacak  mıyız? 

Kürt  halkının  barış  taleplerini  terörize  eden  sistemin  uyguladığı  her  türlü  şiddeti  bir  halkın  haklı  taleplerine  tecavüz  olarak  bakmayacak  mıyız?  Bebeklere,  körpecik  bedenlere,  yüzlerce  kişiye  varan tecavüz  dosyalarını  nereye  oturtacağız?  Bir  grubun sapık  eylemi  olarak  mı  ele  alacağız?  İnsanlıktan çıkmış  bir  kişi  bunca  yükü  kaldıramaz.  Bunları  söylerken  tecavüzcü  kişilikler  ebetteki  suçludur.  Ancak  bu  tek  başına  dağ  gibi  duran  sistem  sorunlarını açıklamaz.  Ancak  sonucun  çarpıcı  yanlarını  gösterebilir  bize.  Çünkü  bu  yükün  sorumluluğu  erkek egemen  ideolojinin  kendisine  aittir.  Çarpıtılan  her yaşamsal  sorun,  yeni  tecavüzlerin  de  habercisidir. 

Kadınlar  olarak  kadın  kimliğini,  iradesini  parçalayan,  yok  eden  her  türlü  tecavüz  karşısında  durmak  kadar,  tecavüzcü  kültürün  beslendiği  savaşlara, milliyetçiliğe,  her  türlü  eşitsizliğin  kaynağı  olan toplumsal  cinsiyetçiliğe  de  karşı  durmalıyız.  Çünkü tecavüz  topyekün  bir  olgudur.  Buna  karşı  mücadele de  topyekün  sistemin  kendisiyle  olmak  durumundadır. 
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Asıl  Namus  Tarihsel  Toplumsal Bakireliği  Sağlamaktan  Geçer 
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Hz.  Muhammed  ve 
İslamiyetle  kadının  kazandığı  yeni  statü,  çöl  kabi¬ le  kültüründeki ataerkillik  unsuruna  göre  belli bir  olumluluk  taşısa  da,  özünde İbrani  kültürünü  esas  almıştır. 
İyice  şekillenmiş  kadın  statüsü Davut  ve  Süleyman’da  neyse, 
Hz.  Muhammet’te  de  odur.  Yine  siyasi  amaçlı  çok  sayıda  evlilik  ve  bol  cariyeli  yaşam  meşru sayılmaktadır.  Evlilik  dört  kadınla  sınırlanmışsa  da  özünde aynıdır.  “Kadın  tarlanızdır,  dilediğiniz  gibi  işleyebilirsiniz”  anlayışı,  mülkleşmiş  kadını  veri olarak  almaktadır.  Hz.  Muhammed’in  aşk  anlayışı  da  ilginçtir. 
Ellili  yaşlarında  dokuz  yaşındaki  Ayşe  ile  aşk  yaşaması  Hz. 
Muhammet’te  kadın  ilgisinin yüksekliğini  göstermektedir. 

İlk  eşi  Hatice’yi  sürekli  övmesi kadına  verdiği  bir  önemdir.  Genelde  kadına  karşı  duyarlıdır. 
Fakat  haremliği,  cariyeliği  kurum  olarak  bırakması  daha  sonraki  devlet  tabakası  içinde  çok olumsuz  kullanılacaktır. 

Hz.  Ayşe,  Hz.  Muhammed’- in  ölümünden  sonra  halifeler arasındaki  iktidar  savaşına  karıştığında  kaybedecektir.  Kadınlığın  değerini  büyük  bir  acıyla 


öğrenecek  ve  “yarab,  beni  kadın  doğuracağına,  taş  parçası kılsaydm”  diyecektir.  Kadına iktidarda  yer  olmadığı,  daha Musa-Mariam  ilişkisinde  belirlenmiştir.  Feodal  ortaçağ  Ortadoğu’sunda  kadın  statüsünde herhangi  olumlu  bir  gelişme  olmamıştır.  Tarihsel  kalıplar  yürürlüktedir.  Leyla  ile  Mecnun arasında  simgeleştirilen  aşk  ilişkisinde  hayırlı  bir  sonuç  çıkmaz.  Feodalizmde  aşka  yer yoktur.  Ataerkillikle  devlet  yarışması  altındaki  ailede  kadın en  kişiliksiz  bir  dönemi  yaşamıştır.  İktidar  sahiplerinin  arzularının  mutlak  esiri  durumundadır.  İktidarlarını  güçlendirmede tamamen  bir  araç  rolündedir. 
Genelde  toplumdan  soyutlanmıştır.  Henüz  göçebelik  koşullarında  yaşayan  topluluklarda  ilkel  komünal  düzenden  kalma izler  kadında  saygınlık  taşırken, şehir  kadınında  en  derin  bir  kadın  köleliği  yaşanmaktadır. 

Tahakküm  ve  mülkiyet  düzeninin  altında  kadının  yerini tanımlamak  giderek  güçleşmektedir.  Binlerce  yıllık  bir  uygulamanın  verisi  olarak  kadın günümüzde  tam  bir  enkaz  halini  yaşamaktadır.  Ortadoğu  toplumunda  gericiliğin  merkezindeki  asıl  öğedir.  Her  alanda  ye¬ 


nilmiş  Ortadoğu  erkeği,  bu  yenilginin  bütün  yansımalarını kadından  çıkarmaktadır.  Dışarıda  ne  kadar  hakarete  uğrasa, bunun  karşılığını  bilerek  ya  da kendiliğinden  kadından  çıkarmaktadır.  Toplumunu  savunamama,  çıkış  bulamamanın  öfkesiyle  dolmuş  erkek,  ailede bir  deli  gibi  çocuk  ve  kadına yönelmekte,  şiddetini  boşaltmaktadır.  ‘Namus  cinayetleri’ olgusu,  aslında  bütün  toplumsal alanda  namusunu  çiğneten  erkeğin,  tersinden  olarak  bunun öfkesini  kadında  giderme  eylemidir.  Sembolik  ama  çok  bitik ve  basit  bir  gösteriyle  namus davasını  hallettiğini  düşünmektedir.  Bir  nevi  psikoterapi  uygulamaktadır.  Sorunun  altında kaybedilmiş  bir  tarih  ve  toplumsal  dava  yatmaktadır.  Bu  tarihsel  toplumsal  davayla  yüzleşmedikçe  ve  üzerine  düşeni yapmadıkça,  namus  kirlenmesinden  asla  kurtulamayacağını bu  ‘erkeğe’  anlatmak,  kabul  ettirmek  temel  sorunlardan  birisidir.  Asıl  namusun  kadının  cinsel  organının  bakireliğinden  değil,  tarihsel  ve  toplumsal  bakireliği  sağlamaktan  geçtiğini mutlaka  öğretmek  ve  uygulamak  gerekir. 

Günümüz  Ortadoğu  ailesin¬ de  yaşanan  sorunların  devlette yaşananlar  kadar  önem  taşıma¬ 


sının  bu  kısa  tarihsel  anlatımla daha  iyi  açığa  çıktığı  kanısındayım.  İki  yönlü  baskı,  problemi daha  da  şiddetlendirmektedir. 
Tarihten  gelen  ataerkil  ve  devlet  toplumunun  yansımalarıyla Batı  uygarlığından  yansıyan modern  kalıplar  bir  sentez  değil,  bir  kördüğüm  yaratmaktadır.  Devlette  yaratılan  tıkanıklık  ailede  daha  da  düğümlenmektedir.  Çok  çocuklu  ve  eşli bağlar  ekonomik  olarak  aileyi sürdüremez  bir  durumda  bırakmaktadır.  Büyüyen  çocuklarla genç  nüfus  iş  bulamamakta,  bu da  aileyi  işlevsiz  kılmaktadır. 
Ekonomiye  ve  devlete  ayarlı aile,  iki  yandan  da  eski  tarz bağlarla  yürünemeyeceği  bir çıkmaza  saplanmıştır.  Ne  Batı tarzı  aile,  ne  de  Doğu  tarzı  aile yaşanmaktadır.  Ailede  erozyon bu  koşullarda  gerçekleşmektedir.  Daha  hızlı  çözülen  toplumsal  bağlara  nazaran  ailenin  hala gücünü  koruması,  tek  toplumsal  sığmak  olmasından  ötürüdür.  Aileyi  kesinlikle  küçümsememek  gerekir.  Yaptığımız eleştiriler  ailenin  kökten  reddini  gerektirmemektedir.  Yeniden  anlam  ve  yapılanma  gereğini  ortaya  koymaktadır. 

Kadından  daha  ağır  olarak erkek  sorununu  gündemleştirmek  önemlidir.  Erkekteki  egemenlik,  iktidar  kavramının  çö¬ 


zümlenmesi,  kadın  köleliğinden  daha  az  önemli  değildir. 
Belki  de  daha  zordur.  Dönüşüme  yanaşmayan  kadın  değil, daha  çok  erkektir.  Egemen  erkek  figürünü  terk  etmesi  halinde,  sanki  devletini  kaybetmiş hükümdar  gibi  bir  duyguya,  yitikliğe  kendini  uğramış  hissetmektedir.  Aslında  egemenliğin bu  en  kof  biçiminin  onu  da  özgürlükten  yoksun  bıraktığını, tam  bir  tutucu  kıldığını  göstermek  gerekir. 

Önce  devlet  sorunu,  sonra aile  sorunu  demek  doğru  bir yaklaşım  değildir.  Diyalektik bir  bağ  içindeki  bu  iki  olgu  birlikte  ele  alınıp  çözümlenmeyi gerektirir.  Reel  sosyalizmde  önce  devleti  hal  edelim  sonra  sıra topluma  gelir  denmesinin  yol açtığı  sonuçlar  ortadadır.  Hiçbir ciddi  toplumsal  sorun  bir  tanesi¬ ne  öncelik  tanınarak  çözümlenemez.  Bütünsellik  içinde  bakmak,  her  soruna  diğeriyle  ilişkisi içinde  anlam  vermek,  çözüme giderken  de  aynı  yöntemle  yaklaşım  göstermek  daha  doğru  bir yöntemdir.  Zihniyeti  çözmeden devleti,  devleti  çözmeden  aileyi,  kadını  çözmeden  erkeği  çözmek  ne  kadar  eksikse,  tersini yapmadan  çözüm  peşinde  koşmak  da  o  denli  eksik  kalacaktır. 

KGK  Önderliği 
Abdullah  Öcalan 


Hiç  Bitmeyen  Mesai:  4Ev  Kadınlığı! 


Kadınlar,  Kürtler,  demokrasi  çevreleri  açısından gündemin  giderek ısındığı  bir  aydayız.  2008’in  ilk beş  ayı,  tarihe  not  düşecek  eylemlere,  redlere  sahne  oldu. 
Kadınlar  da  Kürtler  de,  demokrasi  çevreleri  de,  iradelerini  yok sayan  sisteme  karşı  ‘oyunu  bozuyoruz’  dedi. 

Bu  yılın  kıyasıya  bir  mücadele  ile  geçeceği,  militarist  erkek  egemenlikli  sistemin  daha fazla  çözülmeye  uğrayacağı  daha  yılın  başında  yapılan  tespitlerdendi.  Nitekim  siyasetten, toplumsal  ilişkilere,  ‘özel’  hayata  kadar  yaşanan  da  bu.  Bu aya  girerken  ajandamıza  düşen olaylara  baktığımızda  daha  net göreceğiz: 

Üst  üste  yığılmış  kadınlara inen  coplar,  kameralar  karşısında  1 5  yaşındaki  bir  çocuğun  kırılan  kolu,  toprağa  verdiğimiz  4 
insanımız,  sadece  bir  kısmını içimiz  acıyarak  ekrandan  izlemek  zorunda  bırakıldığımız  işkence  görüntüleri.  Bunlar 


Ne  olursa  olsun, kadına  ve  erkeğe uygun  görülen işbölümü,  roller değişmedikçe ayrımcılığın  en  fazla üretildiği  yer  oluyor özel  hayatlar  ve evlerimiz. 

Newroz’dan  geriye  kalan  görüntülerdi.  Bu  görüntüler  insanlığı  yaralarken  aynı  coğrafyanın  bir  başka  köşesinde,  barış  yürüyüşçüsü  Pippa  Bacca, tecavüz  edilerek  öldürüldü. 

Tüm  bu  olaylar  ‘erkekliğin’  göstergesiydi. 

Pippa  Bacca  olayı,  Türkiye’¬ de  manşetlere  ‘utanıyoruz’  itirafıyla  taşındı,  ancak  ortada  tecavüz  kültüründen  utanma  falan yoktu.  Bildik  medyanın  da  içinde  olduğu  büyük  bir  çoğunluk ‘eyvah  yakalandık’  dercesine bir  mahçubiyet  taşıyordu.  Tıpkı Bacca’nın  katilinin  vahşetin  ardından,  onunla  ilgili  haberlere bakıp  da  “hangi  şerefsiz  acaba, AB’ye  rezil  olduk”  demesinde¬ ki  gibi  bir  arsızlıktı  bu. 

Evet,  o  katilin  insanı  iğrendiren  ikiyüzlülüğü,  Türkiye’¬ deki  ‘erkekliği’  sonuna  kadar kabul  gören,  her  gün  topluma empoze  edilmeye  çalışılan,  tacizleri,  üstü  örtülen  tecavüzleri, ayrımcılığı,  kadına  karşı  şiddeti onaylayan  herkese  aitti. 


Bu  saldırıların  tümünü  bu satırlara  sığdırmak  imkansız. 
Ama  hepsinde  de  ortak  olan  bir şey  var  ki;  o  da  tüm  bu  insanlık suçlarının,  ‘devlet,  militarizm ve  erkeklik’  adına,  elbirliğiyle yapılması. 

Yazının  başlangıncına  dönecek  olursak,  artık  egemenliğin bu  üç  halinin  çözüldüğü,  çözülüşünün  en  çirkef,  vahşi  yönüy¬ le  dışa  vurduğu  dönemleri  yaşıyoruz.  Bunu  elbetteki  iki  biçimde  yorumlamak  mümkün. 
Kadının  özgürlük  mücadelesi eril  sistemin  uygulamalarını gün  geçtikçe  daha  fazla  görünür  kılmakta,  ancak  her  gün  sıradan  ve  birbirinden  bağımsız gibi  sunulmaya  çalışılan  olaylar, daha  fazla  mücadele  sözünü  bir kez  daha  doğrulamakta. 

‘Ev  kadınları’  dedikleri 

1  Mayıs  ve  Anneler  Günü 
nedeniyle  bunları  bir  kez  daha akılda  tutmakta  fayda  var.  Bu iki  gün  vesilesiyle  en  büyük  ayrımcılığın  yaşandığı  ‘özel’  alana, bu  alandaki  ‘ev  kadınları’na  getirelim  konuyu.  Çünkü  bu  gazetenin  okurlarının  önemli  bir bölümünü  işte  bu  ev  emekçisi kadınlar  oluşturuyor. 

Elbetteki  ayrımcılık  kadının  dışarıda  çalışması  ile  sona ermiş  olmuyor.  Ama  ne  olursa olsun,  kadına  ve  erkeğe  uygun görülen  işbölümü,  roller  değişmedikçe  ayrımcılığın  en  fazla üretildiği  yer  oluyor  özel  hayatlar  ve  evlerimiz. 

“Bütün  gün  yan  gelip  yatıyorsun,  yaptığın  bir  süpürge  ile bulaşık,  akşam  da  iki  kaşık  yemek  koyuyorsun  önümüze!” 

Ev  içinde  çalışan  kadınlar  için en  yaygın  söylem  budur.  Evde 


çalışan  kadınların  yaptıkları  iş işten  sayılmadığı  gibi,  diğer  yükümlülüklerini  de  eksiksiz  yerine  getirmek  zorundadırlar. 
Çocukların  ve  eşinin  bakımını sağlamak  (erkekleri  de  çocuklarla  aynı  kefeye  koymakta  sakınca  yoktur,  çünkü  onların  da giyiminden  yemeğine  hastalığına  kadar  tüm  bakımını  kadın üstlenir),  fiziksel  ihtiyaçları  kadar  sosyal  ve  psikolojik  ihtiyaçlarını  da  kadın  karşılamak  durumundadır. 

Geçtiğimiz  günlerde  İzmir’¬ de  polis  eşlerine  yönelik  bir  seminerde  söylenenler  bu  konuda çok  çarpıcı  bir  örnek.  Semineri veren  Ege  Üniversitesi  Öğretim  Görevlilerinden  bir  zat  diyor  ki,  “eşleriniz  stresli  bir  meslekle  ilgileniyorlar,  sîzler  onlara karşı  güler  yüzlü  ve  hoşgörülü olmalısınız.  Ses  tonunuzu  ayarlamalısınız!”  Yani  dışarıda  insanlara  şiddet  uygulayan  erkeklere  evde  siz  de  sesinizi  yükseltmeyin.  Amannn  daima  gülümseyin  ki,  evde  uyguladığı şiddetin  sorumlusu  da  siz  olursunuz  demeye  getiriyorlar. 

Bir  de  ‘örümcek  kafalı’  deyimine  tam  da  yakışan  bir  zihniyetle  hala  ‘kadının  yeri  evidir’  anlayışını  savunanlar  var  ki ona  da  bir  örnek  verelim.  Aralık  2007’de  Türkiye’de  bir  camiide  vaaz  veren  Haşan  Hakyemez  adında  bir  imam  hiç  yoruma  yer  bırakmayan  şu  cümleleri  sarfediyor:  “Bakın  karılarınızı  çalıştırmayın,  çalıştırırsanız  günaha  girersiniz.  Erkeğin tek  nefsi  var  ve  buna  hakim olabiliyor.  Halbuki  kadının  dokuz  nefsi  var,  hangisine  hakim olsun?  Ben  size  İslam’ın  emrini tebliğ  ediyorum.” 


Kadının  ev  emeğinin  sömürüsü  kuşkusuz  ki  devlet  eliyle üretilir.  Türk  Başbakanı  Tayyip  Erdoğan’ın  “üç  çocuk  doğurun”  tezi,  kadın  bedeni  üzerinden  soy  sürme  politikası, ama  bu  aynı  zamanda,  AKP’nin kadını  evlere  geri  döndürme yaklaşımının  da  bir  ifadesidir. 
AKP’ye  yakınlığıyla  bilinen 
Yeni  Şafak  Gazetesinde  yer alan  haberde  öne  çıkan  cümle şu:  “Zeki  eğitimli  girişimci  ve kariyer  sahibi  üç  kızkardeş. 

Üçü  de  evinin  kadını  çocuklarının  annesi  olmayı  tercih  etmiş.”  Fonda  genç,  bakımlı  gülümseyen  üç  kadın  fotoğrafı  ve kadınlar  şöyle  diyor:  “Hayatı yavaşlatıp  mutluluğu  ön  sıraya aldık,  çalışan  kadınlara  asla özenmiyoruz.”  İşte  size  AKP’¬ nin  bize  allayıp  pullayarak  sunduğu  sahte  ilericilik!  Tıpkı  ev sömürüsüne  itirazlarına  karşı kadınların  mutfak  robotları  pratik  ev  aletleriyle  gözlerini  boyamaya  çalışma  gibi. 

Konu  elbetteki  kadınla  ilgili en  uzun  sömürü  alanı.  Ama  kesinlikle  daha  çok  tartışılmaya, irdelenmeye  değer.  Çünkü  ne yazık  ki  evde  çalışan  kadınlarımızın  büyük  bir  çoğunluğu  bu konuda  güçlü  bir  itiraza  sahip değiller. 

Özcesi  şu  ki,  hangi  coğrafyada,  hangi  sosyal  alanda  olursa olsun,  ister  ev  içinde  isterse  ev dışında  çalışıyor  olsun  (ki  dışarıda  çalışanlar  da  yine  ev  içi  çalışmanın  sorumluluğunu  alırlar) ister  öğrenim  derecesi  yüksek, ister  düşük  olsun,  söyleyeceğimiz  söz;  daha  fazla  mücadele, daha  fazla  örgütlülük  olacak. 


İlke  Jiyan 


‘Em  Hemû  Aylîn  in’! 


Weke  mînaka 
Aylîn  de  te  dîtin, jinen  ku  bi  şîdete re  rûbirû  dimînin, bi  tene  wahşeta şîdete  re  rûbirû namînin,  di  heman deme  de  weke berpirsyare  şîdeta ku  rûbirû  dimînin ten  nîşandan. 


Aylîn  Korkmaz,  16  sal  e  li bajare  Baden  Baden  a  Elmanya  dijî.  Ew,  temena xwe  ya  18  salî,  li  Edene bi  şeweya  xwezgînî  zewiciye.  Niha  24  salî  ye  û  dayika  se  zarokan  e.  Roja  22  Mijdar  2007’e  li  kargehe,  ji  aliye  Mehmet  Korkmaze  ku hev  berdayî  ve  rûye  wî  hate  kerkirin, guhen  we  hate  jekirin,  qirka  we  hate qulkirin  û  hemû  bedena  we  hat  hûrkirin.  Bijîşkan  ji  %30  şense  jiyane  dan, le  e  w  ji  bo  zar  û  zeçen  xwe  tekoşa  û  bi serket.  Ew  niha  bi  250  dirûna  li  serçaven  xwe  ve  dijî. 

Li  berambere  ve  rewşa  ku  Aylîn Korkmaz  jiyayî,  rexistinen  jinan  ketin tevgere  û  kampanyayek  a  hevgirtine  ji bo  Aylîn  Korkmaz  dest  pe  kirin. 

Ji  meha  Adara  2008  û  vir  ve  gelek kes  û  rexistinen  mafe  jinan  weke  Navenda  Pevgihîna  Jine  Utamara  e.  V., Büroya  Aşitiya  Jinen  Kurd  Ceni  e.  V., Komelen  Jinen  Kurd  û  Terre  Des Femmes,  di  mijara  destpekirina  kampanyayekî  hevbeş  de  nîqaş  peşxistin  û 
bi  ve  armance  roja  21’e  Nîsan  2008 
banga  hevgirtine  kirin. 

Bi  taybetî  ji  beriya  runiştina  dadgeha  Mehmet  Korkmaze  ku  xwestibû Aylîn  Korkmaz  bikuje,  di  derbare  ve doze  û  bûyera  ku  Aylîn  jiya  de,  li  gel rayagiştî  afirandina  hişyariyekî  girîng hate  dîtin. 

Navenda  Pevgihîna  Jine  Utamara e.V.,  Büroya  Aşitiya  Jinen  Kurd  Ceni e.V.  û  Rexistina  Jinan  a  li  Elmanyaye Terre  Des  Femmes,  bang  kirin  ji  bo ku  herkes  piştgiriye  bide  Aylîn  û  bi awayekî  aktîf  di  ve  kampanyaya  hevgirtine  de  kes  û  rexistinen  din  jî  cih bigrin.  Di  bangawaziye  de  hate  gotin ku;  “Jinen  mîna  Aylîn  ku  bi  şîdete  re 


rûbirû  dimînin,  tene  bi  wahşeta  şîdete re  rûbirû  namînin,  di  heman  deme  de weke  berpirsiyare  şîdete  ku  rûbirû  dimînin  ten  nîşandan.  Te  xwestin,  jinan, bi  vî  awayî  bi  zîhniyeta  pederşahî  ku di  nava  civake  de  desthilat  e  jî  werin dadgehkirin,  vederkirin  û  cezakirin. 
Rastiyek  e  ku  jinen  beramberî  şîdete ten,  ji  aliye  civake  ve  piştgiriya  ku  te xwestin  jî  nabînin.  Civak  li  hemberî bûyeren  bi  awayî  se  meymûnan  dilîzin.  Kiryaran,  ji  ve  sekna  civake  wer digrin.  Hişyariya  ku  em  dixwazin  di  civake  de  biafirînin,  ji  bo  astengkirina bûyeren  bi  vî  rengî  dibe  ku  rolekî  girîng  bilîze.  Ji  ber  ku  mirovan  hebûnen civakî  ne  û  dema  bi  bertekekî  civakî ve  rûbirû  werin,  dibe  ku  taybetmendiyekî  texilker  hilgire.  Ji  aliye  din  di  saziyen  dewlete  de  jî  nezîkatiyekî  mîna  nî  heye.  Dema  jinekî  te  tehdîtkirin, 


dema  agahiya  ve  ji  meqamen  fermî  re ten  kirin,  van  gazindan  hin  caran  naye cidî  girtin  yan  jî  ji  bo  jiyan  û  ewlekari- ya  we  jine  were  girtin,  peşgiriyen  pewîst  di  dema  xwe  de  nayen  girtin.  “ 

Di  daxuyaniye  de  li  gel  ve  yeke,  ji bo  armancen  kampanyaye  wiha  hate gotin:  “Eme  di  nava  civaka  Kurd  de  şîdet  û  kuştinen  ku  bi  nave  namûse  ten kirin,  ji  tabûbûne  derxin,  li  berambere ve  şiyarbûna  her  kesî,  peşxistina  bertek  û  peşgiran  dikin  armanc.  Armanca me  ev  e  ku  em,  bi  Aylîn  re  Komîteya Piştgiriye  ava  bikin,  weke  mafen  jinan û  sazî  û  dezgehen  civaka  sivîl,  li  hember  kuştinen  jine  hehvestekî  hevbeş peş  bixin.“ 

Kes  û  saziyen  jinan,  di  daxuyaniye de  destnîşankirin  ku,  ew  di  pevajoya dadgehe  de  jî  li  gel  Aylîne  bin  û  di berdewamiya  kampanyaye  de  çalaki- 


yen  xwe  wisa  rez  kirin: 

Ji  bo  ku  kampanyaya  hevgirtine  ji rayagiştiyekî  fireh  re  were  gihandin  û were  destekkirin,  we  imze  werin  kom- kirin. 

Di  destpeka  roja  rûniştina  dadgeha li  Baden-Badene  û  roja  ku  biryar  were eşkerekirin  de  li  dora  dadgehe  mîtîngen  girseyî  ku  kuştinen  jine  protesto dikin,  hate  plankirin. 

Di  bajaren  curbecur  de  ev  bûyer  di çerçoveya  Jin  Jiyan  e  Jiyane  Nekuje ku  li  dijî  kuştinen  jine  hate  peşxistin de,  nîqaş,  civîn  û  semîner  werin  bi  rexistin.  Ji  bo  çapemenî  û  rayagiştî  jî  civînen  çapemeniye  û  daxuyaniyan  werin  lidarxistin. 

Di  derbare  ve  kampanyaye  de  Roja 27’e  Nîsane  li  Komela  Çanda  Kurd  a bajare  Stuttgarte,  semînerekî  ku  te  de Aylîn  Korkmaz  jî  amade  bibe,  w  e  were lidarxistin. 


Navenda  Nûçeyan 


Politikaya  AKP  a  li  Ser  Dayikan 


estpeke  roja  dayikan  li hemû  dayikan  bi  behna bihare  ya  li  ser  lotkeya çiyan  e,  pîroz  dikim. 

Dayik,  ji  aliye  zihniyet  û  sîstema  zilame  serdest  ve  weke pergal  yan  jî  makîneya  zayîne ku  zar  û  zeçen  ji  xwîna  m  e  re  kî ku  tene  ye  xwe  ye  ku  bikare mirasa  xwe  je  re  bihele  dibine. 
Li  gorî  ve  dîtine  dayîkbûn  yekane  alaza  jinantî  ye  ku  were dine.  Ji  dervî  ve  tu  karekî  we, awayekî  jiyana  we,  awayekî  w  e ya  tevlî  aktîvîteya  civakî  bibe nabe.  Ev  yek  îro  bergeheke  li gelek  devere  cîhane  desthilat  e. 
Keçekî  te  dine,  mezin  dibe,  ji bo  ku  çawa  bikare  bi  awayekî baş  li  zaroken  xwe,  hevseren  ku we  bibe  bave  zarokan  binere  te perwerdekirin  û  dema  roj  hat, yani  dema  hat  çaxa  kemaliye,  ji bo  ve  yeke  bi  zilamekî  halxweş re  te  zewicandin.  Piştre  dozîneyekî  zarok  tine  dine,  mezin  û perwerde  dike.  Wekî  ku  bi  otomatîkî  rola  dayika  xwe  ya  ku we  perwerdekirî  dewr  bigre. 
Yani  dema  weke  keçekî  hat dine  nehat,  weke  programa komputerekî  rola  we  ya  civakî ya  zayendperest  ku  ji  bo  xwe hatiye  belîkirin,  ji  aliye  kesen civakî  ku  li  dora  we  dijîn  ve  li mejiye  w  e  te  kolan.  Hemû  lisk û  lîstoken  ku  ji  zaroktiya  xwe 


de  leyîstî,  parkirinen  xwe  ya  bi hevalen  xwe  yen  keç  ve,  tekiliyen  we  yen  dilkeşi  ku  li  gel  hevalen  xwe  yen  xort  peşexistî,  li gorî  rola  civakî  ya  zayendperest bikar  tîne.  Mîna  seatekî  ku  bere ji  aliye  xwediye  we  hatiye  eyar- kirin... 

Le  ‘Dayik’  sazûman,  domker  û  ji  nû  ve  afirandera  civake ye.  Ji  ber  ve  rola  xwe  diyarkera civake  ye  dayik.  Ev  rol  dide hewcekirin  ku  ‘Dayik’  ne  tene zarokan  ji  dayik  bike,  pewîst  dike  bi  her  awayî  peşengî  ji  aktîvîteya  civakî  bike.  Pewîst  dike ku  ‘Dayik’  bi  her  awayî  beşdarî siyaset,  hilberîna  civakî,  sosyolojiya  civake  bibe.  ‘Dayiktî’  felsefeyek,  çanda  jiyaneke.  Felsefe  û  çanda  jiyane  û  jîndarkirine ye.  Tişten  ku  ‘Dayik’  weke  zilame  serdest  bike  hebe,  ew  jî karen  şer,  tundî,  mirin  û  kuştina  ku  di  tegihîn  û  çanda  zilame serdest  de  heye  ye.  Ku  dem were  dikare  parastina  rewa  û cewher  jî  bike,  le  tişte  ku  bi  rihetiya  dile  xwe  nikare  jî,  kare mirin  û  kuştine  ye.  Şer  kirin  û bikar  anîna  şîdeta  bemaf  e. 

Bav  nikarin  weke  dayikan zarok  bînin  dine,  rast  e.  Le  madem  ku  e  ku  zarok  diwelidîne dayik  e,  we  deme  bila  zaroken dayikan  ji  dest  wan  neyen  girtin!  Bila  neyen  şandin  ji  bo  şer 


û  şîdete,  bila  zariyen  dayikan ber  bi  mirine  neyen  xirikandin! 
8’e  Adar  û  serhildanen  Newroze  îsal  ku  ‘Dayik’en  me  tevlî bûn  de,  tiştekî  ku  were  fehmkirin  ev  e.  Tevlîbûna  dayik  û  jinen  me  li  serhildanen  şoreşî  a 8’e  Adare  û  Newroze,  di  asta  bilind  de  beşdarbûna  pengava  jiyan  û  jîndarkirina  Serokatiya Kurd,  pratîkkirina  tegihîna  jiyîn û  jiyandina  felsefeya  ‘Dayik’tî ye.  Bi  dawîbûna  ev  şere  bemaf ku  30  sal  e  li  coxrafyaya  Kurdistane  didome  û  her  roj  bi  wahşetekî  mezin  kuştina  zariyen  wan yen  perçeyek  ji  dilen  wan  e, wan  te  van  re  gotin  ‘Edî  Bes  e’. 

Ji  serî  de  jî  me  gotî,  felsefe  û çanda  zilame  serdest,  tene  rola zayokî  dide  dayik  û  jine;  îro  ve yeke  herî  zede  li  Kurdistan  û Tirkiye  ferz  dike  û  timî  zindî digre  û  di  rojeve  de  dihele.  Tegihîna  ve  ya  siyasete,  tevî  ve  tekoşîna  dayiken  me  he  jî  bi  beperwayiyekî  mezin  didome.  Parezvane  ve  siyasete  ya  herî  agirbar  jî  hukumeta  AKP  ye  û  bi taybetî  jî  Serokwezîr  Erdoğan bixwe  ye.  Axaftina  Erdoğan  ku di  civînekî  ya  8’e  Adare  de  li  ser nave  AKP  kirî,  eşkere  îlana  ve ye.  Erdogane  ku  got,  “dive  her dayik  herî  kem  se  zarokan  bîne”,  xwe  weke  xwediye  hemû dayiken  li  Tirkiye  dîtiye  û  heç- 


ko  her  yek  ji  dayikan  leşkeren  wî  ne,  ferman  daye  herkesî.  Di  axaftinen  xwe  de  peyamen  weke  “tek  rolekî  we  di civake  de  heye,  ev  jî  ev  e:  Ji xwîna  m  er  herî  kem  se  zaroka bînin,  berpirsyarî  û  rola  le  meyzandin  û  mezinkirina  wan  hilgrin  ser  xwe,  ji  derveyî  ve  xwe tevlî  tu  karî  nekin.  Armanca  hatina  we  ya  li  dine  û  sedema  jiyîna  we  rakirina  ve  berpirsyariye ye”  dide. 

Jixwe  Wezîra  Dewlete  ku  li ber  jin  û  malbate  berpirsiyar Nîmet  Çubukçu  jî  ve  xeta  Erdoğan  eşkere  ere  dike.  Jixwe  jinek  xeta  hükümete,  xeta  serdest  nepareze,  eşkereye  ku  wisa  hesan  erka  wezîra  dewlete nadin  je  re.  încex  jinekî  ku  felsefe  û  çanda  zilame  serdest  ku jinitî  û  dayiktî  dadixe  tene  zayîn,  xwedîkirin  û  mezinkirina zarok  bipareze,  bibe  wezîre dewlet  a  berpirsyare  jin  û  malbat,  bi  rastî  jî  ji  bo  jin  û  dayiken li  Tirkiye  dijîn  bextreşiyekî mezin  e  û  beheqî  ye. 

Te  hem  ji  dayikan  re  bejî ‘herî  kem  se  zaroka  bîne’,  hem jî  ewladen  ku  van  dayikan  anî¬ ne  dine,  bişînî  şer  û  operasyonan,  bi  paranoyaya  ‘welat  te parvekirin’  ve  hemû  bi  bemerhametî  ber  bi  mirine  ve  bixiriqînî.  Dive  ev  gotin  weke  heqa- 


reta  herî  mezin  hem  li  li  dayiken  Tirkiyeyî  hem  jî  yen  Kurdistanî  hatiye  kirin  were  hesab- kirin. 

Ji  ber  ve  yeke  jî  dive  hemû jin  û  dayiken  ku  bere  li  Kurdistan  û  Tirkiye  jiyayî  ne,  le  ji  ber polîtîkaya  dewlete  ya  înkar  û îmhaye  neçar  mane  dev  ji  welate  xwe,  axa  xwe,  dost  û  yaren xwe  berdin  û  xwe  spartine  dewleten  biyanî,  mişextî  van  deran bûne,  helwesten  xwe  yen  nepejirandine  bi  awayekî  be  jî,  ji  hükümete  de  bilev  bikin.  Bilev  bike  ku  ev  hükümet  li  Kurdistane û  li  Tirkiye  bi  rehetî  dest  û  milen  xwe  nehejîne  û  tevnegere. 
Bi  ziman  xistina  ve  herî  zede kare  dayik  û  jinen  ku  li  Tirkiye dijîn  in  belkî,  le  bele  dive  dayik û  jinen  ku  mişextî  Ewrupa  bûne  ji  dive  nepejirandina  ve  polîtîkaye  bilev  bikin.  Ev  yek  we bide  nîşandan  ku  li  hember ferzkirinen  welat  bihişyar  in.  Ev peyam  ji  fehmkirina  hukumeta ku  zîhniyeta  zilame  serdest temsîl  dike  pewîst  e. 


Gulan  2008 


Gulan  2008 
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‘Evînen  Xece  Û  Zîne  Hedî  Hedî 


Winda  Dibin’ 


ûlîstan  Otunç,  ji  Rihayî ye  û  25  salı  ye.  Ew,  di zarokatiya  xwe  de  bi  kare  reqse  re  mijûl  bûye  û salen  2001  heya  2006’an jî  li  Navenda  Çanda  Mezopotamya  xebaten  xwe  yen  reqse  bi  reve  biriye.  Li ve  dere  hedî  hedî  dest  avetiye  kare  şanogeriye  û  herî  dawî  sala  2005  lîstika bi  nave  ‘Li  Welate  Windayî  Evîn’  nivîsandiye.  Me  bi  şanoger  Gûlîstan Otunç  re  li  ser  hûnermendiya  we,  lîska ‘Li  Welate  Windayî  Evîn’,  zehmetiyen şanoye  û  plan  û  bernameyen  w  e  di  dema  peş  de  axivîn. 

•  Çima  ‘Li  Welate  Windayî  Evîn’? 

Dibejin  zimane  Kurdî  tuneye.  Dibejin  şanoya  Kurdî  tuneye.  Em  jî  li welatekî  dijîn  û  di  hundire  vî  welatî de  her  tişt  winda  ye.  Li  vî  welatî  zaroken  Kurd,  li  dibistanan  bi  zimane  biyaniyan  perwerde  dibin.  Evînen  wan di  dile  wan  de  winda  dibin.  Evînen Xece  û  Zîne  winda  dibin  hedî  hedî.  Ji bo  ku  bi  zimane  me  perwerde  naye  dîtin  û  ji  cîhane  re  naye  nivîsandin  û  naye  lîstin.  Jiyana  me,  evînen  me  di  nav van  de  ten  winda  kirin.  Min  jî  xwest jin,  ax  û  evîn,  di  ve  lîstika  xwe  de  bînim  ziman.  Evînen  me  yen  windayî  li welate  wîndayî  j  cîhana  mirovahiye  re bînim  ziman. 

•  Dema  tu  diçî  li  ve  lîstika  xwe  ya ku  te  nivîsandiye  temaşe  dikî, nerîna  kesen  ku  lîstike  temaşe dikin  çi  ne?  Di  rûyen  wan  de  çi  ten xwendin? 

Bele.  Hin  cara  hin  kes  ji  hev  re  dibejin;  ‘di  dema  ciwaniya  xwe  de  ez bûyerekî  wisa  jiyam  û  evîndar  bûm,  an jî  hat  sere  min’.  Yanî  vedigerin  wan  rojen  xwe  yen  bere.  Li  vir  dikarim  mînakekî  ku  ez  bûm  şahid,  bînim  ziman: 


Di  navbera  lîstike  de  ez  derketim  salo- ne.  Min  le  niherî  ku  keçikekî  ciwan digrî  û  hestir  li  pey  hestire  dibarîne.  Ji bo  ku  e  w  di  ve  lîstike  de  evîna  xwe  dîtibû.  Ez  bi  ve  yeke  pir  xemgîn  bûm ku  ew  giriya. 

Ez  dikarim  bejim  ku  her  mirovek di  beşekî  ve  lîstike  de  xwe  dibîne  û hîs  dike.  Piraniya  temaşevanan  jî  ji  ciwan  û  xwendekaren  zanîngehan  pek dihatin.  Ev  yek  jî  dide  diyarkirin  ku ciwan  hinekî  pewendî  li  hember  şanoya  Kurdî  nîşan  didin.  Ev  yek  bi  misoger  mirov  kefxweş  dike. 

•  Zehmetiyen  ku  derketin  peşiya we  çi  ne  di  nivîsandina  lîstikan  de? 


Çi  lîsken  bi  zimane  Kurdî  be,  çi  jî ye  Tirkî  be,  piştî  nivîsandine  dive  were sererastkirin  û  li  gorî  gramere  were  rast- kirin.  Di  ve  hele  de  dive  yen  ku  pispor in  ji  ber  çavan  derbas  bikin,  le  derfeteke  min  wisa  çenebû.  Ji  bo  ku  ez  bi  Kurdî  nehatime  perwerdekirin  û  di  hela  ziman  de  hin  kemasiyen  min  hene.  Her çiqas  ez  bi  Kürdi  bixwînim,  di  jiyana rojane  de  bi  zimane  Kurdî  bipeyivim  jî, ez  li  ser  ziman  bi  pisporî  nexebitîme  û li  ser  zimane  nivîse  ne  hakim  im.  Pirs- 


gireken  bi  vî  derdikevin.  Zimane  min ye  rojane,  devokî  bû.  Her  çiqas  ez  li  ser rawestiyam  jî  li  gorî  dile  me  çenebû. 

•  Piştî  ku  te  lîstika  ‘Li  Welate Windayî  Evîn’  nivîsand,  kesen  ku bi  şanoya  Kurdî  re  mijûl  in,  nerîn  û pewendiya  wan  çi  bûn? 

Nerînen  baş  hebûn;  digotin,  ev  cara yekemîn  e  ku  jinekî  Kurd  û  ciwan  bi Kurdî  şanoye  nivîsandiye.  Bi  ve  kefxweşiya  xwe  tînin  ziman  û  weke  serkeftinekî  dibînin. 

•  Tu  bi  helbest  û  wejeye  re eleqeder  dibî  yan  na? 

Ere,  ez  bi 
Kurdî  û  Tirkî helbest  dinivîsînim,  le  bele  heya  niha  wek berhem  he  nedaye  weşandin. 
Ez  dibejim  helbesten  ku  ez  dinivîsînim  bila tene  min  ter neke.  Yen  ku bixwînin  jî  ter bike.  Bila  herkes  xwe  di  wan helbestan  de xwe  bibîne  û wan  ter  bike. 

•  Carna  hin  kes  û  komen  ku  bi şanoya  Kurdî  re  eleqedar  dibin pirsgirekan  dijîn,  û  gazinden  xwe tînin  ziman,  ji  bo  ku  şano  û  lîstiken bi  Kurdî  pir  kem  in... 

Rast  e.  Dema  min  dest  bi  nivîsandina  lîstikan  kirî  jî  ev  valahî  û  kemasi- ye  dît.  Min  xwest  kesen  ku  bi  şanoya Kurdî  re  eleqedar  in  û  berhemen  ku hatine  çapkirin  min,  bixwînim  û  li  ser 


lekolîne  bikim,  le  mixabin  ev  yek  min pir  eşand.  Min  tu  berhem  nedîtin.  Ev yek  jî  dide  xuyakirin  ku  şanoya  Kurdî bi  çend  koman  ve  teng  te  hiştin. 

Le  he  ciwan  e  şanoya  Kurdî  û  ez bawerim  w  e  hedî  hedî  bi  peş  bikeve  û di  nav  şanoya  cîhane  de  cihe  xwe  bigre.  Ez  bi  hevî  me  ji  ve  yeke. 

•  Gelek  caran  hin  kom  û  kesen  ku bi  şanoya  Kurdî  re  mijûl  in  lîstikan werdigerînin  û  behtir  lîstiken wergerî  dilîzin.  Tu  wek  jineke Kurd  ku  lîstiken  şanoye  dinivîsînî ve  yeke  çawa  dinirxînî? 

Rast  e.  Ev  yek  ve  tiştî  tîne  bîra  me; gelo  şanoya  Kurdî  tene  werger  e?  Ji  bo ku  şanoya  Kurdî  peş  bikeve,  hewce  ye ku,  şano  bi  Kurdî  werin  nivîsandin,  were  fikrandin  û  jiyana  Kurdan  were  lîstin.  Bila  şanoya  Kurdî  nebe  werger.  Ji bo  ku  em  bejin  şanoya  Kürdi  heye, hewce  ye  em  ji  jiyana  civaka  gele  Kurd bidest  bigrin,  binivîsînin  û  bilîzin. 
Hewce  ye  kesen  ku  dixwazin  li  ser  şanoya  Kurdî  rawestin  berhemen  bi  Kurdî  biafırînin.  Le  ez  dibejim  şanoya Kurdî  tene  ne  werger  e. 

•  Di  dema  peş  de  tu  dixwazî  çi bikî  û  dikarî  peyamekî  çawa  bidî  ? 

Ez  dixwazim  ku  ji  cîhane  re  bejim, vaye  jina  Kurd  bi  deng  û  heza  xwe evîn  û  eşa  gele  xwe  dinivîse.  U  mîna gele  din  vaye  jinen  Kurd  jî  tevî  zehmetî  û  zoriyan  li  ser  çand  û  hunera xwe  radiwestin,  peşve  dibin. 

Di  herî  dawiye  de  heviya  min  ew  e ku,  em  jinen  Kurd  pir  bin  û  werin  cem hev,  bi  hev  re  li  ser  jine  û  wejeye  nîqaş  bikin  û  di  her  helen  jiyane  de  em li  cem  hev  bin.  Bi  hev  re  bi  hesten xwe  yen  jinatî  û  bi  zimane  xwe  lîstiken  nû  biafirînin. 


Reyhan  Sarhan 


Desmaleke  Hevrîşimî  me 


Ez  desmaleke  hevrîşimî  me,  li  hemî  söken 

qaçaxçiyan. 

Diya  min,  bi  nav  sînoran  keti  bu,  ez  ji  binxetiya 

xwe  peyde  kiri  bum. 

Heya  gihijandi  bum  vî  emri  ji  çardeh  gûmrikan  bi 

dizî  derbas  kiri  bum. 
Naye  bîra  min  ku  kesele  ez  li  davvetan  dam  sere  xwe. 
Yan  jî  sergovendan  ez  hejandim  di  dîlanan  de. 

Ku  dilobej  digotin,  ji  devla  şînî  û  hevvariyeke,  di 

avetim  ser  poren  xwe. 

Nizam,  di  röye  min  re  çi  didrtin,  keçiken  ku  cinan 

xwendibû  li  ser 


Evîndanân  wan  û  cardî  venegeriya  bun  ji  çol  û 

çiyan... 

Hemî  qîzan  xwe  dikirin  yek  hestirân  çaven  xwe  bi 

laşân  min  zuha  dikinn... 

Le  tîna  wan  nedişikest,bi  ser  halan  de,  dile  xwe  ji 

min  ne  dixwendin. 

Ku  min  çaven  xwe  digirt  ji  bo  nebînim,  kulen  xwe hemî  bi  ser  min  de  divveşandin. 
Radibûn  ez  weie  hâviyeke,  bi  dara  xweziyan  a 

mişayixân  gönde  xwe  ve  dikirim. 
Niha,  heleke  min  çemekî  ji  rondiken  çaven  keçikan, 

wan  xezalen  birîndar  e. 
li  bin  dara  xweziya  diherikim. 

Her  desmaleke  hevrîşimî  bûm  ez. 

Dildaren  ku  li  zemanân  qedexeyiya  evînan  dijiyan, 

wekî  nepeniyeke  nedîtî, 

ez  diyariyî  hev  dikirim. 

wekî  helbesteke  ku  bersiven  hemî  pirsan  te  da  bin. 
Mîna  vvateya  ku  di  cewhere  hemî  evînan  de 

şaxdabin. 

wekî  morîken  kehribar  ku  ji  heft  dapîran  mabin. 
mîna  xencereke  ku  heft  bavikan  ji  boyî  hev  mîrat 

hişti  bin. 


Ez  xelateke  maqöl  ö  xweşik  bûm  ji  bo  hevîdaran... 
Di  nava  dilobâjeke  ku  nave  we  Kundistan  e  de,  bi 

kâıî  tu  karî  ne  hatim. 

Min  tene  çaven  kuştiyen  ku  li  benda  rizgariyeke 

diman  nixumand... 

ö  birîndaran  xwe  li  min  digirt Ez  li  ser  bilinen  xwe  gire  didam. 

Hînî  hemî  zimane  birina  böm. 

Fân  eş  ö  tâkçöyinen  wan  bum. 

Birîndaran  ez  bi  jan  ö  çîrokân  xwe  guhastim... 

Niha  binneke  kur  im  ez. 

Birîneke  qerase  ku  bîn.deng  ö  nalîna  vvelatekîjâ  te... 
Birina  egîden  çîroken  nîvçe  mayi, birina  efsaneyen 

me  teva  me... 

Dilâ  min  mömdankeke  qedîm  e,  birin  tâ  da  agirekî 

volkan  e... 

Kî  zane,  belki  nojeke  dildar  werin,  wekî  bilbilen 

serfiraz, 

evînân  xwe  ye  azadkiri,  li  ber  dile  min  bixwînin... 


Fatma  Savci 
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Aşitiyekî  Din  Jî  Hate  Kuştin 


i, 


‘Erkekî  dikeve  li  ser  mile  herkese  ku  ve  bûyere  weke  şermekî dibinin.  Dive  bi  mercen  civakî,  zîhniyeta  siyasî,  avahiyen desthilatî,  çanda  serdest  û  exlaqe  ku  wahşetan  diafirîne,  heta heta  asayî  dike  re  rûbarî  hev  vverin  û  hesab  je  bibirsin’. 


Terme  Giuseppina  Pasqualino  di  Marineo  e  hunermend  ku  bi  nave  Pîppa 
Bacca  te  nasîn,  ku  ji  bo aşitiye  ketibû  ser  riyan, piştî  ku  tecawiz  hate  kirin  hatibû  kuştin,  li  14  Nîsane  bi  tevlîbûna  çalaksazen aşitiye,  hunermend,  wekîlen  gel  û  jinen femînîst  hatibû  vexerkirin. 

Di  bergeha  projeya  “Bûka  di  Rewîtiye  de”  de,  bi  hevala  xwe  ya  hunermend  Silvia  Moro  re  ji  bo  ku  aşitiye sembolize  bikin,  bûkanî  lixwe  kiribûn û  roja  8  Adare  ji  bajare  Mîlano  ye  Italyaye  derketibûn  re,  ji  ser  welaten  Bal¬ kan  û  Tirkiye  re  bi  rebej  ahiye  otostop dikirin  heta  ku  bigihîn  Tel  Aviv’a  Israî- le.  Armanca  wan  ew  bû  ku  bi  çalakiyen hunerî  alîkarî  bidin  aşitiya  cîhane.  Her du  hunermend  roja  19  Adare  li  Stenbo- le  ji  hev  veqetiyan,  le  bi  bikar  anına  rebiwariyen  cüda  we  ji  nû  ve  li  Beyrute gihîştibana  hevdu. 


Li ser  ve yeke  hin  rexistinen  jinan  ketin  tevgere.  Femînîst  Kollektîf,  20  Nîsane roja  Yekşeme  li 

Meydana  Cumhuriyete  ya  Gebzeye,  ji bo  Pippa  Bacca  û  ji  bok  u  ji  şîdeta  zilam  re  bejin  ‘na’  çalakiyek  li  dar  xist. 

Grubekî  ji  Endamen  Komela  Jinen Kedkar  jî  daxuyaniyek  da  û  got:  “Em jinen  ku  ji  bo  ku  dawî  li  şîdeta  mer  û desthilatiya  mer  were,  dizanin  ku  ev kuştina  ku  ne  cihe  û  tesadüfi  ye,  we  di nava  ve  civake  ku  serdestiya  zilam  didome  de,  di  nava  sîstema  edaleta  zilame  serdest  de  were  dadgehkirin.  Ji  ber ku  tecawiz  derketiye  qata  herî  bilind, tecawizker  belkî  hinekî  zedetir  ceza wergire  le  sayîşen  me  yen  jinan  dewam dike  û  we  bike.” 

11.  Festîvala  Fîlmen  Jinen  Navnetewî  ya  Uçan  Süpürgeye  ku  di  navbera rojen  8-15  Gulane  de  li  Enqere  were  lidarxistin  jî,  beşa  naveroka  ve  ya  ‘ Aşitî’ li  ser  nave  Pippa  Bacca  li  dar  dixe.  Festival,  bi  dîtina  jinan  çîroken  ku  di  navbera  şer  û  heviya  aşitiye  de  behnteng bûye  vedibeje.  Ev  naverok  bi  heft  fıl- 


man  ve  ku  beşa  “Aşitî  Kengî  ye”  de  cih digre,  dixwaze  alîkarî  bide  xeyala  Bacca ya  Aşitiye. 

Rojname  di  sernûçeyen  xwe  de agahdar  kirin,  “Ji  aşitiye  re  tecawiz”, “Şerm  bike  Tirkiye,  “Rûye  Reş”,  “Ji Balkanan  bi  otostope  derbas  bû,  li  Tirkiye  hat  kuştin.  Gelo  ew  welatekî  çawa ye”,  hin  roj  nameye  n  weke  Hürriyet  jî gotin,  “li  her  deri  miroven  xirab  hene” û  weke  welat  ketin  nava  hewldana  jesafîkirina  xwe.  Di  piraniya  rojnameyan  de hatiye  dehnkişandin  ku  ev  yek  li  ser nave  welate  şermek  e. 

Li  Tirkiye  Tirkekî  dema  tişten  baş dike,  dibe  male  hemû  Tirkan,  le  yekî tiştekî  xirab  kir,  ev  yek  tene  bi  kesek! 
ve  dimîne.  Wek  di  hemû  bûyeran  de bûyî,  netewperestiyekî  kîret,  kînîzmekî (kîndarî)  be  perwa  di  ve  bûyere  de  jî xwe  da  nîşandan.  Heta  ku  li  ve  welate çapemenî,  jinen  ku  bixelî  vekirine  ber bi  azadiye  ve,  jinen  ku  derketina  derveyi  sîstema  serdestiya  mer,  bi  ‘çirtikî’ dexme  bike,  jin  we  nikaribin  xwe  ji  objebûna  sekse  ku  ji  teserûfa  ‘zilame  Tirk a  bihez’  a  bi  her  awayî  rizgar  bikin.  Çapemeniya  vî  welatî,  hejmara  jinen  cihî û  biyanî  yen  bi  tecawize  re  rûbirû  mane,  yen  li  gel  tecawize  hatine  kuştin,  le- 


kolîn  nakin.  Çawa  ku  jinen  li  azadiye diğerin  bi  nave  namûse  hatin  kuştin  venegotin,  heta  ve  yeke  rewa  nîşan  dan. 

Li  wî  welatî,  kirinen  kîret  li  dijî  jinen ku  meşa  azadiye  bi  daxwaza  aşitiye  re biyekkirin  nedîtin.  Bi  hehvesten  xwe yen  ku  polîtîkayen  heyî  û  sîstema  civakî  parastin  ve,  giredana  ve  bi  ve  wahşeta  ku  Pîppa  hate  gorîkirin  nedîtin helbet. 

Li  Tirkiye  fobiya  seksüel  li  ser  jine gelek  zede  heye.  Jinen  ku  bi  barbariya zilamen  Tirkiye  birîndarbûne  ewqas zede  ye  ku!  Di  ve  wateye  de  li  Tirkiye tişten  ku  herî  asayî  yen  ku  hatine  sere aşitiye,  herî  dawî  hatiye  sere  Pîppa  Bacca  jî. 

Weke  ku  nivîskarekî  Bîanete  jî  gotî, ‘Erkekî  dikeve  li  ser  mile  herkesi  ku  ve bûyere  weke  şermekî  dibinin.  Dive  bi mercen  civakî,  zîhniyeta  siyasî,  avahiyen  desthilatî,  çanda  serdest  û  exlaqe ku  wahşetan  diafirîne,  heta  heta  asayî dike  re  rûbarî  hev  werin  û  hesab  je  bibirsin’.  Incex  w  e  deme  wateyekî  ve  şer- me  dibe,  her  wiha  incex  w  e  deme  ev şerm  dibe  wesîleya  guhertina  hin  tiştan. 


Navenda  Nûçeyan 


Ez  Dizanim  Jiyana  bi  Riya  Kede  de  Çi  ye 


Em  hewl  didin  rewşa 

jine  baş  tebigihijin.  Ez dibînim  ji  sedsalan  û vir  ve  sîstem  weke  navgînek, weke  şewazekî  metakirina hewl  dide  jine  di  siyasete  de bifiroşe.  Hevî  dikim  li  ser hîme  azadbûne  em  e  ve  pirsgireke  çareser  bikin.  Ez  xwe  ji tekiliyen  gelekan  ji  we  dûr  digirim,  ne  ku  ez  dixwazim  ve biçûk  bixim.  Dema  ku  ez  tişten  mer  li  ser  jine  û  jin  li  ser mer  ferz  dike  li  ber  çavan  digirim,  ez  dibejim  sere  min  bibirin  jî  ez  nikarim  weha  bijîm. 
Ev  merekî  çawa  ye,  ev  jineke çawa  ye  dikarin  weha  bi  hevdu  re  bijîn.  Ango  mirov  ne mumkin  e  ne  bizde.  Ev  tegihînek  e.  Ez  nabejim  bila  her kes  weha  be.  Ceribandin  we gelek  rastiyan  eşkere  bikin. 

Le  ev  mijar  jî  ne  mijareke  ceribandine  ye.  Ji  ber  ve  yeke asemana  gelekan,  bi  derbeke heta  bi  îxanete  çûna  wan,  mirov  dikare  bi  xwemaliya  mijare  mirov  dikare  fem  bike.  Di ve  mijare  de  niyeta  min  heta tu  beji  bes  baş  e.  Ez  derveyî îradeya  we  ti  tiştî  li  ser  ti  keç yan  jî  jine  ferz  nakim,  ez  ve  jî bejim.  Tekiliyeke  çawa  dibe bila  be,  me  ew  rewş  para  behtir  derbas  kir.  Ango  di  rastiye de  min  xwe  ji  w  e  helwesta Kurd  ku  min  behse  kirî  ya kevneşop  a  ne-normal  yan  jî ya  ‘lexe,  bişkîne’  jî  û  ji  ya  xwe bendekirine  jî  xilas  kir.  Jixwe di  destpeke  de  jî  tekoşîneke min  a  bi  vî  rengi  hebû.  Hûn 


dizanin  tekoşîna  di  plana  hestan  de  gelekî  zehmet  e.  Le  dîsa  jî  tekoşînek,  tekoşîneke azadiye  pewîst  e.  Eğer  min  bigota,  va  ye  hesten  min,  evîna min  mezin  e,  va  ye  tekiliyen min  ev  qasî  pîroz  in,  tegihîna min  weha  ye,  min  e  nikarîbû- ya  ve  xeze  binim  ve  qonaxe. 
Bela  xwe  ji  anîna  ve  qonaxe vekin,  min  nedikarî  nav  jî  le bikim.  Ev  girîng  e.  Ango  me xwest  dema  me  destpe  kir, em  wateyeke  bidin  azadiya jine.  Eğer  ez  ne  xwediye  ve hehveste  bûma,  eze  negihişta ve  yeke.  Eğer  min  xwe  bi  tegihîna  namûse  ya  Kurdan  ve bi  erzanî  gire  bidaya,  hingî  ez e  ji  destpeke  ve  tek  biçûya. 
Weke  ku  hûn  hemû  giredan, xwestin  min  jî  gire  bidin.  Malbata  min  heta  tu  beji  bes  qels e,  yek  ji  malbaten  ku  otorîteya de  û  bav  le  herî  zede  lawaz  e. 
İro  dikare  beje  ez  yek  ji  wan Kurdan  im  ku  herî  kem  di  bin hükme  otorîteyeke  de  jiyane. 
Ya  rastî  ev  bi  sere  xwe  bûyerek  e.  Serencama  mesele  ev bû,  me  xwe  je  xelas  kir  û  em zede  di  bandora  de  û  bavan  de neman.  Ango  em  di  ve  mijare de  hini  bi  şans  tene  hesebe. 
Dibe  ku  em  be  ser  û  ber  gihîştibin,  le  paşe  me  xwe  hinî da  hev  û  bi  îradeyeke  xwe  bi xwe  me  karî  sînordar  jî  be  hin pozîsyonan  bixin  deste  xwe. 
Eğer  tekiliya  we  deme  li  ser me  ferz  kirin,  bi  ser  biketa, min  e  nikariya  he  w  e  deme, dema  min  xwendina  lîseya  peşeyî  bi  dawî  kir  gaveke  biave- 


jim.  Dildariyen  min,  daxwazen  min  û  armancen  min  em  ji tengezariyen  zehmet  derxistin û  rizgar  kirin.  Li  gorî  texmîna min  tişta  we  bi  ser  nexistiye ev  e.  Di  ve  derbenda  teng  de li  aliyekî  tişten  ku  sîstem  peşkeşi  we  dike,  li  aliye  din  hinekî  hükme  otorîteya  klasîk  li ser  we,  tera  xwe  sewda  w  e  ji 


sere  we  biriye.  Dema  ez  dibejim  sewda  we  ji  sere  we  bir,  ez dixwazim  bejim  hin  tişt  ji  we kem  kirin.  Ev  hejayî  lekolîne ye,  yan  jî  dema  hûn  beşdarî partiye  bûn  dive  hûn  ve  derbenda  teng  a  girîng  di  berça- van  re  derbas  bikin.  Mimkun e,  we  gelek  tişt  wenda  kirin yan  jî  haje  we  ji  gelek  tiştan çenebû.  Le  her  du  jî  seqet  in, ne  saxlem  in,  mandelkerî  jî  ne rast  e.  Wateyeke  weke  bahoze û  buxran  a  ve  jiyane  heye.  Pe- 


nehisîna  ve,  weke  ehmeqekî  ji xwe  re  le  binerin  jî  ne  rast  e. 
Ev  serdem,  serdema  bahoze ye,  bi  buxran  e.  Eğer  we  hingî nedikarî  niha  di  ber  çavan  re derbas  bikin,  û  qet  nebe  niha ve  pek  bînin.  Tişta  perwerde- ya  şoreşger  dike  jî  hinekî  ev  e. 
Min  xwe  ji  deste  otorîteya kevneşop  bi  zor  xelas  kir. 


Ez  di  heman  deme  de  kedkar  im.  Ez  dizanim  jiyana  bi riya  kede  çi  ye.  Weke  hin  nirxen  nû  yen  sosyalist,  em  bi nirxen  demokratik  en  maf  û kede  jî  mezin  bûn.  Min  tegihîneke  burjûvaya  piçûk,  yan  jî feodal  tercîh  nekir,  min  tercîh nekir  di  bürokrasiye  de  bibim xwedî  paye  yan  jî  bi  xwcdîb tına  milk  bibim  xwedî  hez.  Min xwe  sparte  keda  xwe  û  bi  qasî heza  maddî  û  manewî  min  heza  İdeolojik,  siyasî  û  eskerî  jî 


bi  xwe  afirand.  Ango  di  dema kesî  nedikarî  darekî  bigre deste  xwe,  me  di  riya  rizgariya neteweyî  de  ji  bo  ku  yek  fîşeke  tene  bi  dest  bixin  me  her tişte  xwe  da.  Helbet  ev  bi  hesanî  bi  dest  neketin.  Ji  çekirina  İdeolojiye  bigire  heta  bi peşxistina  tekiliyen  siyasî  û heta  em  bûn  hezek  em  ketin nav  hewldan  û  xebateke  gelekî  dijwar  û  zede.  Va  ye  encam  asta  em  îro  gihiştine  ye. 

Ez  van  hemûyan  dibejim  ji bo  ku  hûn  me  şaş  fem  nekin. 
Şeweye  me  ye  çekirina  heze gelekî  girîng  e.  Eğer  îro  li  dijî Kemalizm  e  û  feodalizme  em  li ser  piya  bin,  dive  hûn  tekiliya ve  yeke  bi  kede  re  baş  bibi¬ nin.  Va  ye  li  hemberî  we  ye! 
Ango  kesen  dibejin  ‘min  halo azadî  dixwest,  erk  dixwest, otorite  dixwest’  kesen  ku  li cem  me  bi  careke  bûn  fermandar,  gotin  ‘ez  çi  dibejim ew  dibe’,  kesen  fen  kirin,  kesen  tevî  ku  maf  û  erkan  wan nîne  jî  dest  danîne  ser  dive bala  xwe  bidin  van  rastiyan. 
Me  timi  ji  we  re  got,  di  ve  tekoşîne  de  dive  hûn  rastiya  Rebertiye  bi  hemû  aliyen  we  baş fem  bikin  û  encaman  je  derxin.  Bi  vî  awayî  di  mijara  jine de  jî  dive  rebertî  xwe  hinî  baştir  dî  reng  bide  xwe.  Ji  ber  ve yeke  dema  em  îro  li  dijî  sîstema  koledariye  şer  peş  dixin, em  rastiya  xistina  jine  jî  li  ber çavan  digirin  û  ve  dikin. 

Rebere  KCK 
Abdullah  Ocalan 
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Alhoewel  het  aantal  van de  vrouwen  en  de  mannen  över  heel  de  wereld gelijk  is,  nog  steeds  merken  we  dat  er  niet  veel vrouwen  te  zien  zijn  in  de  beroepen die  de  maatschappij  vertegenwoordigen.  Vertegenwoordigers  van  de  maatschappij  zijn  meestal  van  de  mannelijke  geslacht.  De  vrouwen  zijn  uitgesloten  van  meeste  beroepen. 

Dit  is  bewust  aangericht  in  de mannenwereld  waarin  we  leven.  Dit kan  als  uitsluiting  van  de  vrouw  in  de maatschappelijke  strijd  worden  gevat. 

Een  rechtvaardig  bestaan  voor  de vrouwen  en  de  mogelijkheden  die  ervoor  gecreerd  worden,  worden  op  een bewuste  manier  ver  gehouden  van  onze  vrouwen.  Het  lijkt  vanzelfsprekend  dat  opgesloten  worden  en  bewust  verwijderd  worden  uit  de  politiek  als  eniğe  alternatief  resten. 

Alhoewel  de  vrouwen,  in  eigen land  de  helft  van  de  stemmen  bezitten die  er  zijn,  het  aantal  van  de  mannelijke  vertegenwoordigers  in  het  parlement  of  in  het  cabinet  is  veel  groter dan  de  vrouwelijke  vertegenwoordigers. 

Aan  de  aandere  kant,  onze  vrouwen  die  deel  nemen  aan  het  politiek, zijn  of  te  wel  vrouwen  die  bestaande ongelijke  systeem  subtiel  aanvaarden of  het  zijn  vrouwen  die  de  mannelijke karakter  bezitten  en  ver  van  de  vrouwelijke  karakter  functioneren. 

Dat  onze  vrouwen  niet  met  eigen identiteit  en  waarden  deel  nemen  aan de  politiek  is  een  feit.  Onze  vrouwen die  ver  van  eigen  historiek  en  maatschappelijke  waarden  handelen,  is  een zeer  belangrijke  zaak.  Als  we  het  bekijken  op  vlak  van  de  pers,  we  kunnen  zien  dat  de  bestaande  situatie  nog erger  is. 

De  plaats  waar  de  meeste  seksisme of  maatschappelijke  seksisme  voorkomt,  is  zonder  twijfel  de  pers.  Pers meldt  zeer  uitdrukkelijk  dat  de  vrouw als  een  object,  voorwerp  gezien  wordt. 

Via  deze  kanaal  kan  het  systeem duidelijk  maken  dat  de  plaats  van  de vrouw,  de  statuut  van  de  vrouw  minder  is  dan  die  van  de  man.  Zowel  via kranten  als  via  tv  probeert  men  dit  te injecteren  bij  de  vrouwen. 

Op  tv  komen  we  telkens  reclame tegen  dat  de  vrouw  en  de  kinderen verbind  met  de  meta.  In  de  vele  soaps wordt  de  vrouw  vertoond  in  de  rollen die  meestal  minderwaardigheidsgevoel geven. 

Alhoewel  de  vrouw  als  de  symbool van  eer  wordt  gezien,  aan  de  andere kant  komt  men  in  de  paparazzi  programına  zoals  televole  de  vrouw  tegen als  de  seks  object.  Op  het  nieuws  komen  we  dezelfde  beelden  tegen.  Vro- 


<5ek<si<sme-II- 


Seksisme,  is  niet  meer  een  soort  handeling  of  een 

biologische  zaak  maar  eerder  een mentaliteitsprobleem.  Neem  bijvoorbeeld  op  een korte  dag,  als  we  alles  eens  goed  bekijken,  we  zullen 

merken  dat  in  al  ons  gedaante  deze mentaliteitsprobleem  voorkomt. 


uw  wordt  als  de  minderwaardige  bestempeld. 

Gender  gaat  verder  dan  enkel  de rolpatroon  die  men  aanneemt  als  jongen  of  meisje.  Het  is  belangrijk  dat we  als  sociale  organisatie  goed  begrijpen,  dat  men  sturing  van  gender  bewust  gedrag  enkel  kan  bereiken  in  samenwerking  en  beınvloeding  van  andere  betrokken  partijen  (instanties) 

Wij  kunnen  heel  de  dag  lang  gender  opnieuw  creeeren  aan  de  hand  van niet  belangrijke  gebeurtenissen.  Maar al  hetgeen  dat  we  creeren  is  niet  naturel,  maatschappelijkerollen  zijn  zeker niet  natuurlijk,  kan  ook  niet  waar  zijn. 

Leider  van  KCK  deheer  Abdullah 


Öcalan  heeft  een  zeer  belangrijke punt  onderstreept:”  Zowel  wetenschappelijk  als  moreel  en  politiek,  er  is een  houding  alsof  alles  wat  de  vrouw mee  maakt  haar  nautuur  is. 

De  weemoedige  vrouw  zelf  is  ook gewoon  om  dit  paradigma  te  accepteren.  “  We  kunnen  uitmaken  dat  seksisme  eerder  een  mentaliteitsprobleem  is.  Het  is  geen  biologishe  of  gedragsprobleem.  Indien  we  in  ons  dagelijks  leven  even  op  alles  letten,  we zullen  zien  dat  seksisme  in  alles  wat we  dagelijke  leven  zo  vaak  voorkomt. 
Het  komt  voor  in  onze  mimieken,  taalgebruik  en  zelfs  in  onze  visie  op  bepaalde  gebeurtenissen. 

Wat  we  zonder  eigen  wil  geinjecteerd  hebben  gekregen  sinds  onze  bestaan,  en  door  ons  zelf  dagelijks  meer 


en  meer  opvoeden  in  onze  leven  is  eigenlijk  een  vorm  van  slavernij  van  ons zelf  zonder  eniğe  besef. 

De  geslacht  dat  we  hebben  is  precies  de  eniğe  reden  dat  we  de  slaaf moeten  zijn,  dat  we  minderwaardig moeten  zijn  en  de  basisreden  van  de rolpatronen  die  ons  toegeplakt  zijn. 

Elk  gedrag  of  handeling  van  ons wordt  als  niet  nuttig  beschouwd. 

Wordt  als  “vrouwenwerk”  beschouwd. 
De  rol  van  vrouw  als  slaaf  wordt  in  de systeem  die  door  mannen  beheerd wordt  nog  eens  gelegaliseerd.  Het  basis  paradox  van  het  systeem  is  gender. 
Dus  we  moeten  eerst  het  probleem binnen  de  familie  oplossen  vooraleer we  de  staatsproble- em  oplossen”. 

Het  is  zeer  belangrijk  dat  we  als volk,  zowel  vrouwen  als  mannen het  besef  hebben van  de  waarheden die  bij  ons  als  norm voorkomen.  We moeten  beseffen dat  de  schade  van een  door  mannen beheerde  systeem ons  erg  geraakt  heeft.  We  moeten  weten  welke  taal  we gebruiken,  aan  wie behoort  het  toe? 
Volgens  welke  ideologie  denken  we en  leven  we  ?  Is het  normaal  dat  we zo  vrouwelijk  en mannelijk  zijn  ?  De identiteit  dat  we dragen,  volgens welke  normen  is  het  totstand  gekomen?  enz...We  kunnen  ons  zelf  zeer veel  vragen  stellen,  zo  kunnen  we  naar ons  eigen  identiteit  toelopen  en  het ontdekken.  Door  de  zoektocht  naar  al deze  vragen  en  in  vraag  stellen  van  de bestaande  maatschappelijke  vormen kunnen  we  ons  zelf  terug  vinden.  Het is  een  feit  dat  al  deze  mentaliteitsprobleem  geen  lichamelijk  of  biologisch  waarheid  is. 

Het  is  niet  nodig  om  het  ver  te  zoeken  we  zullen  zouden  moeten  beginnen  in  de  aller  kleinste  vorm  van  de maatschapij,  in  de  familie.  “  Hoe  leven  we  ?  Wat  word  er  van  ons  verwacht  als  man  en  als  vrouw  ?  Waarom kunnen  we  onze  verschillen  niet  oplossen  door  te  streven  naar  een  doel waarin  we  op  het  vlak  van  gender,  vrij- 


heid,  democratie  in  gelijkenis  leven? 
We  kunnen  ons  veel  van  deze  vragen stellen  en  het  antwoord  ervan  vinden. 

We  kunnen  een  vrije  leven  nastreven  door  niet  te  handelen  naar  onze eigen  belangen.  We  kunnen  een  leven creeren  die  iedereen  gelijk  bediend  en iedereen  vrijheid  belooft.  En  dit  kan door  de  samenbundeling  van  democratische  kracht. 

We  zouden  onze  kinderen  die  later onze  toekomst  en  vrijheid  zijn  zeker niet  volgens  de  rolpatronen  moeten opvoeden;  op  welk  vlak  het  ook  is,  we moeten  onze  kinderen  de  gelijke  kansen  moeten  bieden  zowel  jongens  als meisjes. 

Wat  we  zeker  niet  mogen  vergeten is  dat  gender  een  belangrijk  zaak  is die  heel  de  maatschappij  aangaat.  Het is  daarom  dat  we  de  theorie  die  gecreeerd  is  de  sterkere  geslacht,  “man  als baas”  en  het  rechthebbende  van  alles moeten  wegwerpen.  Het  is  zeer  belangrijk  dat  we  hier  tegen  strijden. 

Door  dit  te  voorkomen  kunnen  we veel  ethische  normen  en  waarden  van de  maatschappije  sparen  aan  de  onderdrukkende  gender-problematiek  die er  is. 

Zeker  niet  te  vergeten  is  dat  door de  verkeerde  interpretatie  en  toepassing  van  bepaalde  waarden  en  de  normen  de  doel  van  de  maatschappij  om te  leven  vervaagt. 

We  kunnen  en  moeten  tegen  alles strijden  die  onze  maatschappij  zou  beroven  van  de  heilige  normen  en  waarden.  Dit  kunnen  we  doen  door  de  samenbundelde  democratische  kracht. 
Beginnend  bij  ons  zelf,  familie  en  rondom  ons. 

Het  is  zeer  belangrijk  dat  we  beseffen  dat  de  vrouwen  hierin  een  grote rol  spelen.  Een  vrouw  moet  zeker  de vrijheid  hebben  om  met  eigen  wil  te leven  in  de  maatschappij,  tegenovergestelde  moet  onverstelbaar  zijn  voor de  vrouw. 

Een  vrouw  die  geen  identiteit  heeft,  geen  stem  heeft,  geen  eigen  mening  heeft,  kan  niks  opbrengen  aan de  maatschappij  waarin  ze  leeft.  We moeten  ailen  samen  strijden  voor  een maatschappij  waarin  vrouw  haar  stem kan  uitbrengen.  De  vrouw  zal  een  grote  rol  spelen  in  het  creeren  van  een democratisch,  ecologisch,  gendervrije maatschappij. 

Einde... 


Geschreven  door:  Rotinda  Engin Vertaald  door:  Barin 


Sizin  bıı  yüzyıla  bırakacağınız  bir  a^k  hikayeniz var  nu?  Riyavız,  hevapvız  sevebilir  muiniz? 


gök  arasında  kimsesiz,  Murat  Nehrinin çağıltısına  bırakarak  oradan  uzaklaşır. 
İki  gün  sonra  onlar  gibi  göçen  köylüleri Ase’nin  cesedi  ile  karşılaşırlar. 
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En  büyük  aşkların,  unutulmaz  duyguların  izlerini hep  geçmiş  yüzyıllarda  aramaya  alışmışız. 

Aşklar  kirlendi,  yüreklerimizi  kıpır kıpır  yapan;  biraz  delilik,  biraz  hüzün ama  acı  ile  sonlanan  her  şeye  rağmen yaşanmaya  değer  dediğimiz  o  muhteşem  duygular  nostalji  oldu.  Ya  da  nostalji  olduğunu  düşünüyoruz. 

Sahiden  aşk  bitti  mi?  Bu  yüzyıl  çocuklarına  muhteşem  bir  aşk  bırakmayacak  mı? 

Gözlerimi  yumuyorum.  Hadi  siz  de yumun  gözlerinizi,  kulak  verin  Murat Nehrinin  çağıltısına,  Serhat’ın  rüzgarına!  Ellerinizi,  gözlerinizi,  düşünüzü,  düşüncenizi  ama  ille  de  yüreğinizi  Murat’¬ ın  suyuna  usulca  bırakın.  Aksın  yüreğiniz  binlerce  aşka,  destana  ve  kılama  eşlik  eden  Murat’la  birleştirin  yüreğinizi. 
Belki  bitmemiştir  aşk  masalları.  Bu  yüzyıla,  yarma  çocuklarımıza  ve  diyarı muhteşem  ülkemize  kirlenmemiş  bir aşkta  biz  bırakırız  belki  de,  kim  bilir?.. 

Bırakın  kendinizi  Murat’ın  çağıltısına,  kulağınıza  hüzünlü  bir  kadın  sesi çarpacaktır. 

Hesenîko  qurban  ava  çeme  Mûrade te  û  leme-lem  e  hoye 
Hesen  qurban  weze  li  qiraxa  çem 

rûniştîme  li  benda  te  me  hoye Weze  bejim  kelekvano  ez  ketime 

bexte  te  min  derbasî  wî  alî  ke Wez  kefıla  heqe  te  me  hoye... 

Ase’nin  sesi,  yakın  tarihimizin,  bu yüzyılın  başında  yaşanmış  hüzünlü  bir aşk  masalı  alıp  götürecektir  sizi.  Ase, güzeller  güzeli,  hilal  kaşlı,  burnunda hızması,  ayağında  halhali,  bileğinde mavi  boncuğu,  boynunda  şewesi,  ince endamlı  bir  Serhat  kızıdır.  Gönlünü  bir rivayete  göre  amcasının  oğlu,  başka  bir rivayete  göre  Hesenan  aşiretine  mensup  olan;  Hasan’a  kaptırır.  Haşan  da sevdalanmıştır  Ase’ye. 

Aşk  bu;  töre,  yasak,  tanrı,  günah, 


ayıp  dinlemez. 

Bakışları  kıskanç  gözlerden  gizli  kilitlenir  birbirine.  Haşan  korkarak  dokunur  tenhalarda  Ase’nin  ellerine.  Saçlarını  yürek  çarpıntıları  ile  gökyüzünün ve  karanlığın  şahit  olduğu  kuytuluklar¬ da  çözer  Ase.  Saçlarının  ucundaki  mavi boncuklara  dokunarak  Ase’nin  kırk örüklerini  sayar  Haşan.  Yasaktır  sevda, yasaktır  aşk. 

Gizli  buluşmak  iki  sevdalının  isyanı,  korkarak  korkusuzluğudur.  Buluşamadıkları,  birbirilerini  göremedikleri günlerde  ve  gecelerde,  en  az  güzelliği kadar  dillere  destan  olan  yanık  sesi  ile kılamlar  söylemeye  koyulur  Ase. 

Ase’nin  sesi,  özlem  duvarlarını  ve yasakları  delmek  için  yükseldiği  an, bütün  köy  Hasan’la  birlikte  sessizliğe gömülür,  Ase’nin  sevdasını  dinlermiş. 
Hele  Hasan’ın  Erzurum’a  doğru  yolculuklara  çıktığı  dönemler  daha  bir  yanık olurmuş  Ase’nin  sesi.  Özlem  kokarmış bütün  köy,  Ase’nin  yaslı  sesi  ayrılık klamlarına  dönüştükçe,  analar  çocuklarına  ninni  diye  söylermiş  bu  aşk  masalını.  Haşan  Erzurum’dan  aldığı  koyunları  Muş’ta  satarak  para  kazanır,  yaşamını  öyle  sürdürürmüş. 

Sevda  çekerek,  özlem  duyarak  yedi bahar  sarartmış,  yedi  kez  karların  yolları kapatmasına  şahitlik  etmiş,  yedi  kez göçmüş  Malazgirt’e,  yakın  köylerine geri  dönmüşler;  Koçer  Ase  ve  Haşan. 

Ase’nin  Hasan’ın  sevdasına  söylediği  klamlar,  her  göçüp  geri  geldiklerinde  daha  çok  halk  içinde  yayılmış;  Serhat’ı  baştan  başa  dolaşıp,  kulaktan  kulağa,  dengbejden  dengbeje  ulaşmış. 

Sevdalıları  birleştirmek  için  Ase’nin babasının  evine  dünürcü  gitmiş  Hasan’ın  ailesi. 

“Olmaz”  demiş  baba,  “olmaz”. 
“Aşiretten  dışarı  kız  vermem,  varın  gidin  kendi  yolunuza.  Ase’den  Hasan’a yar  olmaz.”  Sayısızca  kez  istenmiş  Ase ve  her  seferinde  reddetmiş  babası. 

Acıdan  bir  hançer  Ase’nin  yüreğini kanatırken,  yine  yolculuğa  çıkmış  Haşan.  Kervan  daha  köyü  terk  eder  etmez, 


Ase’nin  babası  kızını  Hese  Xello’nun oğlu  Xirmo’ya  verir.  Xirmo,  çirkin,  bir işe  yaramaz,  mal  varlığı  olmayan  silik bir  gençtir.  Ase’yi  zorla  gelin  ederler. 

Bir  daha  köye  geri  dönmez  Haşan. 
Zorla  evlendirilen  Ase  içine  kapanır, kimseyle  konuşmaz.  Haşan  için  klamlar  söylemez  olur.  Ase’nin  susması,  yarı divane,  üstü  başı  perişan  ve  acı  içinde olması;  bir  masal  olarak  dilden  dile  dolaşmaya  başlar.  Haşan  ve  Ase  üzerine sayısızca  klam  söylenir.  Herkes  bu acıklı  aşka  klamlarda  ağlarken,  Ase  sessizdir,  Ase  yarı  deli,  Ase  gözü  köyün yolunda  divanedir. 

Xirmo’dan  üç  çocuk  sahibi  olur  Ase. 
Biri  beş,  biri  üç  ve  diğeri  de  bir  yaşında bebektir  çocukların.  Aradan  yedi  sekiz yıl  geçmiştir.  Ase  hala  suskundur  ama yörede,  her  köyde,  her  kentte  Ase’nin aşkı  üzerine  söylenen  kalmlar  hiç  susmamıştır. 

Tam  bu  sırada  savaş  patlak  verir. 
Ruslar  Bitlis’e  kadar  gelmiştir.  Halk, yanma  alabildiği  birkaç  parça  eşya  ile göçmeye  başlar  yaşadığı  yerden.  Ase, sırtında  bir  yaşındaki  bebeği,  diğer  iki çocuğu  atın  sırtında  kocası  Xirmo önünde  göç  yoluna  koyulur.  Göçme vaktidir.  Hayvan,  çoluk  çocuk  telef  olmadan,  kan  içinde  kalmadan  terki  diyar  zamanıdır.  Günlerce  Xirmo  ile  birlikte  yürürler.  Yorgunluktan  bitap  düştükleri  bir  an,  Murat  nehrinin  kenarın¬ da  bulurlar  kendilerini. 

Murat  nehrinin  üzerindeki  köprüyü geçtiklerinde  kulaklarına  hiç  de  yabancı  olmadıkları  bir  kılanım  sözleri dolar.  Hemen  üstlerinde  koyunları  otlatan  çoban  kendinden  geçmiş,  Murat nehrinin  sularına  kılamım  söylüyordur. 

Xirmo,  Ase’nin  çirkin  ve  dünyadan bihaber  kocası;  o  an  isyanla  dolar.  Yıllardır  bu  kılamları  duymazdan  gelen  adam; pısırık  Xirmo  birden  Azrail  kesilir.  Ase’¬ ye  nefret  dolu  bakışlar  fırlatarak  içinden yaptığı  hesapla  yürümeye  devam  eder. 

Kılamı  duyan  Ase’de  bir  garip  olur. 
İçinde  boğulan  sesi,  gömmeye  çalıştığı aşkı  yeniden  bütün  beynini  ve  bedenini  sarar.  Acı  içinde  kıvranarak  arkasına dönüp  bakar  Murat  nehrine.  Nehrin öbür  yanında  kalan  Hasan’ı  düşünür. 
“Nerededir  acep  Haşan?  Bir  gün  köye döner  mi?  Döndüğünde  beni  bulmazsa çok  acı  çeker  mi?”  diye  düşünerek Xirmo’nun  ardı  sıra  Murat  Nehrinin boyunda  yürüyüşünü  sürdürür. 

Xirmo,  çobandan  iyice  uzaklaşıp  gözden  kayboldukları  bir  yerde;  “atın  başını bırak,  çok  yorulduk,  yere  döşek  atıp  çocukları  uyutalım”  der.  Birlikte  kurdukları  döşeğin  üzerine  iki  çocuğu  yatırırlar. 

Yıllardır  sessiz  vurdum  duymaz  olan Ase’yi  Hasan’dan  çalan  Xirmo;  Ase’ye öfke  ile  sorar.  “Ne  zaman  bitecek  bu  kılanı?  Bak  memleketimden  göçtüm,  hiç kimsenin  beni  tanımadığı  bir  diyara  geldim  ama  hala  aynı  kılam,  hala  Ase  ve Hasan’ın  aşkı  yüzme  tokat  gibi  iniyor. 
Ne  zaman  bitecek  bu  kılam  Ase?”  der. 

Yarı  divane,  sevdiğine  kavuşamamanın  acısı  ile  kıvranan  Ase,  o  silik,  o hiç  sevmediği  Xirmo’nun  gözlerinin içine  bakarak,  “hiç  bitmeyecek,  dünya var  oldukça  sürecek  “  der. 

“Sırtındaki  bebeği  çöz  diğerlerinin yanma  bırak”  der  Xirmo. 

Bilir  öldürüleceğini  Ase,  usulca  döşeğin  üzerine  bırakır  bebeğini.  Uyuyordur  üç  masum  çocuk,  kurt,  kuş,  dağ  taş sessizdir.  Murat  nehrinin  çağıltısı  ve Ase  ile  Xirmo’nun  sesi  birbirine  karışıyordun  ‘Hasan’a  söylediğin  kılamlardan birini  söyle’  diye  kükrer  Xirmo.  Bakışlarını  Murat  Nehrine  diker,  susar  Ase. 
Yeniden  gürler  Xirmo,  “söylesen  de söylemesen  de  seni  öldüreceğim”  der. 

Ase  Hasan’a  olan  sevdasını  anlatan bir  kılama  başlar.  Kılamda  Haşan  dediği an  Ase’nin  nazlı  ve  sevdalı  bedenine  bir hançer  saplar  Xirmo.  Yaralı  bir  ceylan  gibi  kanamakta  olan  Ase,  kılama  devam eder.  Yeniden  “Haşan”  der,  yeniden hançer  saplanır  o  nazlı  tenine.  Ase  “Haşan”  demekten,  Xirmo  hançerlemekten vazgeçmez  .  Sonunda  cansız  bedeni  kan gölü  oluşturmuş  toprağın  üzerine  yığılır. 

Xirmo  çocuklarını  alıp  Ase’yi  yer  ve 


Hesenîko  û  Ase 

Hesenîko  qurban  ava  çeme  Mûrade te  û  leme-lem  e  hoye 

Hesen  qurban 

weze  li  qiraxa  çem  rûniştîme Li  benda  te  me  hoye 

Weze  bejim  kelekvano 
Ez  ketime  bexte  te  min 

derbasî  wî  alî  ke 
Wez  kefıla  heqe  te  me  hoye... 

Na  na  wele  te  min  derbas  neke 

weze  sîng  û  bere  xwe  ji  xwe  re bikim  kelek  û  gemî, 
Weze  derbasbim  cem  Hesenîke  xwe, Wez  helala  cane  Hesenîke  xwe  me 

hoye... 

De  le  le  wî  Ase... 


Lo  lo  Hesen  dîno  be  te  xewka  min naye  gidî  li  nava  ciya  hoye... 
Bira  dek  û  bave  min  xere  bikin 

û  xere  qet  nebînin 

Çawa  min  nedan 

Hesenîke  bi  dile  min, 
Min  dane  lawe  Heske  Xelo 

ew  şûndoke  ser  xaniya  hoye... 
De  le  le  wî  Heseno... 

Hesen  qurban  min  go 

ji  Mûrade  heta  vira  hoye... 
Ava  Mûrade  pel  bi  pel  e 

derbas  dibe  ser  pira  hoye... 
Hesen  qurban  bira  agir  bikeve 

mala  fesad  û  awara 
Wele  mine  bizanibiya  te  ye 

ji  min  ra  bigota  Ase  xwehinge, Mine  bigota  Hesen  bira  hoye... 

Na  na  wele  bişewite 

mala  zalim  û  xernexwaza 
Sala  îsal  xwîna  sor  nedirijiya 

li  ser  kevire  hoye... 
De  le  le  wî  çi  bike  Ase 


Kılamın  Türkçe  çevrisi 

Oy  kurban  olduğum  Hasan’ım Küçük  küçük  dalgalarla 

kıyıya  vurur  Murat  Nehri. 
Kurban  olduğum  sevdiğim 
Nehir  kıyısında  oturmuş 

seni  beklerim. 

Oy  kayıkçı,  Hasan’ım  benim  için 

gelir  belki 

Murat  Nehrinden  geçir,  parası 

yoksa  ben  kefilim 
Eğer  geçirmezsen  sevdiğimi Göğsümü  kayık  yapar  giderim 

Hasan’ıma 

Canım  sevdiğime  feda,  gel 

sevdiğim! 

Oy  Hasan’ım,  Murat’a  gidemem 

yüksektir  dağlar 
Babamın  koyun  sürüsü  yaylaya 

sürülmüş  geyiklerin  yanma 
Oy  sevdiğim,  Hasan’ım,  uyuyamam 

sensiz. 

Anne-babam  iyilik  yapsın  görmesin 

iyilik 

Beni  nasıl  Heske  Xelo’nun 

pis  oğluna  verdiler 
Ah  sevdiğim  Hasan’ım 
Oy  sevdiğim  Hasan’ım 

oradan  buraya  kadar 
Murat  Nehri  dalga  dalga  geçer 

köprüleri 

Kurban  olduğum  sevdiğim 

ocağı  sönsün  fesatların Bilseydim  bana  “  Ase  Bacı”  diyeceğini,  sana  “  Haşan  Kardeş”  derdim. 
Yansın  kötülerin,  fesatların  ocağı Olmasaydı  onlar  bu  yıl 

kan  damlamazdı  taşlara 
Böyle  son  bulur  Ase’nin  aşk  hikayesi.  Ya  sizin  bu  yüzyıla  bırakacağınız  bir aşk  hikayeniz  var  mı?  Riyasız,  hesapsız sevebilir  misiniz  ? 


Hasret  Birsel 


Lo  lo  Hesen  dîno  weze  naçim 

Mûrade  lo  bilind  e  çiya  hoye... 
û  çû  keriye  mala  bave  min  danîne  li zozanan  cem  bexere  pezkuviya  hoye... 


Mayıs  2008 


Mayıs  2008 
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Kadına  dair 


Halil... 

Hani  demiştin  ya  bir  yazında 

Kim  demiş  taşlar  cansızdır  diye 

Onların  da  canı  var 

Sular  gibi  ağaçlar  gibi 

Doğadaki  herşey  gibi 

Nasıl  ki  aşkla  bağlandın  o  dağlara 

Sulara,  taşlara, 

ormana  ve  koyaklara 

Hayat  kazandırdın  suretlerinle 

Onlar  da  seni  sevdi 

Toprak  ananın  hayırlı  oğlu 

Sen  diğer  oğulları  gibi 

Hoyrat  yaklaşmadın  doğa  anaya 

Bundandır  ki  o  da  seni  sevdi 

Bağrına  bastı 

Ayak  izlerini  taşıyan  patikalar Ter  döktüğün  asi  geçitler Tırnaklarınla  kazıdığın  toprak Gülüşünle  ısıttığın  yoldaşlar Hasret  sana  şimdi... 

Bazı  anlar  gelir,  söz  kifayetsiz  kalır.  Bu  tür zamanlarda  anlatmak  istediğinizi  anlatamazsınız.  Anlatmaya  kalksanız  yüreğiniz  fakir  kalır. 
Ama  anlatmasanız,  çok  değerli  hâzineleri  saklamış  gibi  olursunuz  insanlardan.  Bu  nedenle eksik  kalacağını  bilseniz  de,  anlatırsınız.  İşte  bu değerli  hâzinelerden  biri  Halil’di.  Onu  tanıma şansına  kavuşmam,  bir  yanıyla  çok  güzel.  Ama bir  yanıyla  da  çok  acı.  Neden  mi?  Ne  kadar  değerli  bir  arkadaşa  sahip  olduğunuzu  görmektir güzel  olan.  Ama  onu  kaybetmenin  acısı,  diğeri¬ ne  baskın  gelir.  Çünkü  yitirdiğiniz  şeyin  ne  kadar  paha  biçilmez  olduğunu  bilirsiniz. 

Tüm  insani  değerlerin  yitirilmesi  üzerine kurulu,  sömürü  çarkının  durmaksızın  döndüğü bir  dünyada  yaşıyoruz.  İşte  Halil,  dağlı  Halil, kameraman  Halil,  yönetmen  Halil,  yazar  Halil, kısacası  yaşamın  fotoğrafçısı  sanatçı  Halil,  bu dünyanın  kirlerine  hiç  bulaşmamış,  tertemiz  duruşunu  hep  koruyan  bir  insan  olarak,  tarih  öncesinde  gizli  tüm  güzelliklerin  taşıyıcısı  gibiydi. 

Bir  hâzineydi  evet.  Dağ  doruklarında  saklı  tüm hâzineleri  keşfetme  aşkı  da  buradan  gelirdi.  Çılgın  bir  dağ  gezginiydi.  Nerede  bir  gizli  bir  geçit, bir  mağara,  bir  ırmak,  bir  insan  sureti  olsa,  onları keşfetmek  için  yollara  çıkan  bir  gezgin.  Gezdiği suretleri,  keşfettiği  dorukları,  bastığı  patikaları, yazılarıyla,  kareleriyle  insanlara  da  ulaştıran  bir kaşif.  Böyle  insanlar  kaç  yüzyılda  bir  gelir  bilmem  ama,  Halil  boşluğu  doldurulmaz  bir  insan. 

Bir  kadın  yoldaşı  Halil.  Başta  kendilerini  doğuran  analarına  ihanet  etmiş  erkek  egemen  zihniyetin  taşıyıcılarına  benzememek  için  kendisiyle  savaşan  ve  kendisini  yaratan  hayırlı  bir oğul.  Arkasında  bıraktığı  boşluk  bu  nedenle  çok büyük  ve  doldurulamaz. 

O  artık  yürek  duvarımızın  en  üst  köşesine asılı  ve  asla  inmeyecek  bir  suret,  fotoğrafını kendisinin  çektiği... 


M  Msp-mmM 


Mungan’m  Tadından  Kentleri 

1 Coğrafya  ile  kimlikler  aracında  bir  kuta  anlarla  ilerleyen  bir 
yapL  kurmaya  çalıytım  ve  istedim  ki  bu  öyküler  kitapta  bitve  bile okuyanların  kafavında  hayatta  karşılaşacaklarıyla  çoğaldın . 


Yazar  Murathan  Mungan, Anadolu’da  16  kentte geçen  kadın  öykülerinden  oluşan  ‘Kadından 
Kentler’  adını  verdiği öykü  kitabını  okurla  buluşturdu. 

Edebiyatın  farklı  alanlarında eserler  veren  şair,  yazar  Murathan Mungan,  Metis  Yayınlarından  çıkan  “Kadından  Kentler”  adlı  son kitabının  tanıtımı  amacıyla,  kitapta 
yer  alan  öykülerin  konu  edindiği  16 
şehirde  bir  okuma  turnesi  düzenleniyor.  Turne  kapsamında  Murathan Mungan,  gittiği  her  kentte,  öykünün  geçtiği  mekanlarda  kitabının  ilgili  bölümünü  okuyacak. 


MUMTVIAN  MUNGAN 
KADINDAN  KENTLER 


İzmir, 
Adana, 
Trabzon, 
Bursa, 
Samsun, 
Amasya, 
Ankara, 
Sinop, 
Denizli, 
Afyon, 
Kırşehir, 
Erzurum, 
Diyarbakır,  Gümüşhane, 
Mersin  ve  İstanbul  gibi  Türkiye’nin  on  altı  ayrı  şehrine  savrulmuş  kadınların  öykülerini  bir  araya getiren  Murathan  Mungan,  ‘Kadından  Kentler’de  gittiği  her  kentte kendi  ötekisi  ve  ikiziyle  buluşan kadınların  hikayelerini  anlatıyor.  Bu on  altı  kentte  karşı  karşıya  gelen kadınlar,  bu  karşılaşmadan  yaşamları  için  gereken  bir  şeyi  öğrenip  yollarına  ve  öykülerine  devam  ederler. 

Kadından  ve  Kentler  öyküsü, kıstırılmış,  sıkıştırılmış  iki  kadının karşılaşması  üstüne  kurulu.  Kitap, aynı  zamanda  bu  karşılaştırma  esası  üzerine  kurulu  olduğu  için  bir noktadan  sonra  okurda  karşılaşmalar  beklentisi  yaratıyor  ve  oradan sıçramalar  oluşmasını  sağlıyor.  Bir mimari  proje  gibi... 

Murathan  Mungan’m  “bir  Tür¬ 


kiye  hikayesi  kitabı”  şeklinde  tanımladığı  kitabın  eksenini,  aralarında  kimi  zaman  tanışlık,  arkadaşlık,  kimi  zaman  hısımlık,  akrabalık bulunan  kadınların  karşılaşmayla yaşadıkları  aydınlanma  anları  oluşturuyor. 

“Türkiye’nin  modernleşmesin¬ de  iki  temel  eksen  var,  biri  kadınlar,  diğeri  kentler”  diyen  Murathan Mungan,  yeni  kitabıyla  ilgili  olarak,  “Bu  öykülerde  bu  iki  ekseni birlikte  ele  aldım.  Kentlerin  ve  kadınların  değişimini,  farklı  kentler¬ de  geçen  kadın  öyküleriyle  anlattım”  diyor. 

Kitabın  bir  sosyoloji  kitabı  değil de  bir  hikaye  kitabı  olduğuna  dikkat  çeken  yazar,  kitabında  Türkiye’nin  dönüşümünde  önemli  iki göstergeye  dikkat  çektiğini  ve  bütün  hassasiyetlere  değindiğini  söylüyor:  “Hala  kadın  kimliği  Türkiye’de  bir  politika  nesnesi.  Cumhuriyetin  ilk  yıllarındaki  kıyafet  devriminde  erkekler  boyunlarına  bir kravat  bağladılar,  takım  elbise  giydiler  ve  sorunu  çözdüler.  Ama  türbana  varana  kadar  kadın  kimliğinin nasıl  giyineceği,  nasıl  görüneceği tartışılıyor.  Türbanda  da  kadın kimliği  bir  nesne,  pornografide  de bir  nesne.  Kitap  bunlardan  birebir söz  etmiyor.  Kimi  zaman  iş  düşümleri  kimi  zaman  ışık  gölge  oyunları olarak  var.  Çünkü  bu  bir  hikaye  kitabı,  bir  sosyoloji  kitabı  değil.  Benim  bunlardan  söz  etme  nedenim ise,  bütün  bu  hassasiyetlere  sahip bir  yazarın  kitabı  olduğunu  söylemek  için.  Kentler  sadece  dekoratif anlamda  da  yoklar.  Kayserili  Fikret Hanım’ın  kılıç  artığı  olması  bir  işarettir.  Ya  da  Diyarbakır’da  karşılaşan  iki  kadının,  ikisinin  de  Türkiye’nin  batısından  gelmiş  figürler olması  da  bir  işarettir.  Ama  onlar¬ dan  biri  Diyarbakır’ın  Türkiye’nin vicdanı  olduğunu  söyler.  Yani  coğrafya  ile  kimlikler  arasında  bir  kısa anlarla  ilerleyen  bir  yapı  kurmaya çalıştım  ve  istedim  ki  bu  öyküler kitapta  bitse  bile,  okuyanların  kafasında  hayatta  karşılaşacaklarıyla 


çoğalsın.  Kitap  okurda  kendinin  tanıklıkları,  kendinin  hikâyeleri  ile devam  etsin.  “ 

Kadınları  anlatmayı  neden  tercih  ettiği  konusuna  açıklık  getiren Murathan  Mungan  kadındaki  değişim  dönüşümle  kadın  kimliği  arasındaki  bağlantıya  parmak  basıyor ve  şöyle  diyor:  "Kadınların  daha zengin,  daha  renkli  bir  iç  dünyaları olduğunu  düşünüyorum.  Dönüşüm ve  değişimle,  kadın  kimliği  arasında daha  doğrudan  bir  ilişki  var.  Bir  de ben  kadınları  seviyorum.  Kendi  yaşamımda  da  kadına  ve  çocuğa  şiddet,  tecavüz,  hayvanlara  saldırı,  benim  en  fazla  canımı  yakan  şeylerdir. 
Bu  durumda  hissettiğim  öfke  ve  isyan,  çocukluğumdan  beri  bana  çok tanıdık  gelir.  Azınlıklarla  kurduğum ilişki  de  öyledir.  Mesela  Mardin’de büyürken,  Süryanilere  yapılan  herhangi  bir  şeyden  çok  fazla  rahatsız olurdum.  Bu  bir  duyarlılık  noktası. 

Kadın  dönüşüme  daha  açık.  Erkek  kimliği  daha  çok  vazgeçmeler¬ le  oluşuyor.  İç  dünyasından,  duyarlılıklarından  vazgeçiyor.  Erkekler de  bir  kayıpla  erkek  oluyorlar.  Mesela  kadın  topluma,  kadın  olmanın imtihanını  vermek  zorunda  değil. 
En  fazla  anne  olup  olmadığına  bakıyorlar.  Ama  erkek,  12  yaşındayken  bir  topluma  erkek  olduğunu ispatlamak  zorunda.  Eski  eril  aile törenlerinin,  modern  karşılıkları  da var  günümüzde.  Gözyaşı  ile  kurduğu  ilişki  bile  erkekten  alınmış,  orada  da  bir  kaybı  var.  Sistem  bir  tek cinsi  sakatlamıyor  ki! 

“Kadınlar  Kentler” in  Türkiye turnesi  kapsamında  Kayseri’den sonra,  20  Nisan’da  Kırşehir,  25  Nisan’da  Trabzon,  26  Nisan’da  Gümüşhane,  28  Nisan’da  Erzurum,  2 
Mayıs’ta  Afyon,  9  Mayıs’ta  Sinop, 
10  Mayıs’ta  Samsun,  11  Mayıs’ta 
Amasya,  16  Mayıs’ta  Adana,  17 
Mayıs’ta  Mersin,  20  Mayıs’ta  Bursa,  24  Mayıs’ta  Diyarbakır  ve  31 
Mayıs’ta  İstanbul  etkinlikleri  gerçekleştirilecek. 


Haber  Merkezi 


Siyah  Süt 


Bu  kitap  okunur  okunmaz 

unutulmak  için  yazıldı.  Suya  yazı  yazar  gibi... 

Siyah  Süt  kadınlığın,  kadınların hayatının  kasvetli  ve  karanlık  ama 


son  tahlilde  geçici  bir  dönemiyle ilgili.  Birdenbire  gelen  ve  geldiği gibi  hızla  dalgalar  halinde  çekile çekile  giden  bir  halet-i  ruhiye  burada  incelenen.  Bu  haliyle  elinizde tuttuğunuz  kitap  bir  nevi  tanıklık. 
Otobiyografik  bir  roman. 
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(...)  Annelik  dünyanın  en  yaşanılası,  en  muhteşem  lütuflarından biri:  Güzel  ki  hem  de  nasıl!  Aldığı tüm  övgüleri  fazlasıyla  hak  ediyor. 

Öylesine  benzersiz,  öylesine kıymetli...  Aynı  zamanda  çetrefil, karmaşık  ve  kimi  zaman  hayli  ağır. 

“Siyah  Süt,  cesur,  şaşırtıcı,  tılsımlı  bir  roman:  Bunca  kötülüğün ortasında  bize  umut  veriyor  Elif Şafak,  dayanabilmek,  direnebilmek  ve  sonra  hayata,  bir  mucize gibi,  yeniden  başlayabilmek  için.” 

Selim  İleri 


amanımızda  en  çalışkan  ve en  tutumlu  yaratıklar  olarak bilinen  karıncalar,  bundan on  binlerce  yıl  önce  yine çok  çalışkandılar,  fakat  tutumlu  oldukları  söylenemezdi.  Çalışkanlık  karıncaların  yaratılışlarında vardı.  Tutumlu  olmak  ise  bambaşka bir  şeydi.  Tutumlu  olarak  yaratılmmaz, bu  özellik  sonradan  öğrenilirdi.  Ne  kadar  çalışkan  olunursa  olunsun,  tutumlu  olmak  bilinmedikçe  başarı  tam  olarak  gerçekleşmezdi. 

Önceleri  karıncalar  günlük  güneşlik yaz  günlerinde  hiç  durmaksızın,  yorulmak  nedir  bilmeksizin  çalışırlar,  çevreden  buldukları  yiyecekleri  yuvalarına bırakırlar,  tekrar  yiyecek  aramaya  çıkarlardı.  Hava  kararmaya  başladığında bütün  karıncalar  yuvalarında  toplanır, gündüz  topladıkları  yiyecekleri  yerler¬ di.  Ertesi  sabah  hangi  karınca  yuvasına bakarsan  bak,  dünden  kalmış  bir  buğday  tanesi  bulamazdın. 

Çalışıp  kazandılar,  kazandıklarını istedikleri  gibi  yerler  içerler,  isterlerse gider  dereye  dökerler,  bu,  onların  en doğal  hakları  denir  denmesine  de,  durum  öyle  sanıldığı  kadar  basit  değil. 
Biraz  ileriyi  düşünüp  soğuk  ve  karlı kış  günlerini  aklımıza  getiriverirsek,  kış günlerinin  ne  kadar  çetin  geçtiği  bilinen  bir  gerçek.  Bu  doğal  engelin  mutlaka  aşılması  ve  yaz  günlerine  ulaşılması  lazım.  Eğer  yazın,  kışı  düşünerek, yuvaya  getirdiğin  üç  buğday  tanesinin birini  kenara  koyabilirsen,  o  doğal  engelin  önünde  saygıyla  eğildiğini  ve üzerinden  aşıp  yaza  ulaşabilmeni  kolaylaştırdığını  görürsün. 

Kanatlı  karınca  uçarken,  bir  su  birikintisine  düşüp  çırpınmakta  olan  bir karınca  gördü.  Hemen  aşağı  süzülüp karıncayı  tuttu  ve  onu  kucağına  alarak kıyıya  çıkardı.  Bu  karınca  yakınlardaki bir  karınca  yuvasının  beyiydi.  Karınca beyi  kanatlı  karıncayı  yuvasına  davet etti  ve  akşamki  ziyafeti  onuruna  dü¬ 


zenleyeceğini  söyledi.  Ziyafette,  karınca  beyi  kanatlı  karıncayı  diğer  karıncalarla  tanıştırarak,  ona  bir  can  borcu  olduğunu  ve  kendisine  gösterilen  saygının  ona  da  gösterilmesini  istedi.  Kanatlı  karınca  geçen  günlerle  birlikte yuvaya  yiyecek  taşıma  işine  girmeye başladı.  Uzaklardan  bulup  getirdiği  yiyecekleri  yuvaya  bırakıyor,  tekrar  yiyecek  aramaya  çıkıyordu.  Normalde  bir karıncanın  getirdiği  yiyeceklerin  dört beş  katını  tek  başına  getiriyordu.  Karıncalar  bu  durumu  görüyorlar  ve memnun  oluyorlardı.  Bir  günde  toplanan  yiyeceklerin  ertesi  güne  kalmaması  kanatlı  karıncanın  dikkatini  çekmeye  başladı.  Neden  ertesi  güne  yiyecek  kalmıyordu?  Yaz  günleri  sona  erecek,  kış  gelecekti.  Yuvadaki  yüzlerce karınca  kış  günlerinde  ne  yiyecekti? 
Kışın  on  karınca  yiyecek  aramaya  çıksa,  acaba  kaçı  geri  dönebilirdi?  Sonuç; açlıktan  kırılırdı  bunlar. 


yi  ve  bazı karıncalara sorma  ihtiyacını  hissetti.  Fakat, onlar  kanatlı karıncanın sorduğu  soruları  anlamsız  birtakım  basmakalıp  cümlelerle  geçiştirdiler.  Bir akşam  yemeği  öncesinde  karıncalar  yuvadaki  salonda  toplanmışlardı. 

Kanatlı  karınca  söz  alarak,  kış  mevsiminin  yaklaştığını,  bundan  sonra  yuvaya  getirilen  yiyeceklerin  küçük  bir  kısmının  kara  gün  dostu  diye  saklanmasını,  eğer  böyle  yapılmaz  da  şimdiki düzen  aynen  devam  ederse  yaz  günlerine  pek  az  karıncanın  ulaşabileceğini yana  yakıla  anlatmaya  başladı. 

Biraz  sonra  salondan  'kes  artık’, 'susturun  şunu’  diye  bağıran  sesler  duyulmaya  başladı.  Bu  sırada  karınca  beyi  ayağa  kalktı  ve  salondaki  uğultu  bir anda  kesildi.  Gözyaşları  içinde  bir  şeyler  söylemeye  çalışan  kanatlı  karıncaya karınca  beyinin  tepkisi  çok  sert  oldu. 
Ona  ağır  sözler  söyledikten  sonra,  zindana  atılmasını  emretti.  Karıncalar,  kanatlı  karıncayı  yakaladılar  ve  sürükleyerek  salondan  dışarı  çıkardılar.  Karıncaların  gündüz  getirdikleri  yiyeceklerden  ertesi  güne  kalan  olmuyordu. 

Aradan  birkaç  ay  geçmişti  ki,  karakış,  olanca  ağırlığıyla  karınca  yuvası¬ 


nın  üzerine  abanmaya  başladı.  Günlerdir  yağan  kar  bir  türlü  durmak  bilmiyor,  bu  soğuk  havada  bırak  dışarı  çıkıp  yiyecek  aramayı,  yuvanın  kapısını aralayıp  kafasını  dışarı  çıkaran  karıncanın  kafası  donuyordu.  Karınca  beyi odaları  geziyor,  buradaki  karıncalara, biraz  daha  sabretmelerini,  kar  yağışının  er  geç  dineceğini,  o  zaman  yiyecek  aramaya  çıkılacağını  ve  sıkıntıların bir  anda  biteceğini  anlatıyordu.  Hele kar  bir  dinsindi.  Karın  dinmesiyle  birlikte  elli  karıncadan  oluşan  bir  grup yiyecek  aramaya  çıktı  ve  bu  elli  karıncadan  bir  tanesi  bile  geri  dönmedi. 
İçerdeki  kayıplar  çok  daha  fazlaydı. 
Kışa  girerken  yuvada  bulunan  bin  civarındaki  karıncanın  yarısı  ölmüştü. 
Besbelli  açlıktan  kırılıyordu  bunlar. 

Hava  biraz  ılışır  umuduyla  iki  gün daha  bekledi  karınca  beyi  ve  üçüncü gün  yanma  kırk  karıncayı  alarak  yiyecek  aramaya  çıktı.  Kar  yağmıyordu  fakat  hava  buz  gibi  soğuktu.  Gece  yarısına  kadar  karınca  beyi  ve  kırk  karıncadan  bir  haber  çıkmayınca,  karıncalar salonda  ayak  üstü  bir  toplantı  yaptılar. 
Oldukça  kısa  süren  toplantı  sonunda şu  karara  varıldı:  Kanatlı  karınca  hemen  serbest  bırakılacaktı. 

Ertesi  gün  kanatlı  karınca,  karınca beyi  ve  diğer  karıncaları  bir  ağacın  kovuğunda,  birbirlerine  iyice  sokulmuşlar,  titreşip  dururlarken  buldu.  Onları ikişer  ikişer  yuvaya  taşıyan  kanatlı  karınca  daha  sonraki  günlerde  hiç  gocunmayacak  ve  yuvaya  yiyecek  taşıma işine  bıraktığı  yerden  devam  edecekti. 

Kış  süresince  kanatlı  karınca  salonda  pek  çok  defa  konuşma  yaptı.  Onlara  bundan  sonraki  hayatlarını  nasıl  yaşamaları  gerektiğini  ve  çalışmalarını  ne şekilde  düzenleyebileceklerini  uzun uzadıya  anlattı. Sonunda  karakış  bitti, yaz  geldi  ve  kanatlı  karınca  tümüne elveda  diyerek  uçup  gitti. 


El  Yapımı  Çiçek  I  Bilmediklerimiz 


Malzemeler: 

-beyaz  karton 

-yeşil  ve  sarı  el  işi  kağıdı 

-uhu 

-makas 

-pipet 

Hazırlanışı: 

1-  Çiçeğin  kalıbı  beyaz  kartona çizilir. 

2-  Kalıbın  ortasına  sarı  el  işi  kağıdıyla  tomurcuk  kesilip  yapıştırılır. 

3-  Kalıbın  ortasına  pipet  yapıştırılır. 

4- Kalıp  yuvarlanır  ve  çiçek  for¬ 


mu  verilir. 

5-  Çiçeğin üst  kısmı kıvrılır. 

6-  Pipetle¬ re  yeşil  el işi  kağıdıyla  yapraklar  yapıştırılır  ve  çiçekler  vazoya  yerleştirilir. 


*  Sabahları  elma  kahveden  daha  fazla  uykunuzu açar. 

*  Otomobil  sayısı  insan  sayısından  3  kat  daha hızlı  artıyor. 

*  Günde  24  saat  sayı  saysanız,  1  trilyona  ulaşmanız  31  bin  688  yıl  alır. 

*  Çin’de  İngilizce  konuşan  kişi  sayısı  Amerika’¬ dan  daha  fazladır. 

*  ABD  Ohio’da  lisans  olmadan  fare  yakalamak yasaktır. 

*  Salatalığın  yüzde  96’sı  sudur. 

*  Sivrisineklerin  47  tane  dişi  vardır. 

*  Coca-Cola’mn  orijinal  rengi  yeşildir. 

*  Çocuklar  baharda  daha  fazla  büyüyor. 

*  Sigara  çakmağı  kibritten  önce  bulundu. 

*  Sümüklüböceklerin  dört  tane  burnu  vardır. 

*  Uranüs  çıplak  gözle  görülen  bir  gezegendir. 

*  Dünyadaki  tavuk  sayısı  insanlardan  fazladır. 

*  Salyangozların  25.000  civarında  dişi  vardır. 


Bilmece 


I-  Hangi  bağda  üzüm  yetişmez? 

2-  En  kestirme  yol  hangisidir? 

3  Tüfek,  makineli  tüfeğe  ne  demiş? 

4-  Hiç  hareket  etmeden  neyimizi  değiştirebiliriz? 

5-  Hiç  kimsenin  okuyamadığı  yazı  hangisidir? 

6-  İlanı  aşk  ile  ilanı  harp  arasında  ne  benzerlik vardır? 

7-  Termometre  ile  öğretmen  arasında  ne  benzerlik  vardır? 

8-  Hangi  kanun  insanları  yargılamaz? 

9-  Kimler  profesyonel  atıcıdırlar? 

10-  Hangi  eve  giren  senelerce  o  evden  dışarı çıkamaz? 

II-  Hostesler  neden  havada  dedikodu  yaparlar? 


ııpı  nŞnpjo  ıŞBjrıq 

9pUIA9BZ9^-01 
JBJIOB^pTfOjJ  -6 nımuB^j  luıı^pY  -g 
J9Jjp  JBJUBSUI  ‘UBUIBZ  I§ip 

-j9iso§  uijis  ap  ıspp  jap[  -4 jBj§Bq  jbjbui§icIjb5  zsuıjıps Jipps  UBJI  9p  ispp  İOH  -9 isizbâ  uıjy  -ç ızıui93un§nQ  -p j9q  UTS9Z9A9§  BUIUiy  -£ pA  uauıpg 
Bpuı§Bq  ıqBqqBÂy 

JBjdBAS;^ 


Mayıs  2008 


Mayıs  2008 


16 


AsAsğîk  M 

Kürdistan’da  Çocuk  Olmak 

Bir  Kürt  çocuğunun  bakışını  incelediniz  mi?  Neler  var  o  bakışlarda?  İncelediyseniz,  o  bakışlardaki keskinliği  fark  etmişsinizdir.  Bir  çocuğun  bakışlarında  olması  gereken  mananın  ötesinde  bir  şeyler 

taşır  Kürt  çocuklarının  bakışları. 


Sağlıklı  ve  sağlam  bir  toplumun yaratılabilmesi,  sağlıklı  ve  sağlam  yeni  kuşakların  yaratılabilmesiyle  mümkündür.  Bir  toplum;  kendi  çocuklarının  düşünsel  ruhsal  ve  bedensel  bakım  ve eğitimini  çağdaş  bilimsel  gelişmeler  temelinde  gerçekleştirebilirse  kendi  geleceğini  yaratabilir.  Toplumların  geleceği çocuklardır.  Dünyanın  geleceği  çocukların  omuzlarında  yükseliyor.  Çocuklar, insanlığın  yaratmış  olduğu  bütün  uygarlıksal  mirası,  birikimi  ve  deneyimi  onlardan  devralacak  olan  kesimdir.  Devraldıkları  mirası  geliştirebilmeleri,  yaratılmış  toplumsal  değerler  üzerine  yenilerini  koyarak  zenginleştirebilmeleri  ve miras  yedici  olmaktan  kurtulabilmeleri ancak  ve  ancak  onları  yetiştirmede  uygulanan  yöntem  ve  tarzla  bağlantılıdır. 

Çocuktan  başlayarak  kötü  bir  nesil yetiştiren  toplumun  iyi  bir  geleceği  olamayacağı  gibi,  geleceğini  kaybetmiş  bir toplum  olmaktan  da  kurtulamayacaktır. 
İşte  bu  tür  toplumların  gelecek  sahibi olabilmeleri;  demokratik,  özgür,  barışçı ve  sağlıklı  bir  toplum  haline  gelebilmeleri;  kendi  temel  hak  ve  hukuklarını kazanıp  koruyabilmeleri;  herhangi  bir biçimde  başka  toplulukların  veya  güçlerin  boyunduruğu  altına  girmekten kurtulabilmeleri  ve  hatta  bir  toplum olarak  kendilerini  var  edebilmeleri mümkün  değildir.  Evet,  geleceği  sağlam  bir  toplumun  manzarası  çocuklar... 

Kürt  çocuğu;  yüreği  çocuk, kendisi  tarih 

Bu  gerçekler  bütün  toplumlar  için geçerli  olduğu  gibi  Kürt  toplumu  açısından  da  geçerlidir.  Fakat  geleneksel ölçüler  içinde  yetişmiş  bir  Kürt  kadını ve  erkeğinin  bu  doğruların  ne  kadar  bilincinde  olduğu  ise  tartışmalık  bir  konudur.  Dolayısıyla  Kürt  aile  tipini  incelemek  gerekiyor.  Özgür  bir  beraberlik ve  tercih  sonucu  gelişmeyen  evlilikler, feodal  geleneklerin  gölgesinde  kurulan aile  kurumuna  bir  de  Kürt  toplumunun genel  olarak  yaşadığı  sorunlar  eklenince,  Kürt  çocuğunun  yetişme  koşulları bir  hayli  problemli  oluyor.  Kürt  çocuklarının  karşılaştıkları  gerçekleri  yapılan bazı  araştırmalardan  yola  çıkarak  anlatmak  daha  yerinde  olacaktır. 

Geçtiğimiz  süre  içinde  Marmara Üniversitesi  Adli  Tıp  Enstitüsünce  yapılan  bir  araştırmaya  göre  Türkiye’de çocuklara  yönelik  cinsel  istismarın %89’unun  aile  içinde  geliştiği,  her  çocuktan  %1’nin  ensest  kurbanı  ve  kurbanların  %87’sinin  4-12  yaş  grubu  kız çocukları  olduğu  ortaya  çıkmıştı.  Cinsel,  düşünsel,  ruhsal  ve  fiziksel  şiddete en  fazla  çocukların  maruz  kaldığı  Türkiye  ve  Kürdistan  koşullarında  yetişen yeni  nesil  nasıl  bir  geleceğin  ülkemizi beklediğini  de  ifade  ediyor. 

Kürdistan’da  ‘çocuklarımız  nasıl  yetişti  veya  yetişiyor’  sorusunu  sormak  ve 


cevaplamak  Kürtlerin  tarihine  inerek yaşanılan  gerçeği  açığa  çıkarmaya  zorluyor.  Çünkü  Kürt  çocukları  sağlıklı  yetişebilmek  bir  yana,  yoğun  bir  asimilasyon,  inkar,  şiddet  ve  katliama  maruz kaldılar  ve  kalmaya  devam  ediyorlar. 

Bir  çocuğa  yapılacak  en  büyük  şiddet, herhalde  kendisini  inkar  ederek  yaşamaya  zorlanması  olsa  gerek.  Çünkü  insanın  özgür  kimliği  çocuklukta  başlar. 
Kürt  çocukları  dillerinin  yasaklandığı, ismi  ile  bile  anılmaktan  kaçmak  zorunda  kaldığı,  anne  ve  babasıyla  farklı  bir diyalog  içindeyken,  özellikle  evden  dışarıya  açıldığı  yıllarda  tümüyle  kendisini  inkar  etmesi  gereken  bir  “gelişim” (okul  yılları)  aşamasına  giriyor.  Bildiği dili  konuşmaktan  korkan  bir  çocuğun sağlıklı  bir  eğitim,  birikim  edinmesi beklenebilir  mi? 

Kürt  çocuğunun  karşılaştığı  en 

büyük  şiddet  Kürt  inkarıdır 

Kürt  inkarının  derinliği,  Kürt  halkını büyük  bir  özgürlük  mücadelesi  yürütmeye  itti.  Ve  30  yıllık  sıcak  savaş  ortamında  büyüyen  Kürt  çocukları,  kendini inkar  etme  zorunluluğunun  yanında  sürekli  polis,  devlet  korkusu  ile  yaşıyor. 
Her  an  dıştan  gelebilecek  bir  saldırı psikolojisiyle  yaşayan,  ninnilerinin  sürekli  korku  içerdiği  Kürt  çocuklarının karşılaştığı  şiddetin  adını  ne  koyalım? 
Savaş  ortamının  yaratığı  tahribatlar  mı, ailenin  bilinçsizliği  mi,  ailenin  ekonomik  sorunları  nedeniyle  çocukla  sağlıklı bir  ilişki  geliştirememesi  mi,  bilinçsizliğin  getirdiği  çok  çocuk  sahibi  olması mı,  çocukların  kendiliğinden  yetişmesi mi,  daha  yaşama  yeni  atıldığı  dönemin¬ de  polis  ve  askerin  işkencesine,  tecavüzüne  maruz  kalması  mı,  yaşadığı  kimlik bunalımı  ve  eğitimsizlik  nedeniyle  aile üyelerince  karşılaştığı  ensest  ilişkisi  mi? 
“Mı”  ve  “mi” ler  o  kadar  uzatılabilir  ki? 
Çok  uzatmayacağım.  Bunlar  hepimizin bildiği  gerçekler. 

Kürt  özgürlük  mücadelesi  ardından Kürt  inkarının  biçimi  ve  yöntemleri  de değişti.  Kürdistan’da  kurulan  yatılı okullarda  Kürt  çocukları  farklı  bir  asimilasyona  tabi  tutuluyor.  Kimlik  inkarının  yanında  Kürt  çocukları  bu  okullarda askeri  bir  eğitimden  geçiriliyor.  Yatılı okullarda  genelde  görev  yapan  eğitmencilerin  özel  seçildiğini,  yapacağımız küçük  bir  araştırmayla  anlaşılacağı kanısındayım.  Çocuk  küçük  yaşta  kendi  toplumsal  dinamiklerine  karşı  düşmanca  yetiştirilmeye  çalışılıyor.  Yatılı okullarda  okuyan  her  Kürt  çocuğunun cinsel  taciz  ve  tecavüze  maruz  kaldığını çevremizden  biliyoruz.  Çocuk;  eğitimden,  sosyal  faaliyet  ve  cinsel  kimliğine kadar  tamamen  bir  şiddet  içinde  yaşamaya  zorlanıyor.  Yine  savaş  gerekçesiy¬ le  topraklarından  göçe  zorlanan  aileler, göç  ettikleri  büyük  metropollerde  daha farklı  bir  şiddet  içine  itilmekteler.  Ekonomik  sorunlardan  dolayı  çalışmak  zorunda  kalan  Kürt  çocukları  dıştalanma, horlanma  ve  sürekli  polis  korkusuyla yaşıyorlar. 

Metropollerde  yaşamak  zorunda  olan Kürt  çocuklarına  yönelik  de  Türk  Devletinin  özel  bir  politika  çerçevesinde yaklaştığını  görüyoruz.  İzmir’in  Konak İlçesi’ne  bağlı  Kadifekale  semtinde  genelde  Kürdistan’dan  zorla  göç  ettirilen Kürtler  yaşıyor.  Ve  bu  semtte  yaşayan Kürt  çocuklarının  uyuşturucu  kullandığı basına  da  yansıdı.  Küçük  yaşta  uyuşturucu  kullanan  Kürt  çocuklarının  aileleri yetkililerden  yardım  talep  ederken,  ço¬ 


cukların  uyuşturucu  bataklığına  polis desteğiyle  itildiği  belgeleniyor.  Kürdistan  şehirlerinde  gün  geçtikçe  fuhuşun arttığına,  basın  dikkatleri  çekmişti.  Kürt kız  çocuklarının  önce  gözaltı  veya  kandırılma  sonucunda  genelde  devlet  görevlileri  tarafından  tecavüze  uğradıkları ve  ardından  da  fuhuş  bataklığına  itildikleri  resmi  belgelerle  ispatlandı. 

Peki  tüm  bunlar  bize  neyi  gösteriyor?  Kürt  çocuklarına  yönelik  özel  konsept  oluşturulmuş  durumda.  Kimliği  inkar  ediliyor,  ekonomik  olarak  zayıf  bırakılıyor,  çalışmak  zorunda  kalıyor,  eğitimden  yoksun  bırakılıyor  (veya  şiddet içerikli  bir  eğitimi  kendisi  veriyor),  tacize  ve  tecavüze  uğruyor.  Bu  özel  uygulamalar  çocuk  üzerinde  nasıl  bir  etki  bırakıyor? 

Kürt  çocuklarının  bakışlan  isyankardır 

Bir  Kürt  çocuğunun  bakışını  incelediniz  mi?  Neler  var  o  bakışlarda?  Gördüyseniz,  o  bakışlardaki  keskinliği  fark etmişsinizdir.  O  bakışlara  yüklenenlerin manası  büyüktür.  Bir  çocuğun  bakışlarında  olması  gereken  mananın  ötesinde bir  şeyler  taşır  Kürt  çocuklarının  bakışları.  Yaşamı  tanıyıp,  anlam  vermiş,  yaşamdan  korkan,  çevresinde  kuşku  tohumları  arayan,  şiddet,  sevgi  ve  acı  vardır  Kürt  çocuklarının  bakışlarında.  Oysa bir  çocuğun  bakışları  sadedir.  Öğrenme istemi  ve  merakla  doludur.  Her  an  korku,  şiddet  ve  dıştalanma  psikolojisiyle yaşayan  bir  çocuğun  bakışlarında  daha neler  bulunmaz  ki?  Elbette  bu  normal bir  durum  değildir. 


Sağlıklı  bir  neslin  böyle  doğacağı beklenemez.  Aile  içinde,  sokakta,  okul¬ da  sürekli  korkularla  yaşayan  çocuklarda  edilgenlik  kadar  saldırgan  bir  ruh hali  taşıdıklarını  görürüz.  Türk  devleti inkar  ve  imha  politikasını  Kürt  çocuklarını  bu  düzeyde  tutarak  başaracağını  sanırken  bir  yandan  da  bu  uygulamalar  isyancı  bir  ruh  halini  geliştirmektedir. 

Normal  aşamalarını  yaşayamayan  bu çocuklar,  çeşitli  bunalımlar  yaşayıp  bu bunalımlar  sonucunda  uyuşturucu,  şiddet,  hırsızlık  vb.  yollara  başvurur.  Bununla  içinde  bulundukları  ruh  halinden kurtulmaya  çalışırken  bir  yandan  da  yaşadıklarının  intikamını  böyle  alacağını düşünür.  Anne  ve  baba  tarafında  yaşanılan  psikoloji  yeterince  anlaşılmayınca çocuktaki  bunalım  derinleşir.  Bir  çok durumda  çocuk  yaşadığı  ruh  halinin  anlaşılması  için  çevrece  reddedilecek  tutum  ve  davranış  sahibi  olur.  Bununla dikkatleri  çekmek  ister.  Genelde  Kürt ailelerinde  görünen  durum;  çocuğun yaşadığı  ruh  halini  anlayıp,  yardımcı  olmayı  şiddete  baş  vurarak  yapmasıdır. 
Dövme,  cezalandırma  yöntemleri  çocu¬ 


ğu  daha  fazla  yaptığı  hatada  ısrara  iterken,  zamanla  bu  durum  bir  karakter  halini  de  alabiliyor.  Psikologlarca  da  bu tür  durumlarda  çocukların  içine  girdiği davranış  bozukluklar  belirtilmekte. 

Kürt  çocuklarının  karşılaştığı,  asimilasyon,  şiddet,  korku  ve  horlanma  gibi durumlar  bir  yanda  çocukta  saldırgan etkiler  bırakırken  öte  yandan,  edilgen, konuşmayan  içe  kapanık  korku,  yenilgi, başarısızlık,  değersizlik  duygusu  yaşamasına  yol  açmakta.  İşte  Kürt  çocuğunun  bakışına  yansıyanların  bir  resmi böyle  tarif  edilebilir. 

Sağlıklı  bir  Kürt  toplumu  için; 

sağlıklı  bir  aile  ortamı  ve  çocuk  eğitimi 

Sağlıklı  bir  toplum  için  sağlıklı  bir çocuk  eğitimi  ve  aile  ortamının  gerekli olduğuna  değindik.  Bilinçsizliğin  ve  geleneklerin  etkisi  altında  oluşan  Kürt  aile  tipi  ve  Kürdistan’da  yaşanan  savaş nedeniyle  sağlıklı  bir  nesil  yetiştirilememektedir.  Bu  durum  Kürt  toplumu için  çözülmesi  aciliyet  isteyen  bir  konu olmakta.  Öncelikle  bilimsel  temellerde bir  ailenin  oluşturulması  ve  dünyaya getirecek  çocuk  için  sağlıklı  bir  zemi¬ nin  yaratılması  gerekiyor.  En  azından savaş  durumunda  olan  Kürdistan’da  istenilen  veya  bilimsel  temellere  denk bir  aile  ortamı  ve  çocuk  eğitimi  yaratılmayacağı  bilinen  bir  gerçektir.  O  halde savaşın  bitmesi  veya  Kürt  inkarının  bitmesi  mi  beklenecek?  Evet  sağlıklı  bir ortam  için  bu  şart.  Lâkin  her  koşulda da  bu  olanakların  sağlanması  için  bir  dizi  şey  yapılabilir.  Anne  ve  babalar  yetiştirebileceği  kadar çocuk  sahibi  olabilir. 
Yine  sağlıklı  bir  aile için  eğitim  ortamları yaratılabilir. 

Sivil  toplum  kuruluşlarınca;  çocuk eğitim  ve  bakım  evleri,  çocuk  ve  aile buluşmasını  sağlayacak  park  ve  bahçeler  kurumlaştırılacağı  gibi  bu  yönlü  bir kampanya  biçiminde  eğitim  seminerleri,  psikolog,  sosyolog,  doktor,  araştırmacı  ve  aydınlar  tarafından  verilebilir. 
Özel  çocuk  eğitimleri  için  elemanlar yetiştirilmesi  gerektiği  gibi,  Kürdistan’da  yürütülen  savaş  nedeniyle  savaşın  çocuk  psikolojisi  üzerinde  yarattığı tahribatı  araştıran  bir  komisyon  oluşturulabilir.  Bu  komisyonun  ortaya  çıkardığı  sonuçlar  temelinde  “Kürt  çocuk  hakları  ve  ihlalleri”  anlayışı  çerçevesinde Kürt  çocuğunun  hakları  aranabilir. 
Çünkü  en  fazla  hakları  ihlal  edile  kesim  Kürt  çocuklarıdır. 

Öte  yandan,  uyuşturucu,  fuhuş  ve cinsel  istismara  maruz  kalmış  çocuklar için  özel  tedavi  merkezlerinin  kurulması  için  gerekli  kampanyaların  başlatma zamanının  çoktan  gelip  geçtiğini  belirtmeliyim.  Aile  kurumu  Türkiye  ve  Kürdistan’da  sağlıklı  bir  toplum  ve  gelecek için  ele  alınması  gereken  en  önemli  konudur.  Çocuğun  bilimsel  ve  sağlıklı  gelişimi  sağlıklı  bir  aile,  çevre  ve  barışın demokrasinin  hakim  olduğu  bir  toprak parçası  üzerinde  gelişebilir.  O  zaman  aile  kurumundan  başlayarak  bunu  hayata geçirmek  gerekiyor. 


Avaşin  Çağlayan 


y 


Kas  hastalıkları,  vücudumuzun  hareket  etmesini  sağlayan,  kaslarımızı  doğrudan tutan  hastalıklardır.  Yani kas  hücrelerinin  kendileri hastalanmışlardır  ve  ortaya  çıkan  belirtiler  yalnızca  bu  duruma  bağlıdır.  Kasın kendi  hastalığına  miyopati  denir. 

Kaslarımız  vücudumuzu  hareket  ettirmekle  yükümlüdür.  Bu  nedenle  kas hastalıklarında  güçsüzlük  olur  ve  başlıca  hareketlerimiz  etkilenir.  Öncelikle gövdeye  yakın  kalça  ve  omuz  çevresindekiler  olmak  üzere  çok  sayıda  kas  etkilenebilir.  Örneğin,  merdiven/yokuş çıkma,  koşma,  yürüme,  kolları  kaldırma,  başı  yastıktan  kaldırma,  bazen  gözkapaklarını  açma,  yutma,  başı  yastıktan kaldırma,  soluk  almadan  etkilenebilir. 
Bazı  kas  hastalıklarında  ise  miyotoni adı  verilen,  kasın  gevşeme  güçlüğü  söz konusudur.  Bu  durumda  hasta  ilk  hareketlerde  tutukluk  yaşar,  harekete  devam  ettikçe  rahatlar.  Bazen  de  yürüme, koşma  gibi  eylemler  sırasında  normalden  çok  daha  şiddetli  bir  yorulma  ve ağrı,  hatta  bazen  tükenme  yaşayabilir. 
Sinirlerle  kasların  birleştiği  bölgedeki hastalıklardan  myasthenia  gravis,  daha hafif  olarak  ise  kasılma  sırasında  enerji sağlayan  sistemlerin  hastalıkları  tipik örneklerdir.  Kasılma  sırasında  hücrede¬ ki  yağların  yakılmasında  sorun  var  ise açlık,  belirtileri  çok  artırır.  Bazı  neden¬ 


Kas  Hastalıkları 


ler  ise  çok  yaygın  kas  yıkımına  neden olarak  idrar  renginin  çok  koyu  olmasına neden  olabilir  (miyoglobinüri). 

Kaslar  çok  çeşitli  nedenlerle  hastalanabilirler.  Bu  nedenleri  iki  ana  gruba ayırmak  mümkündür: 

1- Edinsel:  Bu  durumda  doğuştan hastalık  nedeni  yoktur;  yaşam  süresi içinde  ortaya  çıkan  nedenlerle  hastalık gelişir.  Örneğin  kaslar  iltihaplanabilir. 
Bu  iltihaplanma  kasın  kendisinde  ise miyozit  adını  alır.  Polimiyozit,  dermatomiyozit  böyle  hastalıklardandır.  Tiroit bezi,  böbrek  üstü  bezi  hastalandığında veya  kanda  potasyum  miktarı  değiştiğinde  de  kaslar  da  hastalanabilir  ve  örneğin  tiroit  miyopatisi  gelişebilir.  Kortizon  içeren  ilaçlar  kullanıldığında  veya kortizonun  aşırı  salgılanmasında  steroid miyopati  görülebilir.  Bazı  sık  kullanılan ilaçlar  da  miyopatiye  neden  olabilir. 
Myasthenia  gravis  ise  kaslarla  sinirlerin birleştiği  bölgenin  iltihaplanmasıdır.  Bu miyopatiler  her  yaşta  görülebilir. 

2- Kalıtımsal:  Bu  hastalıklar  genetik miyopatiler  olarak  da  adlandırılmaktadır.  Hastalık  genetik  bir  değişiklik  sonucu  oluşmuştur  ve  bu  değişiklik  kişi anne  karnında  yaşadığı  süreden  beri var  olmakla  birlikte  hastalık  belirtilerinin  ortaya  çıkması  doğduktan  sonraki değişik  yaşlarda  olabilir.  Bu  hastalıklarda  başlıca  sorun,  kas  hücresi  için  gerekli  olan  bir  yapı  taşının  (protein)  yapılamaması,  normalden  farklı  yapılabilmesi,  işlevsiz  olacak  şekilde  yapılabilmesi veya  normalden  fazla  yapılması  olabilir. 

Kas  hastalıklarının  tanısından  kuşkulanma,  öncelikle  uzman  bir  doktor tarafından  hastalık  öyküsünün  dinlenmesi  ve  hastanın  muayene  edilmesi  ile olur.  Bu  nedenle  belirtilerin,  hatırlana¬ 


bildiği  en  ince  detaylarının  doktora  anlatılması  önemlidir.  Örneğin  bir  çocuk, küçüklüğünde  yaşıtlarına  göre  ‘ağır canlı’  olarak  değerlendirilmişse  veya çok  sık  yorulup  kucağa  alınmak  isteyen bir  çocuk  olmuşsa  bunlar,  söylendiğin¬ de  doktor  için  çok  değerli  bir  bulgudur. 

Klinik  muayeneden  sonra  yapılacak kan  testinde  kreatin  kinaz  (CK)  enzim düzeyinin  çok  yüksek  bulunması  kasın kendisinin  hasta  olduğunu  kanıtlar.  Bu testlerde  miyopati  bulunduğunda  kasın kendisinin  hasta  olduğu  anlaşılır  ama hangi  cins  hastalık  olduğu,  ne  nedenle ortaya  çıktığı  anlaşılamaz.  Bu  ayrımın yapılabilmesi  için  hastada  kas  biyopsisi veya  genetik  analiz  yapılmalıdır. 

Hastalık,  bugün  için  ilaçla  tedavisi yapılamayan,  kalıtımsal  gruptan  olsa  bile  tanının  kesinleştirilmesinin  önemi vardır.  Aile  içindeki,  belirti  vermemiş olan,  taşıyıcı  bireyler  saptanabilir,  bu bireylerden  doğacak  çocuklarda  hastalık  oluşup  oluşmayacağı  konusunda  aile bilgilendirilebilir,  hamilelikte  anne  karnındaki  bebekte  hastalık  olup  olmadığı anlaşılabilir. 

Edinsel  kas  hastalıklarında  kas  güçsüzlüğünün  ilerleyişi,  hastayı  işlevsiz duruma  getirmesi  haftalar  veya  aylar içinde  olur.  Bu  hastalıklarda  tedavi  başlandığında  iyileşme  de  genellikle  aynı hızda  olur. 

Kalıtımsal  kas  hastalıklarda  hastalığın  ilerleyişi  çok  daha  yavaştır,  yıllar veya  on-yıllar  içinde  belirtiler  hastanın hayatını  etkiler  hale  gelir. 

Kas  hastalığı  belirtilerinin  varlığı  zihinsel  işlevleri  (ender  bazı  hastalıklar dışında),  cinsel  işlevleri,  doğurganlığı etkilemez.  Ancak,  birçok  hastada  belirtilerin  varlığı  ve  yıllar  içindeki  değiş¬ 


kenliği  sosyal  uyumu  ve  kişinin  kendi beden  algılamasını  değiştirerek  duygusal  olarak  etkilenmeye  neden  olur.  Doğurganlık  etkilenmez  ama  hasta,  gebelik  sürecinin  vücuduna  ekleyeceği  yükün  sonuçları  ve  daha  da  önemlisi,  kalıtımsal  olan  hastalıklarda  çocukta  hastalık  ortaya  çıkma  olasılıklarını  doktoru ile  tartışmalıdır. 

Hastalık  ister  edinsel,  isterse  kalıtımsal  olsun  hastanın  mutlaka,  bir  uzman  tarafından  kendisine  özel  düzenlenecek  egzersiz  programını  hayata  geçirmesi  gerekir.  Bu  egzersizlerin  yapılması,  hastalığın  ilaçla  tedavisi  mümkün bile  olsa,  gereklidir.  Çünkü  miyopatilerde  kaslarımız  değişik  ağırlıkta  tutulabilir  ve  bu  oransız  tutulma  eklemlerde ‘kasılma’  (kontraktür)  ve  şekil  bozukluklarına  neden  olabilir.  Ayrıca,  gerek tutulmuş  olan  kaslarımız,  gerekse  bunlar  nedeni  ile  azalmış  olan  hareketlerimize  bağlı  olarak  kapasitesini  kullanamayan  iyi  durumdaki  kaslarımız,  olabileceklerinden  daha  zayıflar  ve  erirler. 
Tüm  bunların  olabildiğince  önlenebilmesi,  hastanın  ilaç  tedavisinden  yararlanması  veya  gelecekte  bulunacak  tedavileri  en  iyi  durumda  karşılayabilmesi  için  düzenli  egzersiz  programının  uygulanması  mutlaka  gereklidir. 

Edinsel  kas  hastalıklarının  (Polimiyozit,  dermatomiyozit,  myasthenia  gravis,  vs.)  hemen  tümünde  hastalığı  ilaçla tedavi  etmek  mümkündür.  Bu  tedaviler  ile  hastalık  vücuttan  yok  edilemez ama  büyük  ölçüde  bastırılabilir  ve  hasta  yıllarca  hiç  hastalık  belirtisi  olmaksızın  yaşayabilir.  Burada  ana  amaç,  hastalığın  alevlenmesini  önlemektedir. 

Kalıtımsal  kas  hastalıklarının  büyük bölümünde  bugün  için  bilinen  bir  ilaç tedavisi  yoktur.  Ancak,  bu  konuda  çok sayıda  çalışma  yürütülmektedir.  Yürütülen  bu  çalışmalar  ilaç  tedavileri,  gen tedavileri  ve  hücre  (miyoblast  transferi, kök  hücre  vs.)  tedavileri  ve  protein  artırıcı  tedavileri  içermektedir. 
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Çocuklarda 

Bahar  Nezlesine  Dikkat! 


Bahar  aylarının  gelmesiyle  birlikte,  çocuklarda  farklı  etkenlere bağlı  olarak  üst  solunum  yolu problemleri  artabilir.  Bunlar  arasında burun  ile  ilgili  yakınmalar  ön  sırayı alır.  Burun  akıntısı,  burun  tıkanıklığı, burunda  kaşıntı  en  sık  görülen  rahatsızlıklardır.  Burundan  geriye  doğru olan  akıntı  sebebiyle  bazen  uzun  süren  öksürükler  de  tabloya  eşlik  edebilir. 

VKV  Amerikan  Hastanesi’nden Çocuk  Sağlığı  Ve  Hastalıkları  Uzmanı Dr.  Ayla  Kamburoğlu  Göksel’in  verdiği  bilgilere  göre,  bahar  aylarında farklı  tipte  virüsler  (örneğin  Rhinovirus,  RSV,  Influenza  gibi)  hastalık  nedeni  olarak  ortaya  çıkabilir.  Bu  virüsler  daha  çok  solunan  hava  ve  yakın  temas  ile  bulaştıklarından,  yuvaya,  okula  giden  ve  kalabalık  kapalı alanlarda  zaman  geçiren  çocukların etkilenme  olasılığı  daha  fazladır. 

Sıvı  Alimim  Artırmak  Gerekli! 

Viral  enfeksiyonlara  bağlı  burun problemlerinde  çocuk  doktorunun önereceği  burun  damlaları  veya  burun  solüsyonları  ile  burun  yollarını açık  tutmak  ve  temizlemek  çok önemlidir.  Çoğunlukla  özel  bir  ilaç tedavisi  gerekmeksizin  yakınmalar kendiliğinden  geçer.  Bu  dönemde  sıvı  aliminin  artırılması  gerekmektedir. 
İçeriğinde  değişik  ilaç  bileşenleri olan  nezle  -  grip  ilaçlarının  rutin kullanımı  önerilmemektedir. 


Ne  Zaman  Doktora  Başvurmalı? 

Çocuğun  nezle  -  grip  yakınmaları uzamışsa  (3  günden  fazla),  öksürük ve  yüksek  ateş  de  tabloya  eşlik  ediyorsa  mutlaka  çocuk  hekimine  başvurulmalıdır.  Çocuklarda  bahar  nezlesi  sık  tekrarlıyor  veya  uzun  sürüyorsa  allerjik  kökenli  olduğu  düşünülebilir.  Ailede  allerjik  hastalıklar varsa,  çocuklarda  da  bu  problemlerin  görülme  sıklığı  daha  fazladır.  Allerjik  nezle  genellikle  mevsim  dönümlerinde,  yani  ilkbahar  ve  sonbahar  aylarında  daha  sık  görülür.  Çocuklarda  şeffaf,  uzun  süren  burun akıntısı,  burun  kaşıntısı  veya  uzun süren  burun  tıkanıklığı  mevcuttur. 

Bu  yakınmaların  nedeni  farklı türde  polenler  olabildiği  gibi,  ısı  ve nem  oranındaki  farklılıklar  da  olabilir.  Uzun  süren  yakınmalar  nedeniyle günlük  hayat  kalitesi  azalabilir,  okul performansı  etkilenebilir.  Bahar  nezlesinin  allerjik  kökenli  olduğundan  şüphe  edilirse,  çocuk  doktoruna  danışılarak,  gerekli  görülürse  tetkik  ve  koruyucu  antiallerjik  tedavi  planlanabilir. 


*  Evde  pasta  yaparken kullandığınız  meyve  ve  şekerlemelerin  dibe  çökmesini  istemiyorsanız pastanıza  bir  miktar  mısır  unu  ilave edin.  Meyveler  pişerken  suları  yoğunlaşır  ve  dibe  çökmezler. 

*  Kahvaltı  ya  da  çay  saati  için  hazırladığınız  hamur  kızartmalarının  daha lezzetli  olmasını  istiyorsanız,  hamura eklediğiniz  kabartma  tozuna  biraz toz  şeker  katın. 

*  Kek  kalıbınızın  içine  hamurunuzu dökmeden  önce  ortasına  bir  şerit alüminyum  folyo  koyun.  Böylece  ke¬ 


kinizi  pişirdikten  sonra  kolayca  çıkarabilirsiniz. 

*  Kurabiyelerinizin  zamanla  sertleşmemesi  için,  kapağı  çok  iyi  kapanan teneke  bir  kutuda,  yanlarına  bir  iki dilim  elma  koyarak  saklayın. 

*  Kurabiyeleri  sıcakken  tepsiden  çıkarırsanız  tepsiye  yapışmaz.  Ancak  sıcakken  çıkartamadıysanız  soğuduktan sonra  1-2  dakika  tekrar  ısıtıp  çıkartın böylece  kurabiyeler  parçalanmaz. 

*  Yaptığınız  böreğin  daha  lezzetli  olmasını  ve  kıvamında  pişmesini  istiyorsanız,  firma  koymadan  önce  birkaç  saat  buzdolabında  bekletin.  Böylece  çok  daha  lezzetli  olacaktır. 


Yemek  tarifleri 


Kuşkonmaz  Yemeği 
Malzemeler 

1/2  kg  taze  veya  konserve  kuşkonmaz 

1  dilim  bayat  ekmek 
1/2  demet  maydanoz 

2  diş  sarmısak 

1  kırmızı  dolmalık  biber 
1/2  çay  bardağı  zeytinyağı 
1  yemek  kaşığı  üzüm  sirkesi 
tuz,  karabiber 

Hazırlamşi: 

Kuşkonmazların  saplarını  ucundaki mor  renkli  kısmın  bittiği  yerden  başlayarak  bıçakla  kazıyıp  temizleyin.  Mor körpe  uçlar  suyun  dışında  kalacak  şekilde  su  dolu  bir  tencereye  yerleştirin. 
Çok  az  tuz  ekleyip  20-25  dakika  haşlayın.  Soğuk  suyun  içinde  bekletin. 


Tencerede  zeytinyağını  ısıtın.  İnce kıyılmış  sarımsakları  zeytinyağında  kızartın.  Ufalanmış  ekmek  içi  ve  kıyılmış maydanozu  ekleyip  kavurun.  Ekmek içinin  rengi  sararınca  sirkeyi  ekleyip bir  taşım  kaynatın. 

Hazırladığınız  karışımı  ince  delikli bir  süzgeçten  geçirin  ve  tekrar  tavaya alın.  Haşlanmış  kuşkonmazları  ilave edin.  Tuz,  karabiber  ve  ince  kıyılmış kırmızı  dolmalık  biberi  ekleyin.  5  dakika  pişirip  ateşten  alın.  Soğuyunca servis  yapın.  Afiyet  Olsun! 


Mayıs  2008 


Mayıs  2008 
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Anaların  Göz  Nuru 
Kadının  Görülmeyen  Emeği 


evgili  xanımlar!  Mayıs  ayı  işçi, 

S  emekçi  ayıdır.  Siz  biricik  kedkar  xanımlarm  ne  yapsalar  da emeklerinin  görülmediğini  bilmez  miyim?  Dünya  unutsa  da ben  unutur  muyum  hiç  ayoool!..  Siz  biricik  kıymalı  kıymetli  xanımlar!.  Ev  içinde  üstlendiğiniz  hizmetlerin  tamamını şöyle  bir  güzel  dilim  dilim  dilimleyelim,  katbekat  katmerleydim  bakalım. 

Madde  biiir:  Hayatımızı  her  zaman her  yerde  tehdit  eden,  adeta  savaş  ilanı  veren,  bakteri  denen  o  meret  teröristlerden  korunmanız  pahasına  temizdik. 

Madde  ikiii:  Beyefendiler  cemaati¬ nin,  patlayıp  çatlamasına  göbek  şişirme faaliyetine  katkıda  bulunmak  için  yapılan  ve  pişirilen  türlü  türlü  yemekleeer. 


Madde  üüüç:  Kazancınız  bol  olsun diye,  cimrilik  hastalığınıza  katkıda  bulunmak  için  yaptığınız  karlı  alışverişleeer. 

Madde  dööört:  Hiç  umursamadığı¬ 


nız,  arayıp  sormadığınız  çocuk  ya  da acizlere  bakım,  aciz  olmayanlara  da bakım  vs  vs  vs.  Var  da  var,  dahası  da var  ayooool!..  Daha  bu  lelele’nin  başı, sonu  geldiğinde  lololo  başlayacak. 
Efendime  diyeyim  aile  '’ocağı”  mı  desek,  'aile  fırını’  mı  desek,  her  neyse bu  meretin  babaları  olacak  heriflerin "iç  işlerine  xanım  bakıyor.  Duyduk duymadık  demeyin  horozu  kesmeyin’ diyerek  gevrekçe  mevrekçe  gülmelerini  sağlayan  işlerin  bütünüüü.  Bakın xanımlar  dür  û  kür  düşünün,  sanılanın  aksine  bunların  asıl  amacı,  mevcut  üretim  sisteminin  devamı  için,  cinsiyet  bakımından,  haşa  mer  emeğinin sürekliliğini  sağlamak  adına,  xanımını kandırarak,  iş  bölümü  adı  altında  siz xammlarm  'mer’ler  için  sarf  ettiğiniz emektir.  Herif  denen  meret  olasıca  dışarıda  çalışırken,  Siz  xanımlar  maalesef  ev  için  çalışmaktasınız.  Ne  alaaa!.. 

Fakat  sistem  denen o  kör  olasıca  var  ya, ucuz  iş  gücü  talebiyle xanmlarm  üretime  dahil  olmasıyla,  xanımlar hem  'görünür’  hem 
'görünmez’  emek  sahibi  oldular  olmasına da.  Eeee...  Ne  oldu  sonuçta?  Siz  xanımlar  yuvayı  yapan  biricik  kuş misali  hem  evde,  hem işte  sömürüldükçe  sömürülür  oldunuz  ayooool!  Ooolmazz!..  Edî 
Bes  eee!  demek  gerek. 
Ayrıca  sezarın  hakkını sezara  vermek  gerek. 
Wiiii...  Yok  öyle  yağma,  devir  değişti  artık merler  cemaati! 

Ayol  koca  koca 

merler  olduğunuz  halde  siz  burda  zıttırı  bittin  dolanırken  size  yemek  hazırlayan  annenizi  bir  düşünün.  Bunu  yıllardır  nasıl  yaptığını,  hem  de  bıkmadan 


usanmadan...  Üç  öğün... 

Sizden  taraf  mızmızlanmalarınızı,  bağrışlarımzı  duyar gibiyim: 

-  Oooff  offff!  tamam  ya anneee!  Ya  anlamıyon  mu şimdi  yemicem  işte!  Ne  laf anlamaz  şeymişsin  sen  off yaaa!  Bi  rahat  bırak  beni, usandım  haaa! 

Kadının  yaptığı  hizmetlere  saygı  gereği  bile  olsa, acaba  şimdiye  kadar  ona bunun  karşılığını  ne  kadar vermişsinizdir  diye  düşünüyorum.  Ayol,  şu  meret dünyanın  en  ucuz  iş  gücüyüz.  Dünyanın  her  yerinde, her  zaman  biricik  emeğimiz  görülmeden,  saygı  duyulmadan  çalışırız,  çalıştırılırız. 

Ben  deniz  derim  ki  xanım  emeği görülmeyenden  öte,  itibar  edilmeyen emektir.  Aslına  bakılırsa  evde  çalışıp  aile  fırınının  rutin  işlerini  yapan  xanımm emeği  son  derece  net,  görünürdür.  Koca  koca  merlerin  kulağına  bir  bir  küpe olsun  şu  söylediklerim  mesela: 

-  En  azından  her  sabah  ve  her  akşam  önünüze  konan  yemek, 

-  Pırıl  pırıl  ütülenmiş  gömlekleriniz,  pantalonlarımz.  Hatta  inanılmaz gelebilir  ütülü  iç  çamaşırlarınız  ve  de çoraplarınız... 

-  Her  akşam  o  serhışk  kafanızı koyduğunuz  yastığınız, 

-  Her  sabah  afedersiniz  ama  bedensel  ihtiyacınızı  gidermenize  rağmen,  sanki  bu  ihtiyaçlar  hiç  giderilmemişcesine  pırıl  pırıl  duran  WC  ve banyo, 

-  Belki  hiç  yatırmak  için  kuyruk beklemediğiniz  elektirik,  su,  telefon faturaları, 

-  Hiç  gitmediğiniz,  üst  üste  alt  alta ucuzunu  almak  için  karda  kışta,  yazın güneşin  altında  dolaşmadığınız  pazarlar,  ama  istediğiniz  an  önünüze  hazır 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olarak  konan  meyveleriniz. 

-  Kimi  zaman  ödevlerine  hiç  yardım  etmediğiniz  çocuklarınızın  sınıf geçmesi, 

-  Bozulup  sonra  tamir  olduğunu hiç  fark  etmediğiniz,  sadece  şöyle  ara¬ da  bir  sesini  duyduğunuz  bulaşık  ve çamaşır  makinesi. 

Lele  daha  yeni  bitti,  lolo  gelmeden. 

Yani  tüm  bunlardaki  gizemli  sonuç, xanımm  görünmeyen  emeği  ifadesi, son  derece  yanlış  bir  ifadedir.  Haşa  xammın  emeği  o  kadar  ortadadır  ki,  pürüzsüz  ve  net.  Bendenizin  asıl  göremediği  şey,  onun  layık  olduğu  saygı,  itibar,  hoşgörüdür.  Eveeet  merler  cemaati,  bunca  söylenenden  sonra  dür  ve kür  düşünün  ve  vazgeçin  kuru  maçoluğunuzdan.  Edî  Bes  eee!..  Yaşasın  1 
Mayıs!  Yaşasın  kadının  güzel  emeği! 
Yaşasın  anaların  göz  nuru! 

Hayranlarım,  potlar  ve  ihbarlarınız varsa  yazının  şu  Şûjin  Xanımınıza. 
Emeğe  saygı  ayooool!...  Sadece  bendenizciğinizi  okuyorsunuz,  bu  da  bir sömürü  tarzı  değil  midir  sizce?  Yorum sizin. 

su  j  in_xanim@  hotmail .  com 


Soldan  Sağa 

1-Kürdistan’ı,  Kürt  gerillasını  anlattığı  çok  sayıda makale  kaleme  alan,  gerillada  yaşadığı  anıları  “Halil’in  Gözü”  adlı  kitapta  toplayan  ve  bazı  kısa  ve uzun  metrajlı  filmlerin  yönetmenliğini  yapan  geçen ay  kaybettiğimiz  Kürt  basın  şehidi,  2-  Zerdüştlük  dininde  en  yüce  tanrı,  iyilik  tanrısı,  3-  1926  yılında Kürt  kadınlarının  durumunu  ekranlara  getiren ilk  Kürt  filmi  /  ‘mavi’nin  ünsüzleri  /  1950’lerde  yaygınlaşan  hızlı  tempolu  müzik  türü,  4- insanı  teselli  eden  şey,  teselli  aracı  /  kuşatma, sarma,  çevirme,  çevreleme,  5-  ara  bozan,  ara açan  kimse  /  dünyanın  uydusu,  6-  negatif  fotoğraf,  7-  kimi  yıldızların  dolayındaki  ışık çemberi  /  Kürtçe’de  içerik,  muhteva  8-  On  birer  kişilik  iki  takım  arasında,  küçük  ve  ağır bir  topu,  ucu  kıvrılmış  sopalarla  vurarak  karşı kaleye  sokmak  amacıyla  oynanan  bir  oyun  / her  türlü  kara  taşıtı,  9-  Beton,  seramik,  granit vb.’den  yapılmış  dört  köşe  döşeme  taşı  /  kısaca  ‘litre’  /  (tersi)  Lütesyum’un  simgesi,  10-bir harfin  kalın  okunuşu  /  Bir  menkul  kıymetin belirli  bir  vade  sonunda  geri  alınması  koşuluyla  satılması  işlemi  /  Kürtçe’de  ana  arı,  11- genellikle  tek  Tanrılı  dinlerde  kutsal  tanınan yerlerin,  o  dinden  olanlarca  ziyaret  edilmesi  / genellikle  çocukların  başında,  yüzünde  görülen  iyileştirilmediğinde  kelliğe  dönüşen  irinli  yara,  12- üzüm  şırasının  kaynatılmasıyla  yapılan  koyu  kıvamlı pekmez  /  ‘Vildan’  önadlı  köşe  yazarımızın  soyadı 


Yukarıdan  Aşağıya: 

l-‘Zorba’,  ‘Günaha  Son  Çağrı’,  ‘Yeniden  Çarmıha Gerilen  İsa’,  ‘Allahın  Fukarası’,  ‘Bir  İlyada  Tercümesi’  gibi  eserlerin  sahibi  ünlü  Yunan  yazar,  şair  ve siyasetçi,  2-  Kürtçe’de  ‘umut’  /  ‘yara’nın  ünsüzleri  / ceylan,  3-  harflerden  birtakım  anlam  ve  yargılar  çıkaran  bir  mezhep  /  bir  renk,  4-  siyasal  çekişmelerin 

geçtiği  yer  /  Küçük  akarsu,  5-  bir nota  /  ‘takım’ın kısaltılmışı  / 
Kürtçe’de  evet, 

6-  işaret,  iz  /  voleybol,  7-  bir mikroskop  camı  / seciye,  karakter  / 
‘osmiyum’un simgesi,  8-  organik  /  Saflığı  sersemlik  derecesi¬ ne  varan  kimse  / bir  çalgı,  9-  ‘yedi’nin  ünsüzleri  / normalden  çok fazla  meme  başının  bulunması, 
10-  bir  sinir  hastalığı  /  Mısır’da  güneş  tanrısı  /  yabancı  paraların  ulusal  para  cinsinden  değeri,  11-  ced, soy  /  obua  çalan  kimse  12-  ilgisiz  davranmak,  aldırmamak 


Geçen  Ayın  Bulmaca  Çözümü 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yaşam-spor 


Selma  Koçiva 


Nezire  Hala’nın  Avlusu  -I- 


Nezepe  Süala’ya  kadar  aşağı  doğru  yürüdüm  sessizce.  Mahallenin  okulu  beyaz beyaz  yeşillikler  arasında  duruyordu. 
Okulun  arsasını  Didinana  bağışlamıştı.  Okulun etrafında  onun  pek  verimli  olmayan  çakıllı  bir bahçesi  vardı. Yanlız  hendeklerinde  yaban  çileği olurdu.  Çocuklarla  toplardık.  Bir  de  Nezepesüala denilen  yer  bir  toplanma  yeriydi.  Çok  ceviz  ağacı olduğu  için  yerin  adı  böyleydi.  Didinana  halalarıma  birer  ceviz  ağacı  vermişti  ordan.  Ceviz  zamanı herkes  kendi  cevizini  toplardı.  Kadınlar  bir  ceviz ağacı  dışında  baba  evinden  toprak,  mal,  mülk  almazdı  lazlarda.  Benim  de  büyüyen  bir  ceviz  ağacım  vardı  Nezepesüala‘da.  Henüz  ceviz  olmuyordu,  fideydi.  İlerde  cevizini  ben  toplayacaktım. 

Okulun  bahçesi  genişti.  Xaliüana’nm  tepeli, engebeli  arazisinde  tek  düz  yerdi.  Bayramlar, şenlikler  burada  yapılırdı.  Nezepesüala‘yı  geçip Nezire  Xala’nın  evine  doğru  yola  koyuldum. 
Nezire  Xala’nm  hayat  hikâyesi  ilginçti.  Çocukken  yetim  kalan  Nezire  Xala  Bafra’ya  yakınlarının  yanma  götürülür.  Sonra  kaçırıp  köye  getirirler.  Annesi  Xaûicena  adında  ilginç  bir  kadınmış. 
Nezire  Xala  gençliğinde  köyün  en  güzel  kadınıymış.  Hep  anlatılırdı  onunla  ilgili  öyküler. 

Kapıda  abdest  alırken  bulurum  onu.  Sevgiyle seslenir.  ’Bese  so  ulur’  ‘Beşe  nereye  gidiyorsun?’ 

‘Gobulur’  ‘Geziyorum’  diye  yanıtlarım.  Abdesti  aldıktan  sonra  bir  üuli  (iskemle)  çekip  yanıma  oturur,  sohbete  dalarız.  Almanya  yolculuğu, öğrenci  olayları,  sözü  bozmam  konusu,  daldan dala  atlarız.  Nezire  Xala;  ‘buralarda  bir  şey  yok, oku  kızım’  der.  ’Baban  okumayı  çok  isterdi.  Didinana  okutmadı  iş  yüzünden,  sen  babanın  yerine  okumalısın’  der. 

Nezire  Xala  aydın  düşüncede  bir  kadındı. 
Herkes  Almanya’da  ne  işin  var  derken,  o  okumamı  istiyordu.  Sonra  müsade  isteyip  namaza durdu. 

Yukarıdaki  ev  Besimi  Dayı’nın  eviydi.  Besimi  Dayı’nın  ikinci  eşi  ölmüş,  ilk  eşi  Aişe  Xala yaşıyordu.  Ardeşen’de  Aişe  Xala’nm  evinde kalmıştım.  Nezire  Xala’nm  ve  Besimi  Dayı’nm evleri  birbirine  çok  yakındı.  Normalde  evler hep  uzak  uzağa  kurulurdu.  Herkes  kendi  arazisinin  başına  açardı  ocağını.  Toplu  köyler  yoktu Lazona’mızda.  Her  ev  kendi  başına  bir  köydü. 
Yalnız  Merkez  köydeki  yerleşim  topluydu.  Xaliüana  iki  yaka  üzerinde  kurulmuş  bir  vadiydi. 
Yüksek  isinalar  etrafı  sarıyor,  gizemli  bir  coğrafya  yaratıyordu.  Ortada  Xaliüana  deresi  ,  Meşe Ruba  akıyordu.  Meşe  Ruba,  Dutxe  Irmağına Öaxiraüani’de  kavuşuyordu.  Sonuçta  suyumuz Karadeniz’e  ulaşıyordu. 

Ardeşen’de  anlatılan  bir  fıkraya  göre  ,  köyün eteklerini  sis  sardığında  bizimkiler  kayık  yapmağa  başlamışlar  deniz  buraya  geldi  diye.  Ardeşenliler  bu  fıkrayı  Dutxelilere  karşı  söylerler.  Bir  diğer  fikrada,  bizim  Dutxeli  bir  çuval  hamsiyle  giderken  köy  yolunda  yorulmuş,  bırakmış  çuvalı. 
Hamsiler  çuvaldan  kayıp  akmaya  başlayınca  bizimki  bıçağı  çekmiş.  ‘Teker  teker  gelin’  demiş. 

En  yaygın  Dutxe  fıkrası  da  tuz  ektiğimizle  ilgili.  Tüm  bu  fıkraları  Ardeşen’de  anlatır  halk. 
Dutxe  kendine  özgü  bir  belde.  Eskiden  eşkiyalık  varmış.  Zengin  köylüler  yoksul  köylülere  eziyet  edermiş.  Jandarma  karakolu  kurulmuş  Dutxe’ye.  Karakol  20-30  yıl  girememiş  anlatılanlara göre.  Bir  şey  olunca  devlet  ’Dutxe  karıştı’  dermiş  uzaktan. 


Solmayan  Direngen  Bir  Çiçek 

Destek  sunuyoruz  ama  o  kadının  tekrar  döndüğü  yer, geldiği  yerdir.  Sorunu  yaşadığı  alana  geri  gönderiyoruz. 


Savaş,  göç,  yoksulluk,  travma,  devlet  terörü,  geleneksel  toplum  şiddeti  gibi  daha  da  çoğaltacağımız  katmerli  sorunlar  her  an  karabasan  gibi  biz  kadınların  üzerine çökmeye  devam  ediyor.  Kadına  yönelik  şiddet  hızından  hiçbir  şey  eksiltmeden  katlanarak  sürüyor.  Binyılların  ağırlaşan  sorunları  karşısında beyin  ve  duygu  gücüyle  birşeyleri kurtarmaya  çalışan  kadınlar  var.  Sokaklarda  kol  gezen,  kapı  kapı  dolaşan,  birşeylerin  değişeceğine  dair inançlarını  anlatan,  kadınların,  çocukların,  yaşlıların  umudu  olan  kadınlar  bunlar.  Kırçiçeği  Kadın  Derneği  bunlardan  biri.  Mütevazi  denilebilecek  yapısıyla  büyük  hedefleri başarmayı  istiyor.  Ne  de  olsa  istemek  başarmanın  yarısı.  Onlar  yoksunluklar  ve  tüm  zorluklara  rağmen özgürlüğe  ve  kadınlara  olan  inançlarıyla  birşeyleri  hepimiz  adına  anlamlandırmaya  çalışıyorlar.  Kırçiçeği Kadın  Derneği  Başkanı  Şükran  Sincar  ile  bu  anlamlı  çaba  ve  deneyimler  üzerine  görüştük. 


•  Neden  Kırçiçeği? 

Kürt  kadınları  için  çok  farklı  bir anlamı  vardı.  Sadece  belli  mevsimlerde  değil,  narin  ama  her  koşulda yaşayan  bir  özelliği  olduğu  için  bu ismi  aldık.  Direngen  bir  çiçek  olduğu  için.  Her  koşulda  yeşerebildiği için  Kırçiçeği  dedik.  Solmayan,  direngen  bir  çiçek... 

•  Kırçiçeği  Kadın  Derneği ne  zaman  kuruldu?  Kuruluş amacını  nasıl  tanımlıyorsunuz? 
Derneğiniz  Ne  tür  aktiviteler yapıyor? 

2004  yılında  Demokratik  Özgür 
Kadın  Hareketi’nin  üç  yıl  önce  Batman’da  gerçekleştirdiği  konferansta alınan  kararlar  çerçevesinde  kurulması  kararlaştırılmıştı.  Kadın  başkanlarımızın  bulunduğu  belediyelerde  kurulması  öncelik  olarak  belirlenmişti.  İlk  yıl  fazla  aktifleşeme¬ di.  Son  iki  yıldır  çok  ciddi  çalışmalar  yürüttü.  Amacımız  kadını  bilinçlendirme,  şiddetle  mücadele,  ekonomik  istihdam  alanları  açmak  vb. 
olarak  açıklanabilir.  Aynı  zamanda mesleki  kurslar  da  düzenliyoruz. 
Çok  çeşitli  kurslar  açıldı.  Genç  kızlara  yönelik  eğitim  destek  kursları 


gerçekleştirdik.  Öğrencilere  İngilizce  kurslar  verdik.  Yine  birçok  sokak ve  mahallede  kadına  karşı  şiddetle mücadele  eğitimleri  yaptık. 

•  Çalışma  yürüttüğünüz toplumsal  kesimi  nasıl tanımlıyorsunuz? 

İki  yıldır  bu  dernekte  çalışıyorum.  Adana’nın  Küçükdikili  Beldesi Kürdistan’dan  yoğun  göç  alan  bir  yer konumunda.  Savaştan  kaynaklı  çok ciddi  travmaların  ve  şiddetin  yaşandığı  bir  alan.  Ancak  şiddetin  mahremiyeti  yaşanmaktadır.  Göç  kitlesidir. 
1992’den  beri  şekillenen  bir  belde. 
Her  yerde  olduğu  gibi  şiddet  burada da  gizli  yaşanmaktadır. 

•  Derneğiniz  genelde  topluma özelde  de  kadınlara  yönelik  her alanda  destek  sunabiliyor  mu? 

Biz  daha  çok  yapılan  başvurular konusunda  istasyon  işlevi  görüyoruz.  Bize  yapılan  başvuruları  ilgili alanlara  sevk  ediyoruz.  Sığınma  evlerine  gönderebiliyoruz.  Dernek başvurularını  sosyal  danışmanlık 


merkezlerine  gönderiyoruz.  Hukuki destek  sunacak  alanlara  başvuruyoruz.  Bütün  süreçleri  takip  ediyoruz. 

•  Derneğinizin  ilkesel 

yaklaşımlarını  nasıl 

tanımlayabilirsiniz? 

Temel  anlayışımız  bütün  kadınlara  destek  sunmaya  dayanıyor.  Kadına  karşı  şiddetle  mücadele  alanında  yoğunlaşıyoruz.  Beldenin  dezavantajı,  şiddetin  görünür  olmamasıdır.  Kapalı  bir  şiddet  yaşanıyor.  Sadece  şiddete  mağdur  kalanla  değil, aynı  zamanda  şiddeti  uygulayanla da  ilgileniyoruz.  Şiddeti  haklı  gören bir  zihniyetle  karşı  karşıyayız.  Bu anlamda  şiddeti  uygulayanı  eğitmek önemlidir  diye  düşünüyoruz.  Alanımızda  şiddet  yoğun  olarak  yaşanıyor.  Ancak  dışa  vurmada  kadınlar çekiniyor.  Bütün  olayların  bize  yansıdığını  söylemek  zor.  Kapalı  toplum  olma  özelliklerinin  tüm  yansımalarını  yaşıyoruz.  Kadınlar  “ben hakkettim”  gözüyle  kendilerine  bakabiliyorlar.  Şiddete  uğrayıp  utanan bir  kesim  olduğu  gibi  haklı  gören de  var.  Bu  nedenle  kendisine  uygulanan  şiddeti  haklı  gören  kadınla  da mücadele  ediyoruz.  Şiddete  uğra¬ 


yan  değil,  şiddeti  uygulayanla  mücadele  etmek  ve  teşhir  etmek önemlidir.  Sadece  psikolojik  değil, fiziki,  ekonomik  şiddet  de  her  alanda  uygulanmaktadır.  Bunlarla  mücadele  esastır.  Şiddet  bir  sonuçtur. 

•  Genelde  derneğinize  yapılan başvurular  hangi  alanlara dönüktür?  Başvuru  düzeyini nasıl  değerlendiriyorsunuz? 

Başvuran  kadınlar  son  aşamaya geldiklerinde  başvurabiliyorlar. 
Kendilerinin  de  çözemediği,  ailelerinin  de  çözemediği  durumlarda başvuruyorlar.  Boşanma  ya  da  kaba dayak  durumunda  olabiliyor.  Çok başvurma  olmuyor  aslında.  Ya  da kendisine  değil  de  başkasına  uygulanıyormuş  gibi  bize  geliyorlar.  Direk  “ben  maruz  kalıyorum  ne  yapabilirim?”  diye  değil,  “başka  kadınlar ne  yapabilir?”  biçiminde  gelişler oluyor.  “Ben  nasıl  mücadele  edebilirim?”  diye  bir  geliş  yetersiz  oluyor. 
Erkekler  tarafından  tehdit  edildikleri  için  çekiniyorlar.  Şiddete  maruz kalanlar  geldiklerinde  sonuçlar  farklı  olduğu  için  erkeklerden  çekiniyorlar.  Bu  temelde  baskıya maruz  kalıyorlar. 

•  Peki  başvuran  kadınlara gereken  desteği  sunup koruyabiliyor  musunuz? 

Tabii  bu  oldukça  sıkıntılı bir  konu.  Destek  sunuyoruz ama  o  kadının  tekrar  döndüğü yer,  şiddet  gördüğü  yerdir.  Sorunu  yaşadığı  alana  geri  gönderiyoruz.  Çözüm  olma  aşaması önemli.  Şiddete  uğradığı  yere ya  da  kişiye  geri  dönmek  zorunda  kalıyor.  Çözüm  olacak merkezler  girişimimiz  var.  Dolayısıyla  kadınlar  için  farklı alanlara  ihtiyaç  var.  Sığınma evleri  geçici  çözüm  alanlarıdır. 
Ancak  bir  kaç  ay  isdihdam edebilir.  Kadınlar  için  sosyal merkezlere  ihtiyaç  var.  Komple tüm  sorunları  kapsayacak  bir çözüm  olmalı.  Her  türlü  sorunlarını  çözecek  merkezlere,  organizasyonlara  ihtiyaç  vardır.  Kadınların  ekonomik  ve  sosyal  sorunları, yine  bilinçlenme  sorunlarını  kapsayacak  alanlara  ihtiyaç  var.  Bu  yönlü projelerimiz  var.  Feodal  bir  toplumda  yaşıyoruz.  Sorunlar  kendiliğinden  çözülmüyor.  Ekonomik  sorunlarla  birlikte  sosyal  statüyü  de  güçlendiren  projelerin  geliştirilmesine ihtiyaç  var. 

•  Dernek  mahallelerde  ne  tür faaliyetler  içinde? 

Kadınlara  dönük  bir  üye  çaılşmamız  oldu.  Üyelerden  başlayan  bir kadın  bilinçlendirme  çalışmamız  oldu.  Kadının  erkekle  mücadelesi  değil,  sadece  kadının  kadınla  da  mücadelesi  burada  önemli  oluyor.  Kadınla  birlikte  kadına  biçilen  toplumsal  rollerle  mücadele  etmesi,  bu rollerin  zararları  konusunda  da  bir eğitim  çalışması  yürütüyoruz.  Yine mahallelerde  okuma-yazma  kursları vermekteyiz.  Ağırlıklı  kesimin  okuma  düzeyi  yok.  Göç  kitlesi  olduğu için  bir  çoğuna  diploma  almaları  için destekte  bulunuyoruz. 
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Azimli  Bir  Kadının  Öyküsü 


Kuzey  Kürdistan’ın 
Batman  kentinde doğan  Mizgin,  sakatlığından  dolayı hiç  okula  gidemedi.  Hayatında  büyük  bir eksiklik  olarak  gördüğü  okuma-yazmayı  ancak  18  yaşında ablasından  öğrenebildi. 

Mizgin,  Kürt  ezgileriyle  büyüdü.  90’lı  yıllarda  kendi  deyimiyle  serhildan  gibi  geçen  düğünlerde  ilk  defa  topluluk  karşısında  şarkı  söylemeye  başladı.  Batman’da  başladığı  müzik serüvenine  İstanbul  ve  ardından  zorunlu  olarak  Danimarka’da  sürdürdü.  İstanbul’da 
1993  yılında  serhildan  şarkılarından  oluşan  ilk  albümünü  çıkardı,  bundan  dolayı  albümü çıkaran  firma  kapatıldı. 

Mizgin,  tekerlekli  sandalyede,  gözleri  dolu  dolu  gülen bir  kadın  olarak  çıkıyor  karşınıza...  Zorlukları  yaşamın  tadı olarak  gören  yaşam  felsefesi, onu  sevgi  dolu  kılıyor.  Sonra öyle  kazınıyor  hafızanıza...  Yaşadığı  zorluklara  rağmen  kendini  en  çok  sevdiği  müzikle 
ifade  etmek  onda  bir  tutku...  9 
yıldır  Danimarka’da  yaşayan Mizgin,  Danimarka  Yabancılar Derneği  tarafından  her  yıl  düzenlenen  etnik  müzik  yarışmasında  geçtiğimiz  yıl  23  kişi arasından  birinciliği  aldı. 

Mizgin  ile  yaşamı  ve  tutkunu  olduğu  müzik  çalışmalarını konuştuk. 

•  Müzik  serüvenin nasıl  başladı? 

Aslında  çocukluğumdan itibaren  müziğe  başladım  desem  doğru  olur.  Hep  iyi  saz çalmak  istiyordum.  Sakatlık durumumdan  dolay  okula  gidemediğim  için  de  hep  evdeydim.  Kendi  kendime  şarkı söylerdim. 

Daha  sonra  düğünlerde başladım  söylemeye,  Batman’da...  90’lı  yıllarda  düğünler  serhildanlar  gibi  olurdu. 

İlk  oralarda  çıktım  topluluk karşısına... 

Ardından  İstanbul’da  bir süre  MKM’de  çalıştım.  İstanbul’da  93  yılında  ilk  albümümü  çıkardım.  Adı  “Zilm  û 


Zor”  idi.  Genelde  serhildan şarkılarından  oluşan  bir  albümdü.  Biraz  da  o  dönemin koşullarına  göre  propaganda albümüydü.  Ama  epey  tutuldu,  yüz  bin  kadar  sattığını  düşünüyorum.  Hatta  albümü  çıkaran  Kaya  adlı  müzik  firması bundan  dolayı  kapatıldı.  Burada  da  düğünlerde  serhildan şarkıları  söylüyordum.  Bundan  dolayı  gözaltına  alındım. 

İstanbul’da  yaşadığım  bu tür  zorlanmalardan  dolayı  da, 
1998  yılında  Danimarka’ya 
çıkmak  zorunda  kaldım. 


•  Burada  da  müzik çalışmalarına  devam  ettin... 

Evet.  Danimarka’ya  tedavi amacıyla  da  geldiğim  için,  bir süre  bu  işlerimle  uğraştım. 
Burada  çok  zorlandım.  Ama 
2000  yılında  müzik  çalışmalarıma  tekrar  başladım.  2006  yılında  dört  kişilik  müzik  grubumuzu  kurduk.  Grup  üyelerimizden  diğerleri  Danimarka,  Bulgaristan,  İranlı...  Her birimiz  bir  ülkedeniz,  dolayısıyla  beş  farklı  ülkenin  ezgisini  de  içinde  barındırıyor  müziğimiz... 

Kendimizi  tanıtmak  için burada  çeşitli  etkinliklere  katıldık.  Aykırı  yerlere  gittik. 
Niyetimiz  performansımızı ölçmekti.  Müziğimizin  çok beğenildiğini  gördükçe  daha fazla  motive  olduk. 


•  İcra  ettiğin  müziği  nasıl tanımlıyorsun? 

Aslında  müziğimizi  iki  kategoriye  koyabilirim.  Birincisi folk-caz  tarzı  diyebiliriz.  İkincisi  ise  folk-opera  tarzı...  Altyapısı  Kürtçe  ama  biraz  da kollektif  bir  çalışma  oluyor. 
Çünkü  ben  okuyorum  ama grubumdaki  diğer  arkadaşlarımın  da  etkileri  çok  fazla. 

Ayrıca  özellikle  Kürt  müziğinde  herkesi  bir  stile  koymanın  zor  olduğunu  düşünüyorum.  Çünkü  halk  müziği okuyan  biraz  da  caz  katıyor  ya 


da  başka  bir  tarz...  Çünkü akademik  bir  eğitim  alamadık.  Bu  biraz  eksik  kalıyor. 
Örneğin  sanatçılar  akademik eğitim  alır  ve  kendi  stilini  ona göre  oluşturur  ve  profesyonelleşmeye  çalışır. 

Yeri  gelmişken  şunu  da belirtmek  istiyorum;  Kürt  müziğinin  birçok  dalda  geliştirilmesinin  güzel  olduğunu  düşünüyorum.  İlle  de  modernleş¬ me  anlamında  demiyorum. 
Kürt  müziğinin  de  her  rengi çıkmalı  bence.  Bu  bir  süreç çünkü.  Seçenekler  olmalı  ve halk  bu  seçenekler  arasından iyi  olanı  alabilmeli.  Zaten  iyi olanlar  öne  çıkar,  olmayanlar bir  iki  yılda  silinir,  gider. 

•  Klasik  Kürt  müziğinden 

bir  etkinlenme  de  var... 


Evet.  Elbette  geleneksel 
Kürt  müziğinden  etkileniyorum  ve  etkilenmek  de  istiyorum.  Mesela  Ayşe  Şan,  Şakiro gibi  klasik  Kürt  müziğinde yer  edinmiş  kişileri  dinliyorum  sürekli.  Ama  Kürt  müziğini  modernleştireyim  derdi¬ ne  girmiyorum.  Sesime  giden, okuyabildiğim  şarkılar  varsa okuyorum.  Kendi  özgür  sesime  göre  düşünüyorum.  Genelde  çalışırken  opera  ve  Kürt klasiklerini  dinliyorum. 

Aslında  burada  yalnız  kalıyorum.  Çünkü  müziğimi  Kürt halkına  sunma  imkanım çok  fazla  yok.  Kürdistan’da bunun  imkanı  var  belki ama  buralarda  yok.  Danimarka’da  konserlere  çıkıyoruz.  Müzikte  sesini  kullanma  imkanın  ne  kadar fazla  olursa  o  kadar  iyi. 

Ama  kullanamazsan  paslanırsın. 

Tabii  benim  bireysel 
•!  olarak  belli  bir  çabam  var, i  araştırmalarım  var.  Ama kuşkusuz  bunlar  yetersiz kalıyor.  Grubumla  imkanlar  dahilinde  çalışmalarımı- 

*  zı  Danimarka’da  sürdürü- 

•  yoruz. 

•  Genelde  şarkıların müziğini  sen  yapıyorsun... 

Evet.  Söz  yazmada  pek iyi  olduğum  söylenemez. 
Genelde  müzik  yapıyorum. 
Kamuran  Bedirxan,  Feqîye 
Teyran  gibi  Kürt  aydınlarının şiirleri  üzerinde  çalışıyorum. 

•  Sakat  olmana  rağmen çok  yaşam  dolu  olan insanlardan  birisin  sen de...  Bu  konuda  bize  neler söyleyeceksin? 

İki  yaşımda  çocuk  felçi  geçirdiğim  için  her  iki  ayağım¬ dan  sakatlandım.  Tekerlekli sandalye  ya  da  değnekle  yürüyebiliyorum.  Şunu  anladım, böyle  olunca  insan  yaşamı  daha  çok  seviyor. 

Yaşamın  ne  kadar  zor  olduğunun  farkındayım.  Ama  öncelikle  ‘kendi  durumunu  kabul  edeceksin  ve  onunla  yaşamayı  öğreneceksin’  dedim. 
Böyle  kabul  ettim  kendimi. 


Çünkü  aksi  taktirde  ‘ben  herşeyi  yaparım’  deyip  kendini kandırırsan  ve  sonra  yapamazsan,  bu  daha  büyük  hayal  kırıklıklarını  doğurabilir. 

Mesela  siz  bir  kaldırımı  kolaylıkla  çıkabilirsiniz,  ama  ben onu  zorlukla  çıkarım.  Bu  yüzden  o  kaldırımı  çıkmanın  değerini  daha  iyi  bilirim.  İnsanların  çok  basit  bir  şekilde  halledeceği  şeyleri,  ben  doğalında zorlanarak  yapıyorum.  Bir  şeyi bir  yerden  alıp  başka  bir  yere koyarken  bile  büyük  bir  çaba harcıyorum.  Sizin  için  rahat olan  benim  için  zor.  Ama  onlar benim  için  yaşamın  bir  tadı. 
Yaşama  korkunç  bağlıyım,  çok seviyorum.  En  kötü  koşullarda dahi  yaşamın  güzel  olduğunu düşünüyorum. 

•  Bu  konuda  seni  rahatsız 

eden  yaklaşımlar  oluyor  mu? 

Evet.  Mesela  insanların  sakat  olduğum  için  bana  acımalarını  istemiyorum.  Aslında Danimarka  toplumunda  çok rastlamadım.  Ama  bizim  Kürt toplumunda  rastlıyorum.  Danimarka  toplumunda  senin sakatlığından  önce  yeteneğini görüyorlar.  Bizdeyse  yeteneğini  görmüyorlar,  öncelikle 
“ayy  ne  kadar  yazık”  diyorlar. 
Bunlar  beni  rahatsız  ediyor. 
Öncelikle  yaptığım  işin  görülmesini  istiyorum.  Ama  maalesef  böyle  olmuyor.  Tabii  ki müzik  uğraşımda  da  bunun yarattığı  sıkıntılar  oluyor.  Bir kadın  olarak  sanat  yapmak çok  zor,  çünkü  cinsiyetçi  yaklaşımlarla  da  karşılaşıyorsun. 

•  Gelecek  için  tasarıların 

neler? 

Gelecek  için  daha  çok  şarkı  yapmayı  düşünüyorum. 
Şimdilik  bir  albüm  çıkarmak için  maddi  imkanlarım  yok. 
Ama  herşeye  rağmen  müzik çalışmalarımı  sürdüreceğim. 
İleride  bir  albüm  yapmayı  düşünüyorum  tabii.  Bunun  için şimdiden  altyapıyı  oluşturma¬ ya  çalışıyorum.  Melodi  yine Kürtçe  olacak  ama  altyapı kollektif  olacak.  Diğer  halkların  ezgilerinden  de  bir  şeyler taşıyacak  içinde. 
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NEWAYA  JIN  ! 

Kempstraat  10  2572  GH  ! 
’ s-GRAVENHAGE  j 
Nederland  ! 

Tel  :  0031  707851981  ! 
Fax:  0031  703881500  j 

Banka  ismi:  Postbank  ] 
Hollanda  İçi:  9522686  | Hollanda  Dışı:  | 

IBAN:  NL50  PSTB0009522686  BIC:  PSTBNL21  | 

"Yukarıda  işaretlediğim  sürenin  bitiminden  önce  iptal  etmediğim  takdirde  , abone  süresinin  normal  tarife  üzerinden  uzatılmasını  ve  l ücretini  ödemeyi  kabul  ediyorum.  J 


Mizgin  Kimdir? 

Mizgin  (Şadiye  Özdemir),  1974  yılında Batman’da  doğdu.  Sakatlığından  dolayı  hiç 
okula  gidemeyen  Mizgin,  okuma-y azmayı  18 
yaşında  ablasından  öğrendi.  Şarkı  söylemeye, doğduğu  kentte  90’lı  yıllarda  serhildan  gibi geçen  düğünlerde  başladı.  Ardından  İstanbul’¬ da  müzik  çalışmalarını  sürdüren  Mizgin,  93  yılında  ilk  albümü  olan  “Zilm  û  Zor”u  çıkardı. 
1998  yılında  Danimarka’ya  çıktı.  Mizgin,  burada  kurduğu  grupla  müzik  çalışmalarını  sürdürdü.  Ardından,  2001  yılında  ikinci  albümü olan  “Peyman”ı  çıkardı. 

Danimarka  Yabancılar  Derneği’nin  2007 
yılı  etnik  müzik  yarışmasında  23  ülke  arasından  birinciliği  kazandı. 

Deniz  Bilgin 


